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PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND 
Jaargang 59, nummer 1              juni/juli  2017 
 
 
 
Gastvrij of uitnodigend? 
 
Op de gemeentevergadering mocht ik een half uur vertellen over het 
landelijke initiatief Back to the Church / Ga je mee naar de kerk. Het is daarbij 
de bedoeling dat op 10 september in veel kerken de “vaste kerkgangers” 
vrienden of kennissen uitnodigen om eens een keer mee te gaan.    
Er komt veel landelijke publiciteit in kranten en op de TV. 10 September 
wordt de dag van de Kerkproeverij. Maar ik hou toch een andere titel vast: 
“Ga je mee naar de kerk?” 
Dat is namelijk waar het om draait: iemand uitnodigen. En dat is voor 
ons allemaal lastig. 
 
Dominee Michael Harvey, werkzaam in de Anglicaanse kerk, is in 2004 
begonnen met vrienden en kennissen uit te nodigen. En dat was eigenlijk 
een succes.   
Van de 100 mensen die door kerkgangers uitgenodigd werden om een 
keer mee te gaan naar de kerk, zeiden er 10 “ja”.  
Van die 10 kwamen er 5 nog wel eens naar een bijzondere dienst zoals 
kerst en pasen. 
Van die 5 werden er 1 tot 2 regelmatige kerkgangers. 
 
Hij vertelt in zijn boek Meer dan welkom ook dat het voor regelmatige 
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kerkgangers lastig is om vrienden en kennissen uit te nodigen. Als je 100 
kerkgangers spreekt over de mogelijkheid om eens iemand gericht uit te 
nodigen met de vraag: Ga je eens met me mee naar de kerk, hebben 80 
kerkgangers vrij snel al iemand in het hoofd. 
Van deze 80 kerkgangers zullen er 70 zeker niet iemand uitnodigen. 
 
Harvey heeft overal in de wereld onderzoek gedaan naar wat mensen 
tegenhoudt om de simpele vraag te stellen Ga je een keer mee naar de kerk? 
Hij vond 12 basisredenen om niet iemand uit te nodigen: 
1 Ik vind het zelf niet echt leuk in de kerk en ik wil dat een ander niet 
aandoen. 
2 Mijn vriend wil vast niet meegaan, want vorig jaar zei hij ook al “nee” 
tegen me. 
3 We hebben geen vrienden die niet naar de kerk gaan. 
4 Dat is een taak van de kerkleiding. 
5 Ik ben zelf nooit uitgenodigd - ik ben in de kerk gekomen doordat ik 
uit een kerkelijk nest kwam. 
6 Wat als mijn vriendschap schade oploopt? 
7 Onze kerkdiensten en mensen zijn voorspelbaar; het is altijd hetzelfde. 
8 Ik ben bang dat de gemeente zal denken dat mijn vriend niet “ons” 
soort mens is. 
9 Ik ben terughoudend om over godsdienst te praten en wil niet aan 
zieltjeswinnerij doen. 
10 Religie is een privé aangelegenheid. 
11 Ik wil niet vreemd gevonden worden. 
12 Misschien vragen ze wel wat over mijn geloof en dan weet ik niet wat 
ik moet antwoorden. 
 
De grote tegenhouder is angst om afgewezen te worden. 
Er is dus moed voor nodig om iemand een simpele vraag te stellen. 
Maar er is ook moed voor nodig om een keer “ja” te zeggen op een 
simpele vraag. 
Het helpt als je weet dat je niet de enige bent die iemand mee vraagt en 
het helpt als je weet dat je niet de enige bent die een keer meegaat naar 
een kerkdienst. 
Daarom kan het landelijke initiatief ons helpen van 10 september een 
succes te maken. 
 
Succes is: als regelmatige kerkgangers hun angst overwinnen en iemand 
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meevragen. Daar kun je zelf van alles aan doen en daar kunnen we 
elkaar bij helpen. 
Of de vrienden en kennissen de kerkdienst waardevol vinden, of ze God 
vinden, of ze terugkomen, of ze regelmatige en betalende kerkgangers 
worden, dat hebben we niet in de hand. Dat laten we dus aan God en de 
Geest over. 
We kunnen alleen iets in beweging zetten met onze vraag. En wie deze 
vraag al eens heeft gesteld weet dat die vraag ook iets in jezelf in 
beweging zet. 
Alleen al door de vraag te stellen veranderen we van een gastvrije kerk, 
waar we ons vaak afvragen waarom zo weinig mensen gebruik maken 
van onze gastvrijheid in een uitnodigende kerk. 
 
Wordt vervolgd!! 
 
Age Kramer. 
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ROOSTER VAN KERKDIENSTEN 
 
 
      
  
 
 
 
 
Donderdag  25-05 Hemelvaart 10.00 uur 
   Eucharistieviering samen met  
   Ichthuskerk en Engelmunduskerk Oud-Velsen,  
   koffiedrinken 
 
Zondag   28-05 10.00 uur eucharistieviering 
   Kinderkerk, koffiedrinken 
 
Woensdag  31-05  9.30 uur eucharistieviering 
   Koffiedrinken 
 
Zaterdag   3-06 19.00 uur  
   Eucharistie met algemene ziekenzalving 
 
Zondag   4-06 10.00 uur Pinksteren, eucharistieviering 
   Gezinsdsienst, koffiedrinken 
 
Zondag 11-06 10.00 uur eucharistieviering 
   Kinderkerk 
 
Zondag 18-06 10.00 uur eucharistieviering 
   Kinderkerk. koffiedrinken 
 
Zondag 25-06 10.00 eucharistieviering 
   HH Adelbertus & Engelmundus 
   Einde seizoen Lering &Kinderkerk 
   Koffiedrinken 
 
Zondag  2-07 10.00 uur eucharistieviering 
   Koffiedrinken/Kinderkerk 
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Zondag  9-07 10.00 uur eucharistieviering 
    
Zaterdag 15-07 13.45 uur Huwelijksinzegening  
   Kristel van der Laan & Erwin Delachaux 
 
Zondag 16-07 10.00 uur eucharistieviering 
   Koffiedrinken 
 
Zondag 23-07 10.00 uur eucharistieviering 
 
Zondag 30-07 10.00 uur eucharistieviering 
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BIJ DE KERKDIENSTEN 
 
Het was een experiment, maar het is geslaagd en daarom gaan we door. 
Ik spreek van de Paasvesper die wij op de zaterdag van Beloken Pasen 
hebben gevierd. Nadat we twee jaar geleden met de gewone vespers op 
elke zaterdagavond zijn gestopt bleef er toch bij een aantal mensen een 
gevoel van gemis achter. Toen hebben we in het kerkbestuur en de 
liturgische commissie besloten op bijzondere momenten in de loop van 
het jaar de vespers uit het blauwe boek te vieren. Dat was de eerste keer. 
En we voelen ons bemoedigd ermee door te gaan. 
 
Op het feest van Hemelvaart, donderdag 25 mei, vieren we samen met 
de Ichthuskerk en de Engelmunduskerk (Velsen-Zuid) om 10 uur bij ons 
een oecumenische dienst met eucharistie. 
 
Drie dagen later, zondag 28 mei, wil mevrouw B. Donker in het midden 
van de gemeente vieren dat zij 90 jaar oud wordt. Na afloop van de 
eucharistische viering is iedereen in de Bolder uitgenodigd. 
 
Op de vooravond van Pinksteren – zaterdag 3 juni om 19 uur – willen 
we iets nieuws uitproberen. 
Een eucharistieviering waarin ruimte is voor iedereen die Gods 
liefdevolle nabijheid en troost zoekt en dit op een bijzondere manier wil 
ervaren. Het wordt zichtbaar gemaakt door het voorhoofd en de handen 
met een klein beetje gewijde olie te zalven. In onze kerk kennen wij de 
zalving alleen als de ‘ziekenzalving’. En dan denken wij vooral aan 
ernstig zieke mensen! Misschien denkt u: ik ben helemaal niet ziek en 
dus is deze zalving niet voor mij bedoeld…  
Maar wacht even! In deze dienst willen wij de zalving voor meer mensen 
toegankelijk maken. Deze zalving met olie is bedoeld voor iedereen die 
de nabijheid, steun en aandacht van God wil ervaren in haar of zijn 
leven. Of u nu in deze kerk bekend bent of niet! Als we proberen ons 
meer bewust te worden van wat er in ons leven gebeurt, dan is dat soms 
veel groter dan we denken. Allerlei gevoelens kunnen daarbij opkomen. 
Zalven betekent God toelaten in uw leven. En dan beseffen: God ziet 
naar mij om. God legt zijn hand op ons leven. God wil ons zegenen: 
gelukkiger maken. In kerktaal: God wil heil schenken. Misschien gaat het 
nog iets dieper… de Geest van God woont al in ons. En zalven helpt om 
ons daar bewust van te worden: God is erbij! In uw leven, in ons 
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samenleven. Zo krijgt zalven met gewijde olie en samen bidden een 
bijzondere betekenis. Het is heilzaam: dat is iets wat je sterker maakt en 
aanmoedigt. Want je bent niet alleen. Dus… ook u bent uitgenodigd. 
 
Met Pinksteren, een dag later dus 4 juni, vieren we het feest van 
Pinksteren. En in deze viering willen wij bijzondere aandacht aan de 
kinderen schenken. Alle kinderen zijn uitgenodigd: uw eigen kinderen, 
vriendjes, neven en nichten en kleinkinderen. 
 
Op zondag 25 juni vieren we dit jaar het feest van onze 
beschermheiligen Adelbertus en Engelmundus. Op deze dag sluiten we 
het kinderkerkseizoen voor de zomer af. 
 
De oecumenische dienst van juni wordt dit jaar op zondag 16 juni om 
10 uur in onze kerk gevierd. Behalve onze kerk doen ook de Pieterkerk 
en de Ichthuskerk mee. 
 
De uitgangscollecte op de eerste zondag van de maand is bepaald voor 
de bijzondere collecten van de landelijke kerk. In juni collecteren wij 
voor kerkopbouw, in juli ten behoeve van de publiciteit en in augustus 
voor de honoraria. 
 
Op zaterdag 15 juli wordt het huwelijk van  Kristel van der Laan en 
Erwin Delachaux  bij ons in de kerk ingezegend. Helaas zijn de pastores 
met vakantie, voorganger in die dienst is pastoor Leen Wijker (familie 
van de bruid). Het is een bijzondere gebeurtenis voor onze parochie dat 
er na lange tijd weer een kerkelijk huwelijk in onze kerk gesloten wordt! 
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UIT DE PAROCHIE 
	
  
Onze parochiaan Cor Poppe was in maart nog in de kerk, maar werd 
korte tijd later zo ziek dat hij zijn bed niet meer kon verlaten en in de 
eerste week van Pasen is hij heengegaan. Op woensdag 26 april hebben 
wij in een eucharistieviering met aansluitend condoleren in de Bolder 
afscheid van hem genomen. Sinds een aantal jaren woonde hij met zijn 
vrouw Ans in de Moerberg. Ongeveer twee jaar geleden is Ans 
onverwachts overleden. Sindsdien hing er een sluier van verdriet over 
het leven van Cor. Moge hij rusten in vrede! 
 
Donderdag 11 mei is na een ziekbed van een half jaar Huib Bil op de 
leeftijd van 88 jaar overleden. Meer dan veertig jaar geleden zijn hij en 
zijn vrouw Lien uit Vlaardingen naar IJmuiden gekomen en met open 
armen in de parochie ontvangen. Hij was vele jaren koster in de 
Engelmunduskerk, hielp mee bij de bazaar, en was trouw lid van de 
Mannenvereniging. Op dinsdag 16 mei hebben wij van hem in een 
eucharistieviering afscheid genomen. 
Moge hij rusten in vrede! 
 
Op dezelfde donderdagavond is Jan Rill in Breezicht heengegaan. Hij 
was een betrokken lid van de Ichthuskerk, maar was familiair nauw 
verbonden met onze parochie. Moge hij rusten in vrede! 
 
De oecumenische leeskring sluit het seizoen af met een excursie naar de 
Abdij van Egmond. We vertrekken op zaterdag 27 mei vanuit de Bolder 
om 12.45 uur. Na een rondleiding in de Abdij gaan we in het ‘Wapen van 
Egmond-Binnen’ eten. 
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De Bijbelkring komt nog een keer bij elkaar op vrijdag 2 juni om 14 uur 
in de pastorie. 
 
Twee keer per maand is er koffiedrinken in de Bolder na de kerkdienst, 
en wel op de eerste en de derde zondag van de maand. Voor de onkosten 
kunt u na afloop een gift doen in het potje dat daarvoor altijd op de bar 
in de Bolder staat. 
 
Ook in de zomer gaat het oecumenische koffiedrinken door. Helaas wil 
de deelname van Oud-Katholieken zowel bij ons als ook in andere 
kerken nog eens tegenvallen, terwijl de leden van andere kerken altijd 
enthousiast naar ons toekomen. De volgende gelegenheden om kennis 
met elkaar te maken zijn altijd op donderdag om 10 uur en wel op 15 juni 
in de Ichthuskerk, 20 juli in het Apostolisch Genootschap. 
 
Drie enthousiaste leden Johannes van Riessen, Anneke Zwart en pastoor 
Harald Münch willen graag weer een reis naar Rome organiseren. Wie 
van de parochianen gaat mee? We gaan in de week van 23 tot en met 28 
april 2018. 
 

   
 
Ten slotte nog een uitnodiging. Het hart van onze gemeenschap en van 
ons geloof is de eucharistieviering. Niets maakt meer los dan vragen 
rondom de manier hoe we vieren. Achter in de kerk liggen boekjes die 
proberen uit te leggen hoe men de verschillende onderdelen van de 
viering kan begrijpen en  beleven. Graag bent u uitgenodigd mee te doen 
om daarover van gedachten te wisselen. Wie mee wil doen moge zich bij 
de pastoor melden. In augustus zullen we met elkaar afspreken wanneer 
we voor de eerste keer bij elkaar komen.  
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UIT HET KERKBESTUUR 
 
In de eerste plaats wil het kerkbestuur alle zangers, organisten en de 
nieuwe koorleidster bedanken voor hun inzet in de afgelopen Goede 
Week en eerste Paasweek. Jullie hebben allemaal er toe bij gedragen dat 
we een gezegende en inspirerende reeks van bijzondere vieringen 
hebben mee mogen maken. 
 
In juni loopt de tweede termijn van Rick de Ronde in het kerkbestuur af 
en in september de termijn van Johannes van Riessen. We zoeken 
opvolgers. Wie kan kandidaten voorstellen? Een kerkmeester wordt 
door de bisschop op voordracht van het kerkbestuur benoemd. En de 
leden van het kerkbestuur verdelen onderling de aandachtsvelden. 
 
Voorts was het kerkbestuur de afgelopen weken bezig met het 
voorbereiden van de visitatie van de bisschop en diverse gemeente 
vergaderingen, en vooral met de wisseling van de penningmeesters. We 
hebben afscheid genomen van Jan Pieter Schoon. Hij wordt opgevolgd 
door Johan van der Laan en Cees Borst. 
 
Op zijn laatste vergadering is het kerkbestuur begonnen aan het 
ontwerpen van een nieuw beleidsplan nieuwe stijl. Waarin ook de 
suggesties van de afgelopen gemeentevergaderingen mee kunnen 
worden genomen. We hopen dat we dit in het najaar aan de parochie 
kunnen voorleggen. 
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Afscheid Joop Rijnders. 

 

 

Binnenkort nemen wij afscheid van 
“onze Joop”. 

Joop Rijnders was jarenlang 
organist en koorleider van het 
Adelbertus-koor. 
Ieder woensdagavond repeteerden 
wij met hem, waarbij hij zijn 
uitgebreide muzikale vaardigheid 
en kennis van de gezangen op ons probeerde over te brengen. Vele 
malen was hij onze organist op zondag en ook voor bijzondere diensten 
maakte hij graag ruimte voor ons in zijn volle agenda. Want hij staat op 
het orgelrooster van diverse andere  kerken en spelend op het orgel van 
Grote St. Bavo in Haarlem wordt hij graag gehoord. Vooral voor de 
hoogfeesten hebben wij veel en langdurig met hem gerepeteerd. Vaak 
kwam zijn vrouw dan mee voor de gezelligheid. Tijdens de koffie werd 
er dan heel wat afgekletst.  En dat kostte hem en ons geen moeite! 
Na de samenvoeging van de beide IJmuidense parochies werd het echter 
steeds moeilijker ons organistenrooster en dat van Joop in elkaar te 
passen, hetgeen leidde tot dit afscheid. 

Wij zijn Joop dankbaar voor de vele jaren dat hij ons heeft geholpen en 
wensen hem, samen met zijn vrouw, nog veel gezonde jaren toe, met 
Gods zegen en heel veel muziek.  

Marianne van de Pieterman 
 
 
Bedankjes 
 
Wij zijn geknakt, maar niet gebroken en proberen nu stukje bij beetje ons 
leven weer op te pakken. 
Mede namens Eric en Femke, Fred en mijn ouders Jo en Henk wil ik 
diegene bedanken die ons hun steun hebben betuigd na het overlijden 
van onze lieve Marjon, echtgenote, mamma, dochter en kleindochter. 
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De bloemen en de kaarten, uw aanwezigheid in het uitvaartcentrum en 
tijdens de uitvaartplechtigheid in de aula van Westerveld, gaven en 
geven ons de steun die wij zo nodig hadden en nog steeds nodig hebben. 
 
Nicolette Roossien-Belfroid 
 
 
Beste allemaal, 
  
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor alle gelukwensen en bedankjes (en 
ook nog eens die heerlijke cadeaus) bij mijn afscheid als penningmeester 
van de parochie. Ook ben ik dankbaar voor de mooie Willibrord-icoon 
die ik mocht ontvangen van het bisdom. Zoals eerder gezegd kijk ik 
terug op mooie bestuursjaren; vaak ging het soepeltjes, soms was het ook 
wel zwaar. De komende tijd doe ik het eventjes wat ‘rustiger aan’, maar 
penningmeesters hoeven zich gelukkig in onze kleine (maar fijne) kerk 
zelden te vervelen. Bij deze wens ik mijn opvolgers Cees en Johan veel 
plezier, geluk en wijsheid met het werk de komende jaren. 
  
Jan Pieter Schoon 
 

 
Dat ik als’ lector-op-krukken’ toch kon meedoen in 
verschillende vieringen rondom het Paasfeest, daar ben ik 
erg blij om! Ik dank u dat u mijn gekruk geduldig hebt 
willen aanzien. Soms voelde ik hoe mensen hun adem 
inhielden als ik een paar altaartreetjes moest nemen…   

De voorbereiding en het samen vieren van het Paasfeest was 
voor mij belangrijk. Vooral in deze blessuretijd. Ik dank 
Roelof Jan, mijn mantelzorger op het altaar. Hij  zorgde voor 
een goede zitplaats en microfoon waar ik die nodig had. Ik 
dank u voor uw vriendelijke en bemoedigende reacties. Hoe 
was ik ooit in de kerk gekomen zonder de lift die Leni en Jan 
Karemaker en pastoor De Boer mij hebben gegeven. Dank jullie wel.                                                 
Mijn revalidatie duurt nog even voort, mijn Achillespees laat zich niet 1-2-3 
oprekken.  
 
Rob de Rijk.  
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Verslagen 
 
 
Aktiva 
 
Op onze verenigingsavond in maart kwam pastoor Age Kramer vertellen 
over zijn werkzame leven tot nu toe en met name over zijn 
werkzaamheden bij de Evangelische Broedergemeente Zeist ook wel de 
Hernhutters genoemd. Dit werk bracht hem ook naar Suriname waar hij 
in contact kwam met een dame die direct na de oorlog voor de 
Broedergemeente naar Suriname vertrok en daar haar hele werkzame 
leven bleef. Vorig jaar heeft hij haar op zeer hoge leeftijd geïnterviewd en 
gedeeltes van dit interview heeft Age met ons gedeeld.  
 
In april liet Rick Shamir ons kennis maken met het begrip Mindfulness. 
Hem lukte wat in het 50jarig bestaan van Ativa nog niet vaak 
voorgekomen is, hij kreeg Aktiva zeker 10 minuten doodstil. Na de 
pauze vroeg hij één van ons een heftige ervaring met ons te delen. Eén 
van ons was zo dapper naar voren te komen. Haar ervaring en emotie 
werden door velen van ons gedeeld. Het was een bijzondere avond.  
 
17 Mei sluiten wij ons seizoen af met een gezellig etentje en gaan dan op 
naar het volgend seizoen waarin wij in oktober ons 50-jarig jubileum 
hopen te vieren. 15 Oktober vieren wij dit bijzondere jubileum met de 
hele parochie tijdens de eucharistieviering en op 18 oktober onze 
clubavond, zoals gebruikelijk de derde woensdag van de maand maken 
wij er met elkaar een gezellige avond van. 
 
 
OK Mannenvereniging  
 
11 april 2017 
Deze avond hield onze voorzitter Harald een lezing over zijn bezoek aan 
de Nederlandse militaire missie in Afghanistan. Harald was met nog 3 
geestelijken door het ministerie van defensie uitgenodigd om 4 dagen in 
kamp Marmal door te brengen om een idee te krijgen hoe  onze 
militairen daar leven en wat de kerk doet in een militair kamp. 
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De reis naar het kamp verliep van Amsterdam via Istanboel naar Mazar-
e-sharif, de hoofdstad van provincie Balkh in het noorden die al 2500 jaar 
bestaat en waar ook Alexander de Grote vertoefde. De vliegroute naar 
Mazar-e-sharif wordt continu aangepast om de kans te verkleinen  dat de 
Taliban op de vliegtuigen kan schieten wat de kans vergroot bij een vaste 
route. 
Duitsland heeft de leiding over kamp Marmal in Kunduz. In het kamp 
zijn militairen uit ongeveer 15 NATO landen en ook nog andere landen 
zoals Georgië en Kroatië gelegerd. Elk land heeft zijn eigen kleine kamp 
binnen kamp Marmal dat geheel omringd is door een hoge betonnen 
muur.  Maximaal 10-20% van het aantal militairen verlaat tegelijk het 
kamp. De Nederlandse missie heeft een geestelijke verzorger op 80 
militairen en een maatschappenlijkwerker op elke 150 militairen. De 
Nederlandse militairen krijgen een gedegen opleiding om dit werk te 
doen. Zij zijn daar om Afghaanse militairen te trainen maar worden ook 
geconfronteerd met aanvallen van de Taliban waarbij zij zich dan 
natuurlijk moeten kunnen verdedigen en de aanvallers proberen te 
overmeesteren of te verjagen.  
Er is in en rond het kamp veel beveiliging. Bewaking vindt ook plaats 
vanuit Zeppelins in de lucht die met geavanceerde elektronische 
apparatuur zijn uitgerust waarmee binnen een straal van 15KM alles kan 
worden gehoord zoals gesprekken van mogelijke belagers van het kamp. 
De militairen lopen met een half geladen wapen rond. Gebruik van 
alcohol en drugs is ten strengste verboden. 
Alle voorzieningen in het kamp worden door het Duitse leger 
beschikbaar gesteld en onderhouden. De Duitsers bouwen altijd als 
eerste in een nieuw kamp een stenen kerk.   Vrijdags is er kerk, ook wel 
mijmermoment genoemd, die goed wordt bezocht door gelovigen en niet 
gelovigen.   
 
Naast de informatie die Harald vertelde toonde hij ook vele dia's 
waardoor wij een goed beeld kregen van het kamp en de omgeving. De 
volgende bijeenkomst is op 9 mei.  Wij brengen dan een bezoek aan een 
paprikateler in Agriport. 
 

9 mei 2017 
Vandaag was ons jaarlijks uitje. Dit jaar brachten we een bezoek aan een 
grote paprika teler in Agriport in de kop van Noord-Holland bij 
Middenmeer. Deze teler is 10 jaar geleden in een leeg gebied begonnen 
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met nieuwe kassen omdat in het Westland waar ze eerst hun bedrijf 
hadden geen uitbreidings mogelijkheden meer waren. Tijdens de 
presentatie was het verschil duidelijk te zien tussen 10 jaar geleden, toen 
lege weilanden, en nu een grootschalig kassengebied. Deze teler heeft nu 
40 hectare kassen waarin naast vooral de oranje paprika’s nu ook rode 
paprika’s en snoep tomaatjes worden geteeld.  Na deze teler zijn 
meerdere telers uit het Westland vertrokken en neergestreken in 
Agriport.  
 
Ik druk mij voorzichtig uit maar wat wij hoorden en zagen over de teelt 
van vooral oranje paprika’s was voor alle leden van onze vereniging 
overweldigend. Technologie, duurzaamheid, recycling en energie 
neutraal, dat waren de speerpunten waarbij  uitgebreid werd stil gestaan 
tijdens de rondleiding. Aardwarmte om de kassen te verwarmen. 
Geweldige generatoren die daar zijn om CO2 te leveren voor 
plantengroei in de kassen maar tegelijkertijd ook energie leveren voor 
eigen gebruik en als restproduct voor een heel groot datacenter van 
Microsoft. Biologische bestrijding van ongedierte. Opvang en hergebruik 
van afval water. Duizenden kilo’s misvormde niet zo mooie ronde 
paprika’s gaan naar de voedselbank. Ander groen afval gaat naar de 
boeren voor veevoer. De glaswol substraten worden na de teelt weer 
hergebruikt voor bakstenen en ga zo maar door. Dagelijks wordt meer 
dan 30.000 kilo paprika’s geproduceerd waarvan 95% wordt 
geëxporteerd naar landen in Europa, Azië en Amerika. Je moet het 
gezien en gehoord hebben om te zien wat de Nederlandse boeren en 
telers allemaal kunnen.  
In de kas kregen we een beeld van hoe de paprika’s worden geplukt en 
via computer gestuurde karren worden afgevoerd. De paprika’s worden 
met de hand geplukt en van iedere plukker wordt bijgehouden waar en 
hoeveel er wordt geplukt. In onze speciale kleding en met onze 
enthousiaste begeleidster Petra, de vrouw van de baas, nog even 
gepauzeerd in de kas voor de camera.  Na afloop van de rondleiding was 
er nog tijd om wat producten voor thuis te kopen voordat wij op de 
terugweg voor een hapje en drankje neerstreken bij Restaurant Den Burg 
in Noord-Scharwoude. Om 19.30 uur vertrokken we weer huiswaarts na 
een educatieve middag en gezellig nazitten als afsluiting van ons seizoen 
2017/2017. 
 
Cees Borst 
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Even poseren voor de fotograaf. 
 

Adelbertus Vrouwenkontakt                                                      
Dinsdagmiddag 2 mei was de afsluiting van het clubseizoen. Daar er 
reeds vele met vakantie waren, gingen we met 8 dames naar het SHIP 
informatiecentrum. Dit centrum geeft uitleg over de verandering van de 
Noordersluis en de bouw van de nieuwe Grote Sluis. Eerst kregen we  
een versnelde film te zien van de gang naar Amsterdam per schip over 
het water met de aangelegen havens. 

Tijdens de rondleiding door de heer Cees de Baare, werden we volledig 
ingelicht over de nieuwe methodes die ontwikkeld waren voor deze 
klus. Ook kwam de zoutinlaat ter sprake, waarvoor een gleuf wordt 
gemaakt, zodat er minder zout ingelaten wordt in het kanaal 
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Vanuit het centrum heeft men een prachtig uitzicht over het kanaal en de 
toeleiding naar de Sluis. 

Na de koffie/thee reden we via de pont terug naar de pastorie, waar nog 
van een kopje koffie met lekkers werd genoten. Martina Liebler had 
daarna nog gezorgd voor een hapje en een drankje.Allen gingen 
opgewekt huiswaarts.                                                                                     
Tot ziens in het nieuwe seizoen! 

Suze van Riessen 

 
Beste parochianen, 
 
Mijn naam is Hanneke van den Berg-Noortman, woonachtig in 
Velserbroek en ik werk bij de Stadsschouwburg.   
Begin 2016 ben ik, via facebook, in contact gekomen met de toen 22-jarige 
Mick Bröcker, een gewone Hollandse jongen uit Zoetermeer. Normaal 
gesproken scrol ik reclame berichten voorbij, maar dit bericht had direct 
mijn aandacht.  
Mick is de oprichter van de Ombir Foundation. Deze stichting geeft 
weeskinderen in Nepal een kans op een mooi leven. Zij zorgen dat er 
financiële middelen zijn om hun levensonderhoud, onderwijs, 
gezondheidszorg en hun huis te betalen. Op dit moment wonen zij met 
z’n allen in een klein flatje in Kathmandu, nadat hun huis door de 
aardbeving van 2015 met de grond gelijk werd gemaakt. 
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In de zomer van 2014 maakte Mick een reis naar Nepal. Wekenlang 
leefde hij tussen monniken in een klooster. Tijdens die reis ontmoette hij 
de toen 11-jarige Ombir. Zijn toekomst en die van andere weeskinderen 
was in gevaar. De kinderen dreigden op straat te komen staan. Op dat 
moment besloot Mick te stoppen met zijn studie psychologie en naar 
Nepal te verhuizen om voor deze kinderen te gaan zorgen. Hij heeft er 
zijn levensmissie van gemaakt. Met als allergrootste droom het bouwen 
van een nieuw (t)huis om deze kinderen een kans op een betere toekomst 
te geven. Na het lezen van Mick’s levensverhaal besloot ik contact met 
hem op te nemen en te vragen of ik hem kon helpen. En zo is mijn 
vrijwillige bijdrage begonnen. Daarnaast is ons gezin een weeskindje 
gaan sponsoren. 
Ik hou van netwerken, op mijn vrije dagen houd ik me bezig met het 
werven van sponsors voor dit prachtige, persoonlijke, liefdevolle en 
kleinschalige project. Ik bezoek netwerk bijeenkomsten, heb mijn verhaal 
aan de krant en Seaport FM mogen vertellen. Iedereen in mijn omgeving 
vertel ik over de Ombir Foundation, tevens bedenk ik acties. Zo heb ik 
meer dan 300 oude mobieltjes ingezameld. Oude mobieltjes leveren geld 
op, niet veel, maar elke euro is er één. 
Ik vertelde mijn verhaal ook op m’n werk en m’n collega Roelof Jan 
kwam op een gegeven moment naar me toe en vertelde me dat 10 % van 
de opbrengst van de bazaar naar de Ombir Foundation zou gaan.  
En zo vertelde ik mijn verhaal in november 2016 aan een aantal 
parochianen en mocht een prachtig bedrag van € 1110,00 in ontvangst 
nemen. Ik beloofde nog van me te laten horen zodra ik iets te melden 
had m.b.t. het weeshuis.  
Inmiddels heeft de foundation een ambassadeur, niemand minder dan 
Michael Pilarczyk, bekend van radio en tv. Ook Michael en zijn vriendin 
Cindy helpen Mick met geld inzamelen middels hun eigen bedrijf en 
acties. Daarnaast zijn er meer vrijwilligers in actie gekomen voor de 
weeskinderen. 
Op dit moment is er al veel geld ingezameld en zal zeer spoedig met de 
bouw van het weeshuis worden begonnen. Het doel is om eind dit jaar 
de bouw te kunnen afronden. Maar er is nog niet genoeg geld. 
 
Omdat ik KRO lid ben heb ik de Ombir Foundation aangemeld voor de 
actie Warm Hart. Op 10 mei om 12.00 uur start de actie, deze duurt tot 29 
september. Iedereen die de Ombir Foundation een warm hart toedraagt 
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kan gratis stemmen via https://www.kro.nl/geven/ombir-foundation . 
Ik zou het fantastisch vinden als u mij wilt helpen. 
Tenslotte, ik krijg regelmatig vragen over van alles. Of het geld wel bij de 
kinderen terecht komt, of er kleding of pakketjes gestuurd kunnen 
worden. Op de website www.ombir.org  kan een beleidsplan 
gedownload worden, de stichting heeft het ANBI keurmerk, voor alle 
vragen zijn antwoorden.  Ook kunt u op deze website lezen wat 
bedrijven of scholen kunnen doen.  
Hierbij wil ik u hartelijk danken voor het lezen van mijn verhaal.  
Warme groet van Hanneke van den Berg-Noortman 
 
 
  U I T N O D I G I N G  
  voor de ontmoetingsdag voor  
Syrisch-, Grieks-, Eritrees- en Russich Orthodoxen, Kopten, 
Anglicanen en Oud-Katholieken. 
Zaterag 17 juni 2017 – welkom 10.30 uur, aanvang 11.00 uur 
Inde Driehoek in Utrecht. 
Aanmelding: secretarisoek@gmail.com 
Gespreksthema: Gemeenschap van Christenen in Nederland 
‘Wat kan de bijdrage zijn van de Oriëntaalse en Orthodoxe Kerken’ 
  
  
 B I J Z O N D E R    SY M P O S I O M 
Op 25 juni vindt er in Amsterdam een bijzonder symposium plaats. Het 
heeft als thema “ambt en spiritualiteit” en stelt de vraag hoe de twee zich 
tot elkaar verhouden: Hebben voorgangers en pastores een eigen 
spiritualiteit? Wat het doet ambt met geloofsbeleving? Biedt het bronnen 
voor spiritualiteit of staat het spiritualiteit in de weg? Draagt het ambt de 
ambtsdrager – of is het een last?  Het symposium is oecumenisch opgezet 
en heeft als hoofdsprekers zr. Rebekka Willekes (Priorij Klaarland), dr. 
Mattijs Ploeger, P. Jos Moons SJ en ds Marleen Blootens.  
De bijeenkomst begint om 14.00 uur en wordt met een vesperviering 
m.m.v. het Vocaal Theologen Ensemble (o.l.v. Hanna Rijken) afgesloten. 
Bisschop Dirk Jan Schoon gaat hierin voor. Plaats van handeling is de 
Oud-Katholieke Kerk aan de Ruysdaelstraat 39. 
Voor meer informatie: pbajsmit@gmail.com 
 
Peter Ben Smit  
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Nietsnut 
 
Laatst hoorden we  in het evangelie (Matth. 5, 21 vv), dat we niet mogen doden, 
dat we iemand niet mogen uitschelden, dat we hem/haar ook niet mogen 
uitmaken voor nietsnut. Het woord nietsnut zal mij niet gauw ontglippen; ik 
ken wel krachtiger termen, als het nodig is.  
Jezus noemt hier iemand uitschelden bijna in één adem met iemand doden. Is dat 
niet overdreven? 
 
Wat als kinderen, en ook volwassenen, altijd maar horen, dat ze een nietsnut 
zijn,  er niets van kunnen, het nooit goed, of nooit goed genoeg doen, niet 
deugen? Op den duur doen ze ook niets meer goed en worden ze een nietsnut.  
De macht van het woord - zo’n woord wordt waar. 
Tenminste …  er zijn er die er ongelukkig van worden. 
Er zijn er ook, die zich niet voor nietsnut laten uitmaken en zich te pletter 
werken om te bewijzen, wat ze het niet zijn – soms ook een heel leven lang. 
En er zijn er, die de kont tegen de krib gooien en onverschillig, dwars, lastig en 
ook ongelukkig worden. 
De meeste kinderen raakt zo´n woord niet echt, ze worden gewoon groot, met 
vallen en weer opstaan. 
Zo overdreven is het dus niet om uitschelden te vergelijken met doden. Zo´n fout 
woord, op een foute toon en op een fout moment kan iemands hele leven bepalen, 
vergallen. 
 
Vroeger zeiden we ´Schelden doet geen zeer!´ en liepen door. 
Nu weten we, dat schelden heel lang, heel erg zeer kan doen! 
Fiete Smit-Maan 
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C O M M I S S I E    A A N G E P A S T E    
G E Z I N S D I E N S T E N    IJ M O ND 
 
Vanaf 1971 organiseert de Commissie 
Aangepaste Gezinsdiensten IJmond zes keer 
per jaar een oecumenische kerkdienst. Deze 

diensten worden gehouden voor mensen met een verstandelijke 
beperking, hun familie, vrienden en begeleiders. Ook belangstellenden 
zijn welkom!  
Op  21 mei a.s. is de slotdienst van het seizoen 2016-2017 van de 
aangepaste gezinsdiensten.  
Met het jaarthema : ” Hé, je wordt geroepen”.   
 
Wij sluiten het seizoen in de Engelmunduskerk, Kerkplein 2,  
Velsen -Zuid.   
De voorganger in deze dienst is ds. Barbara de Groot. 
De dienst begint om 15.00 uur. 
De kerkdienst is, zoals we gewend zijn, bidden, zingen, bijbellezing, 
verkondiging en de collecte. 
Je kunt bloemen, fruit of geld geven in de collecte voor de zieken.   
Het geld wordt gebruikt voor de instandhouding van de Aangepaste 
Gezinsdiensten IJmond.  
Na de kerkdienst drinken we altijd koffie/thee of frisdrank met wat 
lekkers. 
 
Deze keer een beetje feestelijker met ook een hapje en een drankje. 
Vervoersproblemen? De autovriendendienst staat paraat!  
Neem hierover vóór 20 mei a.s. contact op met mevr. R. de Vlieger - van 
Zandvoort, tel. 0255 - 530210. 
 
Wij nodigen u van harte uit voor de dienst om met elkaar het seizoen af 
te sluiten. 
 
Tot ziens op 21 mei a.s. 
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Bach in de Binnenstad  Haarlems Bach Ensemble  
o.l.v. Mark Lippe 
  
Uitgevoerd wordt: 
Jean Philippe Rameau (Psalm 125)   
In Convertendo Dominus                                        
  
Johann Sebastian Bach 
Cantate  Unser Mund sei voll  Lachens (Psalm  126, BWV 110)  
 
 Solisten: Martha Bosch – Sopraan, Helena van Heel – Alt  
Adrian Fernandes - Tenor 
Florian Just – Bariton 
Zaterdag 10 juni  2017,  aanvang 17.00 uur Doopsgezinde Kerk, 
Frankestraat 24,  2011HV Haarlem Toegang vrij, Vrijwillige bijdrage 
na afloop van het concert 
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AGENDA 

 
27-05 12.45 uur   Oecumenische Leeskring,  
   excursie 
09-06 19.30 uur Lering Aannemen 
12-06 19.30 uur Kerkbestuur 
15-06 10.00 uur  Oecumenische koffieochtend, Ichtuskerk, 
   Fahrenheitstraat 
17-06 11.00 uur Ontmoetingsdag Christenen in Nederland, 
   in de Driehoek, Utrecht  
23-06 19.30 uur Lering Aannemen 
30-06 19.30 uur Lering Aannemen 
03-07 19.30 uur Kerkbestuur 
15-07 13.45 uur Huwelijksinzegening  
20-07 10.00 uur Oecumenische koffieochtend 
    Apostolische Genootschap, Doorneberglaan 
17-08 10.00 uur Oecumenische koffieochtend  
   RK Engelmunduskerk, Driehuis 
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Parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus 

Pastores:  
Pastoor H. Münch, Kon. Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden,  
0255-515260, 06-30126877, e-mail: munchharald@gmail.com 
Pastoor M. Liebler- Münch, e-mail martina.liebler@ziggo.nl 
Pastor A. Kramer, 06-40591100, e-mail: age.kramer@gmail.com 
 
Gebouwen: 
Engelmunduskerk: Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden 
De Bolder:  06-57321171, b.g.g. 0255-757346, 
  e-mail: okbolder@gmail.com 
 
Website: ijmuiden.okkn.nl 
Kerkomroep: www.kerkomroep.nl > Noord-Holland > IJmuiden > 
H.Engelmundus 
 
Bankrekening O.K. parochie HH. Adelbertus en Engelmundus te IJmuiden: 
          NL56 RABO 0154 1643 48  
 
Vrijwillige Bijdragen / Kerkbalans:  
 NL52 INGB 0000 0018 00 t.n.v. Kerkbalans IJmuiden 
  
Giften voor het Kruispunt: bankrek.nr. NL80 ABNA 0841 0698 24 

Busjes kunnen geleegd worden bij M. van de Pieterman-Roos, 
Wilgenstraat 6,  1971 NM IJmuiden, 0255-707104 

  
Diakonale Werkgroep IJmond: bankrek.nr. NL56 RABO 0154 1643 48 
  
Oud-Katholieke Begrafenisvereniging: 
 Uitvaartverzorger: M. Uitendaal, 023-5324486 
 
Autovriendendienst: 
 Joke Wennis, 0255-516233 / Marjoke de Koning, 0255-515597 
 
Kruispunt: kopij inleveren voor 5 juli  via: 
          e-mail: kruispunt@okijmond.nl of  
          kastje kopij Kruispunt achter in de kerk 
  
Het volgende nummer verschijnt omstreeks 17 juli 2017. 
 
 


