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PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND 
Jaargang 61 nummer 5      februari/maart 2020 
 
 
VAN ASWOENSDAG TOT EN MET PASEN 
 
Woensdag 26 februari om 19 uur vieren we Aswoensdag. 
Mensen komen naar voren en krijgen wat as op hun hoofd gestrooid. 
Waarom doen we dat?  
 
Aswoensdag is het begin van de veertigdagentijd. Deze tijd is een 
voorbereiding op het hernieuwen van onze doop in de Paasnacht. Met as 
willen we aanduiden dat we het oude achter ons laten en een nieuw 
begin willen maken. Ook het vasten hoort erbij. We moeten voor ons dit 
jaar besluiten wat laat ik los om lichter te worden en dichter bij God te 
komen. 
 
Want een doop is niet een enkel moment, een bepaald ogenblik in ons 
leven, maar de dood moet steeds in ons leven herwonnen worden. Elk 
jaar opnieuw worden we in de Paasnacht gevraagd of wij er bereid voor 
zijn Christus te volgen door zijn dood en verrijzenis Gods Rijk binnen te 
gaan. 
 
Daarom worden ook de kerkdiensten in vastentijd aangepast. We 
spreken de apostolische geloofsbelijdenis die ook bij onze doop werd 
gesproken. We zingen geen gloria en vervangen het halleluja voor het 
evangelie door een psalm. 
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Alle schriftlezingen en psalmen zijn zo uitgekozen dat zij ons willen 
helpen om het geheim van het christelijk geloof beter en dieper te 
begrijpen en te vatten. 
 
Gedoopt worden en deze doop leven lijkt op het vervaardigen van 
brood. Het graan dat op de akkers verstrooid was, wordt opgeraapt, 
gedorst, gemalen, met water wordt het deeg aangeroerd en in het vuur 
gebakken. 
Zo moeten wij gedoopten door de doop heen gaan: naar de kerk komen, 
in het water gedoopt, en in het vuur van de Heilige Geest tot een brood 
en lichaam van Christus gebakken worden. En dat laatste duurt een 
leven lang. 
 
Elke dag opnieuw moeten we onze oren en ogen openen om de Heer te 
vinden die in ons leven en in deze wereld beslist aanwezig is. Hij is niet 
verborgen, maar wij kijken dikwijls niet goed. 
 
Na de veertigdagen van de vastentijd komen wij bij Psalmzondag. Met 
Jezus staan we op een belangrijk kruispunt.  

 
Jezus moet een keuze maken. Hij is in Jeruzalem aangekomen en hij moet 
een fundamenteel bersluit nemen: 
Ga ik ook verder de weg van mijn Hemelse Vader om zonde en kwaad te 
overwinnen en de mensen te helpen, of ga ik in op de verzoeking en 
probeer in een wereldse zin te heersen. 
Hij kiest voor het eerste. Dat wordt al duidelijk in de ezel. Een ezel is niet 
geschikt voor het gevecht en de oorlog. 
 
Jezus wil de vrede tussen de mensen en hij laat zich niet van deze weg 
afbrengen. Hij geeft zich over. En deze overgave leidt hem naar Witte 

Donderdag. Als teken van zijn overgave en dat hij vrede en liefde in 
plaats van geweld en oorlog plaatst, viert hij met zijn discipelen de eerste 
eucharistie. 
Hij viert geen avondmaal. Dat zou een keer gebeuren. Dat is historisch 
event, dat daarna voorbij is. Jezus sticht een blijvende gedachtenis aan 
zijn overgave. Hij gaat via brood en wijn, zijn lichaam en bloed het leven 
van de mensheid blijvend binnen. 
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En Jezus houdt vol. Hij worstelt wel met zichzelf in de tuin van 
Gethsemane. Hij zegt ja tegen zijn Vader. Hij gokt op alles of niets. Door 
zijn ja doorbreekt hij voorgoed de muur tussen Hemel en aarde. Hij is de 
eerste van ons allemaal die deze overgang maakt. Dat is Goede Vrijdag. 
 
Je kunt Christus in deze dagen met twee fluiten vergelijken die ieder op 
een verschillende manier klanken maken. 
Wij worden op verschillende momenten wel door dezelfde Geest 
geblazen zodat er geen wanklanken ontstaan. 
 
Er klinkt de eerste fluit. De edelste en dierbaarste van alle mensen was 
gelijk aan God. Maar hij hield er niet aan vast gelijk met God te zijn. En 
dan klinkt de tweede fluit. Jezus herenigt zich helemaal met ons mensen. 
Zijn leven leek op dat van ons mensen. En zo konden we God leren 
kennen. 
 
En zo komen we bij Pasen. Het feest van de opstanding van Jezus en 
tevens de hernieuwing van onze doop. Alles wat hij door heeft gemaakt 
dient om onze doop te begrijpen. Alle pijn en verdriet die wij meemaken 
tijdens ons leven is geen doodlopend spoor. Wanneer het ons lukt aan 
Christus aan te hechten zullen we ook de kracht van zijn opstanding nu 
al ervaren. Begint de overwinning van kwaad en zonde nu in ons leven 
reeds. 
 
Pasen is een nieuwe start, elk jaar opnieuw, nee, eigenlijk elke dag 
opnieuw. Wanneer we ons niet naar beneden laten trekken, maar met 
Christus worden opgericht. 
 
Met hartelijke groeten en tot ziens, 
Pastoor Harald Münch 
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ROOSTER VAN KERKDIENSTEN 
 
 
 
 
 
Zo.    02-02    Opdracht van de Heer, 
  Maria Lichtmis 
  10.00 uur gezinsdienst 
  Koffiedrinken, Kinderkerk 
 
Wo.   05-02 9.30 uur eucharistieviering 
  Koffiedrinken  
 
Zo.     09-02 5e zondag na Epifanie  

10.00 uur eucharistieviering, Kinderkerk 

 
Wo.    12-02 9.30 uur eucharistieviering 
  Koffiedrinken 
 
Zo.      16-02 6e zondag na Epifanie 

  10.00 uur eucharistieviering 
Koffiedrinken, Kinderkerk 

 
Wo. 19-02 9.30 uur eucharistieviering 
  Koffiedrinken 
 
Zo. 23-02 7e zondag na Epifanie 

  10.00 uur eucharistieviering, Kinderkerk  
 
Wo. 26-02 9.30 uur eucharistieviering 
  Koffiedrinken 
 
  19.00 uur Aswoensdag,  

Koffiedrinken  
 
Zo. 01-03 1e zondag in de 40 dagentijd 

  10.00 uur eucharistieviering 
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Koffiedrinken, Kinderkerk 

 
Wo. 04-03 9.30 uur eucharistieviering 
  Koffiedrinken 
 
Zo. 08-03 2e zondag in de 40 dagentijd  

  10.00 uur Dienst van Schriftlezing en Gebed, 
Kinderkerk 

 
Wo. 11-03 9.30 uur eucharistieviering 
  Koffiedrinken 
 
Zo. 15-03 3e zondag in de 40 dagentijd 

  10.00 uur eucharistieviering 
  Koffiedrinken, Kinderkerk 
 
Wo. 18-03 9.30 uur eucharistieviering 
  Koffiedrinken 
 
Zo.  22-03 4e zondag in de 40 dagentijd 

  10.00 uur eucharistieviering mmv 
Chr. Mannenkoor IJmuiden 
Koffiedrinken. Kinderkerk 

 
Wo. 25-03 9.30 uur eucharistieviering 
  Koffiedrinken 
 
Zo. 29-03 5e zondag in de 40 dagentijd 

  10.00 uur eucharistieviering 
  Kinderkerk 
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BIJ DE KERKDIENSTEN 
 
Op zondag 2 februari vieren we het feest “Opdracht van de Heer in de 
Tempel” of “Maria Lichtmis”. We zullen dan kaarsen wijden en met de 
kinderen samen een processie in de kerk houden. Na de processie gaan 
alle kinderen naar de kinderkerk waar zij kaarsen zullen versieren. 
 
Zondag 9 februari viert in Haarlem om 14.30 uur pastoor Robert Frede 
dat hij 25 jaar geleden tot priester is gewijd. 
 
8 Maart, de tweede zondag van de Veertigdagentijd is er in onze kerk 
een dienst van schriftlezing en gebed. 
 
Midden in de veertigdagentijd, zondag 22 maart, zal het christelijk 
mannenkoor opnieuw bij ons komen zingen, tijdens de 
eucharistieviering van 10 uur. 
 
Zaterdag 4 april zijn weer alle kinderen van binnen en buiten de 
parochie uitgenodigd om van 14 t/m 16 uur in het verenigingsgebouw 
‘de Bolder’ palmpaasstokken te versieren. 
Deze stokken worden tijdens de viering van Palmzondag zondag 5 april 

om 10 uur gewijd en na een processie door de kerk gaan de kinderen 
naar de Bolder voor hun paasontbijt. 
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UIT DE PAROCHIE 
 
31 januari om 20.00 uur jongvolwassenen in de pastorie. 
 
De Bijbelkring leest de kleine brieven uit het Nieuwe Testament op 
vrijdag 31 januari, 14 en 28 februari, 13 en 27 maart om 14.30 uur in de 
pastorie. 
 
De oecumenische leeskring komt op vrijdag om 14.30 in de sacristie, 
Bloemstraat 124, op 7 en 21 februari, 6 en 20 maart, en 3 april bijeen. 
 
De Mannenvereniging komt voor een lezing en een borrel in de Bolder 
op dinsdag om 20.00 uur bijeen op 11 februari en 10 maart. 
De vrouwenvereniging Aktiva ontmoet elkaar op woensdag 19 februari 
en 18 maart om 20 .00 uur in ‘de Bolder’. 
De vrouwenvereniging AVK ziet elkaar op maandagmiddag om 14.00 
uur in de sacristie op 10 februari en 9 maart. 
 
Onze geloofscursus ‘mensen-van-de-weg’ gaat door op maandag om 
18.45 uur in de pastorie en begint altijd met een maaltijd op 3 en 17 
februari, op 2 en 16 en 30 maart. 
 
Trouwens, ons Parochiekoor oefent elke donderdag om 19.45 uur in de 
kerk. Ingang via Bloemstraat 124. 
 
Van harte wil ik graag op deze plaats de mannen van de 
onderhoudsploeg bedanken: Ab Zwart, Jan Karemaker, Piet Gravemaker, 
Wim Kok, Nico de Rijk en Erwin Delachaux. 
Het zijn stille krachten die op de achtergrond ervoor zorgen dat ons 
gebouw er netjes bij staat. 
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PASTORAAT 
 
Een minder mooi bericht is dat er enkele leden van onze gemeenschap in 
‘de ziekenboeg’ vertoeven of erin terecht zijn gekomen. 
 
Tot nu toe waren de behandelingen van Rob de Rijk succesvol geweest. 
Maar helaas heeft men bij de laatste controle toch uitzaaiingen gevonden. 
De uitkomst is nog onzeker 
 
Leni Karemaker wordt nog steeds behandeld maar haar toestand is 
stabiel. 
 
Toos Bouten is voor de tweede keer binnen vier weken in het RKZ 
terecht komen. Deze keer niet vanwege het hart maar omdat zij 
darmklachten heeft. Er is nog steeds onderzoek gaande. 
 
Joop Marechal die jarenlang een van onze organisten was kreeg na Kerst 
plotseling geheugenverlies en ander uitvalverschijnselen. In het 
ziekenhuis hebben ze een tumor in zijn hoofd gevonden, maar men 
onderzoekt nog hoe hij behandeld kan worden. 
Er zijn nog meer zieken maar die willen niet met naam in het Kruispunt 
genoemd worden. 
 
Allen, de bekenden en onbekenden vertrouwen wij toe aan de zorgzame 
liefde van God, de Vader van Jezus. 

 
Huispaaskaarsen 
 
Ook dit jaar is het mogelijk een huispaaskaars te bestellen.  De lijst ligt 
achterin de kerk en zal er tot 1 maart liggen. 
Wilt u naast uw naam en de gewenste kaars ook uw e-mailadres 
vermelden? 
 
Carla van Leeuwen 
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Koster, het visitekaartje van de kerk! 
 
Het huidige kostersteam bestaat uit 4 kosters. Dit lijkt genoeg, echter 

twee kosters zijn ook lector en dat 
levert zo af en toe een knelpunt op. 
Daarom zijn we dringend op zoek naar 
versterking voor ons team. 
De kosters zetten alles klaar voor de 
dienst en ruimen na de dienst de 
gebruikte spullen weer op. 
Hoogfeesten worden met elkaar 
klaargezet. Er is ruimschoots de 
mogelijkheid om “mee te lopen” 
voordat je besluit of het iets is. 
Vragen? Stel ze aan Jan Stoop, Rick de 
Ronde, Johannes va Riessen of Carla 
van Leeuwen. Aanmelden kan ook bij 
één van hen. 
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UIT HET KERKBESTUUR 
 
Verslag van de 76e kerkbestuur vergadering 
 
Diverse keren heeft het kerkbestuur meldingen ontvangen dat het in de 
kerk of in de Bolder koud is tijdens de bijeenkomsten. Het is een lastig 
probleem (WiFi communicatie?) waarvoor door de techneuten binnen 
het kerkbestuur gezamenlijk met de leverancier naarstig naar een 
oplossing wordt gezocht. Wij hopen zo snel mogelijk een oplossing voor 
dit probleem te vinden.  
De kerstverlichting was aan vervanging toe. Er is nieuwe 
ledkerstverlichting aangeschaft die vanaf 11 december in de te plaatsen 
kerstboom zal branden.  
Caroline Krab-Juffermans is toegetreden tot het kerkbestuur. Zij zal 
verantwoordelijk zijn voor de portefeuille sociaal. De komende maanden 
wordt Caroline door Sonja Gravemaker ingewerkt en zal Caroline vanaf 
september 2020 de taken van Sonja definitief overnemen.    
 
De sacristie is aan een opknapbeurt toe. Voordat er geschilderd kan 
worden is er al veel opgeruimd en moet er in overleg met kosters en 
andere betrokkenen nog meer worden opgeruimd of voor sommige 
spullen een andere plek worden gevonden. Doel van alle 
werkzaamheden is om de sacristie ruimer te maken en natuurlijk een 
nieuw fris kleurtje te geven. Er wordt nog nagedacht of en hoe er ook iets 
aan het plafond moet/kan worden gedaan.  
Het tuinhek van de pastorie zal worden vervangen door een houten 
tuinhek. De kosten voor reparatie van het tuinhek worden geschat op 
ruim € 500,- en dat vindt het kerkbestuur veel te hoog vergeleken met 
een nieuw houten tuinhek.   
 
Het nieuwe diensten rooster voor het komende jaar is beschikbaar. 
Regelmatig heeft het kerkbestuur berichten gekregen dat vrijwilligers die 
zijn ingeroosterd het laten afweten zonder voor vervanging te zorgen. 
Dat levert ad hoc problemen op tijdens de vieringen. Het kerkbestuur 
roept alle vrijwilligers op om notie te nemen van de schema’s in het 
dienstenrooster en als zij om wat voor reden zijn verhinderd tijdig voor 
vervanging te zorgen. Vrijwilligheid is geen vrijblijvendheid!  
Verslag van de 77e kerkbestuur vergadering 
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De wanden in de sacristie worden geschilderd. Er zal ook een 
projectiescherm worden geïnstalleerd. Hiervoor worden de foto’s van de 
pastoors die in de parochie actief zijn geweest naar een andere wand 
verplaatst. Verder wordt er nog nagedacht over het opslaan van de 
boekjes van de diensten.  
Het aantal boekjes dat voor een dienst wordt gedrukt zal worden 
verhoogd omdat er toch regelmatig boekjes tekort zijn.  
 
Van de 3 verwarmingsunits is bij 1 unit een besturings onderdeel 
vervangen. Ook de display waarop foutmeldingen komen was defect en 
is vervangen waardoor foutmeldingen weer zichtbaar zijn en daarop 
adequaat gereageerd kan worden. Een onderzoek door de installateur 
heeft 2 zwakke plekken in de aansturing aangewezen, de   
wifiverbinding van de thermostaat voor in de kerk naar de router en de 
bekabeling tussen 2 routers. Er wordt een offerte aangevraagd voor 
mogelijke oplossingen voor deze zwakke plekken. 
 
Voor bezoekers van de kerkdiensten die slecht ter been zijn of in een 
rolstoel zitten is de toegang tot de kerk zeer moeilijk. Er wordt 
onderzocht of hiervoor mogelijk goede oplossingen zijn om dit probleem 
op te lossen.   
Monumentenzorg doet een onderzoek naar de kwaliteit van de 
gebouwen. Dit moet resulteren in een advies voor een middellang 
termijn onderhoudsplan. Hiermee kan de impact van onderhoud op de 
financiën voor de komende jaren in kaart worden gebracht. Om ook een 
beeld te krijgen van de kosten op de langere termijn is een brainstorm 
groepje samengesteld. Zij gaan zich verdiepen over de kosten van de 
gebouwen op de lange termijn en welke opties er zijn om deze kosten 
financieel te kunnen blijven dragen bij afname van het aantal leden van 
onze parochie.     
 
Het Kerkbestuur geeft een grote pluim aan de organisatie van de 
Driekoningenavond. De avond werd door de aanwezigen zeer 
gewaardeerd.  
Namens het Kerkbestuur 
 
Cees Borst     
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Bedankjes 

 
Bij deze wil ik u bedanken voor uw belangstelling en medeleven tijdens 
de kuur die ik momenteel onderga. Ook de ontvangen kaarten waren 
hartverwarmend. 
Het geeft mij, en ook Jan, een fijn gevoel dat zo velen aan ons denken. 
Nogmaals heel hartelijk bedankt, 
Leni Karemaker 
 
 
Lieve mensen, 
Op 5 januari jl. stopte ik bij het Koor, en dat daar veel aandacht aan werd  
besteed had ik nooit verwacht. Ik werd verwend met mooie bloemen en 
lekkernijen, een dag met een Gouden Randje!!! 
Heel veel dank, 
Lieneke 
 
 
Ook dit jaar hebben wij pastoriebewoners weer talloze kaarten en 
presentjes voor Kerst van lieve parochianen ontvangen. Van harte willen 
wij u bij dezen daarvoor bedanken. 
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DE GOUDEN ADELBERTUSVROUWEN 
 

 
Deze foto is genomen door J.P. Schoon, tijdens de plechtige dienst van 
Driekoningen, waarin het Adelbertus Vrouwen Kontakt haar 50-jarig 
bestaan herdacht. Na afloop van de dienst gingen we koffiedrinken - 
natuurlijk met wat lekkers - in de Bolder. En een glaasje, aangeboden 
door het kerkbestuur. Tenslotte vierden de leden het onderling met een 
heerlijke lunch bij Kruiten.  
 
Marianne van de Pieterman 

 
Mensen van de weg, samen op pad met Jezus Christus 
 
Hoe is het om samen, met Jezus Christus, op weg te zijn in het leven? Het 
is een vraag waar vele antwoorden op mogelijk zijn en het is een vraag, 
die men vanuit verschillende invalshoeken benaderen kan. Deze vraag 
zet je in ieder geval aan het denken.  
 
Sinds 11 november komen wij met tien mensen bij elkaar, om ons over 
deze kwestie te buigen. Dit doen we eens per twee weken. Omdat er 
geen eenduidig of makkelijk antwoord op deze kwestie gegeven kan 
worden, benaderen we de vraag per bijeenkomst vanuit een andere 
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invalshoek.  We kijken per keer naar een aantal deelvragen: Waar kom ik 
vandaan? Waarvoor leef ik? Welke keuze maak ik? Hoe reageer ik op 
verlies? Met wie ga ik om? En komt het goed? 
 
We beginnen de avonden gezamenlijk met een heerlijke maaltijd. We 
praten tijdens het eten over diverse alledaagse onderwerpen.  Erg leuk, 
want zo leer je elkaar goed kennen. Na de maaltijd te hebben afgesloten, 
beginnen we aan de koffie. Onder het genot van de koffie of thee, praten 
wij per keer dat wij samenkomen, over een van de specifieke deelvragen. 
Tijdens de laatste bijeenkomst hebben wij gesproken over de vraag: “Met 
wie ga ik om?”.   Op ons levenspad komen we diverse mensen tegen. 
Waarom gaan we juist wel met de ene persoon om en proberen we de 
ander wellicht te vermijden? En waar vinden we Jezus op ons pad in de 
relatie met de personen die wij op onze levensweg tegenkomen?  
Misschien heeft u hier zelf wel een idee over.  
In de groep vertelt elk deelnemer vervolgens wat zijn of haar ervaringen 
zijn over de persoonlijke relatie met mensen die hij/ zij op het levenspad 
tegen komen.  Welke relaties gaan goed? Welke worden er als een 
uitdaging gezien en wat zegt dat eventueel over ons zelf? Nadat we 
hierover gesproken hebben, lezen we uit de Bijbel om te kijken of we 
Jezus in ons leven herkennen en om ons leven te kunnen spiegelen aan 
het Zijne.  We lazen dit keer over de Barmhartige Samaritaan. 
 
Misschien klinken deze bijeenkomsten als iets spannends, maar ze 
worden als zeer prettig en zeer inspirerend ervaren. Er wordt over 
bijzondere onderwerpen in alle openheid gesproken. Zoiets gebeurt niet 
dagelijks. Het is fijn dat dit in deze kleine samenstelling kan. Juist door 
de band die je met mensen opbouwt, kun je in alle vertrouwen en 
veiligheid, diverse persoonlijke situaties naar voren brengen waarover jij 
zou willen praten. Men steunt elkaar en toont begrip voor de besproken 
situaties. Ervaring en kennis uit het dagelijks leven worden in 
ongedwongen sfeer gedeeld. De avonden laten zien dat Jezus zeker, op 
een of andere manier altijd in ons leven is en daar altijd deel van uit wil 
maken. Deze bijeenkomsten zijn een mooie manier om Gods 
aanwezigheid te beleven. Ze geven verdieping aan het geloof en laten 
zien dat Hij altijd met ons is.  
 
Hussein Sheikh Ahmad en Rick de Ronde  
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3Koningenavond 2020 georganiseerd door de Werkgroep 
 
Wat was het weer een gezellige avond! 
Je kwam al binnen in een dorp waarin een kroeg is gesitueerd. 
Dus dat begon goed. 
Na een gezellige babbel tijdens de koffie werden we in groepen gesplist 
met een zelf bedachte naam. O.a.: De Zuipschuiten, Anti-Alcohol e.d. 
Dat gaf al hilariteit natuurlijk. 
Je kreeg een bierviltje die bepalend was bij welke groep je hoorde. 
Zoals we gewend zijn is spelplezier een traditioneel gebeuren in dit feest. 
Dat is elk jaar anders in elkaar gezet. Verzin maar elk jaar iets om de 
avond gezellig te maken met steeds wisselende spellen. Daar hebben wij 
onze Werkgroep voor. Nu was dat bijvoorbeeld line-dancing oefenen in 
de kerk, dat later in de Bolder in aller publiek werd uitgevoerd. Nou, dat 
was een opgave hoor. Zeker als je dat nooit gedaan hebt. Het werkt in 
ieder geval goed op je lachspieren. 
Vervolgens moest je op afstand balletjes in bekertjes gooien die op de 
tafels waren vastgezet. Dat viel niet mee. Maar erg leuk om te doen. 

Ook moest je een strijd 
leveren met een 
tegenstander aan een tafeltje 
waarop een scheidslijn is 
aangegeven. Je moest, met 
een dubbel bandje om je 
middelvinger en in de 
andere hand een bierkroes, 
met kracht zorgen om je 
tegenstander over de 
scheidslijn te trekken. Een 
krachtspelletje. Vingerhaken. 
Je mocht blij zijn dat nadien 
je vinger nog op dezelfde 

plek aanwezig was. 
Er werden fragmenten van muziek ten gehore gebracht en die moest je 
zo snel mogelijk raden. Toen ook verschillende fragmenten door elkaar 
ten gehore werd gebracht, werd het er niet bepaald gemakkelijker op. 
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Toch werd het herkend. Vooral de jongeren onder ons waren snel in 
herkenning. 
Dan had je een pub-quiz. Je kreeg een A4 met verschillende planten en 
bloemenfoto’s erop. 
Je moest raden welk een drank uit deze planten worden gemaakt. 
Ook de vraag wat zit er in een Bloody-Mary. 
(tomatensap+wodka+worcestersaus+tabasco) Deze quiz ging redelijk 
goed af, maar bij de uitslag was er toch verbazing.  
Je steekt er dus altijd wat van op. 
Tijdens dit alles verzorgde de Werkgroep wederom voor drankjes en 
hartige hapjes. 
Met veel enthousiasme, die we gewend zijn van de Werkgroep-mensen, 
is het elk jaar weer een fantastische avond die ze ons bezorgen. 
En deze mensen doen het al tientallen jaren! Respect! 
Mensen die er niet waren hebben echt wat gemist. 
  
Momenteel blikt men alweer vooruit om een plan voor 2021 te 
bedenken…. 
 
Gre Broek-Prins 

 

Kruispunt digitaal 
 
Bij het vorig Kruispunt was een briefje gevoegd met het verzoek of u in 
de toekomst Kruispunt digitaal via uw computer, laptop of telefoon zou 
willen ontvangen in plaats van op papier. 
Helaas waren de laatste letters van het emailadres van Kruispunt 
weggevallen, daarom hierbij nogmaals het aanmeldadres om Kruispunt 
voortaan overal waar u zich bevindt te kunnen ontvangen: 

kruispunt.okijmond@gmail.com 
Wanneer het zover is, weten we nog niet maar als u zich nu aanmeldt zit 
u in ieder geval in het systeem wanneer het eerste digitale Kruispunt in 
uw inbox verschijnt! 
Voor alle duidelijkheid, voorlopig verandert er dus helemaal niets!! 
 
De redactie 
 

 

mailto:kruispunt.okijmond@gmail.com
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Jubileum Robert Frede 25 jaar priester 

  
Op zaterdag 5 februari 1995, vijfentwintig jaar geleden, heeft de 
toenmalige aartsbisschop van Utrecht, monseigneur Antonius Jan 
Glazemaker in de parochiekerk van de HH. Jacobus en Augustinus te 
Den Haag Robert Frede tot priester gewijd. 

Op zondag 9 februari 2020, de 5e zondag na Epifanie, willen we dit 
tijdens de eucharistieviering in dankbaarheid gedenken. De dienst in de 
kathedrale kerk van de HH. Anna en Maria begint om 14.30 uur. 

Receptie 
Aansluitend op de viering is er gelegenheid elkaar in het 
parochiecentrum te ontmoeten en de jubilaris te feliciteren. 

Cadeau 
Pastoor Frede wil graag een groene stola aanschaffen, die hij kan dragen 
bij zijn werk als geestelijke verzorger in het verzorgingstehuis de 
Heemhaven. Als u daaraan bij wilt dragen kunt u een donatie storten op 
het bankrekeningnummer van de parochie NL67 INGB 0005351468 
onder vermelding van “jubileum pastoor Frede”. 

Parkeren 
Als u met de auto komt is het van belang te weten dat er betaald 
parkeren in de omgeving van de kerk geldt. De dichtstbijzijnde 
parkeergarage is de Raaks op loopafstand van de kerk. 

Reactie 
I.v.m. de organisatie verzoeken wij u via een mailbericht (zie hieronder) 
te laten weten of u aanwezig zult zijn. 

Namens het kerkbestuur van de parochie van de HH. Anna en Maria te 
Haarlem, 
  
W.H. de Graaf,  
secretaris 
(w.degraaf01@quicknet.nl) 
  
  

 
 

mailto:w.degraaf01@quicknet.nl
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OK Mannenvereniging 10 december 2019 
 
Deze avond was er een lezing over de Ruïne van Brederode door de heer 
Ferry Kwee met assistentie van zijn dochter. Ondanks voetbal op de TV 
was de opkomst groter dan verwacht. Speciale gasten waren de 
beheerders van de Ruïne van Brederode.  
 
De lezing spitste zich vooral toe op het ontstaan en einde van het 
geslacht Brederode en wie het kasteel Brederode had gebouwd en 
wanneer het werd verwoest. Door de vele oorlogen die werden gevoerd 
werd het kasteel 4 keer gebouwd/herbouwd en ook 4 keer verwoest.  

Dirk 1 van Brederode, 1180-1226, 
was een zoon van de graaf van 
Teijlingen en de stamvader van het 
geslacht van Brederode. De naam 
Brederode is een verbastering van 
Brede Roede wat gerooid bos 
betekent en later Brederode werd. 
Willem 1 van Brederode, 1226-1285 
werd in 1255 tot rider geslagen en 
bouwde in 1256 de woontoren van 
kasteel Brederode. In 1280 begint 
hij met het verder uitbouwen van 
het kasteel. Willem 1 en zijn vrouw 
Hillegonde liggen begraven in de 
Engelmundus kerk in Velsen-Zuid.  
Het kasteel werd verder 
uitgebouwd en voor het eerst 
verwoest in 1351 bij een gevecht 

tegen de Kabeljauwen. Het kasteel werd weer opgebouwd en in 1426 
weer verwoest door de Haarlems Kabeljauwers. Na herbouw van het 
kasteel werd het voor de 3e keer in 1492 door Duitse huurlingen tijdens 
de Opstand van het Kaas en Broodvolk zodanig beschadigd dat 
bewoning niet meer mogelijk is. De genadeklap komt in 1573 na het 
beleg op Haarlem door Spaanse soldaten tijdens de Tachtigjarige Oorlog. 
Het kasteel verandert in een ruïne. 
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In 1679, op 29-jarige leeftijd, sterft de 18e heer Wolfert van Brederode 
kinderloos. Er zijn geen wettige mannelijke erfopvolgers, waardoor het 
geslacht Brederode uitsterft. Het schild met het wapen van Brederode 
wordt gebroken en in zijn graf gelegd. De Ruïne van Brederode wordt 
eigendom van de Staten van Holland en later van de Nederlandse Staat. 
Tot 1862 werd er niets gedaan met de ruïne. In 1863 kwam er 500 gulden 
beschikbaar voor de herbouw. Eerst consolidatie van de voorpoort, 
herstel steunberen en opruimen van puin. Later werd de binnenplaats 
afgegraven door patiënten van Meerenberg.  
Er was veel gedoe over de toegangsweg naar de ruïne. Deze weg was 
eigendom van de heer Meijer van Velserend. Dit werd later opgelost met 
de gemeente Velsen. In 1949 brandde de houten bijkeuken af. Deze werd 
in steen herbouwd door Holleman in 1965. In 1996 kwam er een nieuw 
dak voor de middentoren. Uitgebreide informatie over het geslacht 
Brederode en het kasteel is te vinden op de website 
https://ruinevanbrederode.nl/ 
 
Cees Borst 

 
OK Mannenvereniging 14 januari 2020 
 
De traditionele nieuwjaar bijeenkomst was dit jaar anders dan 
gebruikelijk de laatste jaren.   De avond begon om 19.30 om ons lid Jan 
van der Leek samen met zijn logopediste Natascha Darlang van 
Zorgbalans de gelegenheid te geven om iets te vertellen over Afasie in 
het algemeen en hoe Jan hier mee omgaat en wat voor problemen hij 
daarbij ervaart.  
 
Afasie, a (= niet) fasie (=spreken) betekent dat iemand iets niet meer kan 
zeggen zoals hij dat wil. Wanneer de afasie zeer ernstig is, kan iemand 
echt helemaal niet meer spreken. Mensen met afasie kunnen problemen 
hebben met spreken, begrijpen, lezen en schrijven. Zij begrijpen niet 
goed wat anderen tegen ze zeggen en begrijpen ook vaak niet wat ze 
lezen. Bij het communiceren met anderen kunnen ze niet altijd zeggen 
wat ze willen, ze kunnen niet de juiste woorden vinden en ook niet 
opschrijven wat ze bedoelen.   
Jan lichtte zelf toe welke problemen hij met zijn afasie ervaart. Hij heeft 
moeite met begrijpen wat er wordt gezegd en moeite met onthouden van 

https://ruinevanbrederode.nl/
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wat hij heeft gelezen. Verder schrijft hij traag, spreekt zacht en kan 
moeilijk op woorden komen waardoor hij soms stilvalt in een gesprek. 
Wij kunnen Jan en andere mensen met afasie helpen door een 1-op-1 
gesprek waarbij rustig wordt gesproken en zoveel mogelijk in een rustige 
omgeving. Geef afasiepatiënten de tijd om na een vraag een zin met 
antwoord te vormen. Schrijf naar afasiepatiënten in korte zinnen en 
onderstreep de belangrijkste woorden.  
 
Gezien de grote opkomst en de vele vragen die aan Jan werden gesteld is 
afasie een aandoening waar velen mee te maken hebben of kunnen 
krijgen. De presentatie van Natascha en de toelichting van Jan helpen 
zeker om op een goede manier met afasiepatiënten te communiceren.  
De avond werd voortgezet in de pastorie waar pastoor Ploeger onder het 
genot van hapjes en drankjes voor iedereen vertelde over de betekenis 
van Kerst. Kerst begint pas op 25 december en duurt 40 dagen. Alle Kerst 
activiteiten voor 25 december zijn commerciële activiteiten betoogde hij. 
Na Epifanie (Driekoningen) zijn er 3 gebeurtenissen in de 40-daagse 
Kerstperiode. Pastoor Ploeger noemde dit een serie van 3 afleveringen. 
De eerste aflevering is de doop van Jezus door Johannes de Doper. De 2e 
aflevering gaat over de bruiloft te Kanaän en de 3e aflevering is Maria 
Lichtmis op de 40e dag van de Kerstperiode. Pastoor Ploeger maakte 
duidelijk wat elke aflevering betekende voor de Christenen. Maria 
Lichtmis is dus de afsluiting van de Kerstperiode maar ook de opstap 
naar de 40-daagse vastenperiode die een aantal weken later begint en 
eindigt met Pasen. Daarna is er weer een 40-daagse periode van Pasen tot 
aan Pinksteren. Het was een verhelderend verhaal waar iedereen 
muisstil en ademloos naar luisterde.  
Na het verhaal van Pastoor Ploeger werden de drankjes en hapjes die 
ruim aanwezig waren genuttigd tijdens onderlinge gesprekken. Een 
groot woord van dank gaat uit naar ons lid Han Tol die sponsor was van 
de heerlijke visschotels. Tevens dank aan Harald en Martina voor het 
organiseren van deze avond in de Pastorie met de traditionele kerstboom 
met echt brandende kaarsjes. Rond 22.30 was het tijd voor de meeste 
leden huiswaarts te gaan en werd Martina geholpen met opruimen en 
afwassen. Het was een zeer geslaagde avond met goede lezingen over 
afasie en Kerst en met heerlijke hapjes en drankjes.  
 
Cees Borst  
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11 Januari 2020 terugtreden Mgr. Joris Vercammen als 
aartsbisschop van Utrecht van de Oud-Katholieke Kerk van 
Nederland.  
 
Op de foto overhandigt Mgr. Joris Vercammen zijn Bisschopsstaf aan de 
deken van het Metropolitaan Kapittel van Utrecht., Wieze van der Velde. 
Het Kapittel organiseert nu de komende verkiezing van de nieuwe 
Aartsbisschop op 15 februari aanstaande in de Gertrudiskerk te Utrecht, 
aanvang 11.00 uur. 
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Kom jij ook naar het 

Stuifduinweekend 2020? 
Geen muur te hoog! 

27-28-29 maart 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit gezellige weekend is voor alle  jongeren van 8 t/ m 17 jaar oud. 

Het is een weekend vol gezelligheid, lering, goede gesprekken, lekker eten en 

nog veel meer. 

Opgeven door een mail te sturen voor 19 maart naar: erna@okkn.nl. 

Eigen bijdrage: 60 euro, neem gerust een vriend/vriendin mee! 

NieuwKarspel, Middenkoogweg 1B, 1738 DW, Waarland 
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Reünie musicalgroep Jakob 
 
 
Bijna 20 jaar bestond Oecumenische 
Musicalgroep Jakob; dat willen we niet 
onopgemerkt voorbij laten gaan! Op 21 maart 
organiseren we een reünie voor iedereen die ooit 
op wat voor manier dan ook heeft meegedaan 
aan één of meerdere musicals. Was jij die 
superleuke zoon van Jakob? Zorgde jij dat Paulus altijd zijn merchandise 
in orde had? Was jij verantwoordelijk voor alle Maria’s in hun mooie 
blauwe mantels? Of was je op een andere manier betrokken? Zorg dan 
dat je erbij bent!  
Tijdens deze middag en avond heb je niet alleen de tijd om bij te praten 
met je oud-musicalbuddy’s, maar studeer je ook met z’n allen een aantal 
nummers uit oude musicals in, die ’s avonds tijdens een miniconcert 
worden opgevoerd. Een mooie afsluiter van twee decennia Musicalgroep 
Jakob.  
Het programma:  
14:30 uur            Inloop met koffie/thee in de Ichthusburcht 
15:30 uur             Start repetitie 
17:30 uur             Gezamenlijke maaltijd, gecaterd door Baxels 
19:30 uur             Start mini-concert in de Ichthuskerk 
De kosten voor de maaltijd en één drankje zijn € 10,-. Na afloop van het 
concert volgt er (uiteraard) nog een borrel in de Ichthusburcht. 
Aanmelden kan via www.musicalgroepjakob.nl. Je aanmelding wordt 
definitief na het overmaken van € 10,- op bankrekeningnummer 
NL07INGB0009697372 t.n.v. Oec. Musicalgroep Jakob. Na aanmelding 
ontvang je een link naar de digitale audiobestanden en bladmuziek, 
zodat je de nummers thuis kunt instuderen.  
Kom je liever gewoon kijken en luisteren? Dat kan natuurlijk ook, want 
zonder publiek geen concert! Vanaf 19.30 staan onze oud-leden te 
schitteren op het podium van de Ichthuskerk. Deze trip down memory 
lane is voor iedereen toegankelijk en ook nog eens helemaal gratis.  

 
E-mail: joke.baalbergen@quicknet.nl 

 
 

mailto:joke.baalbergen@quicknet.nl
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AGENDA 
 
03-02 18.45 uur Mensen van de weg, pastorie 
07-02 14.30 uur Oecumenische Leeskirng, sacristie 
10-02 14.00 uur AVK 
10-02 20.00 uur  Kerkbestuur 
11-02 20.00 uur  Mannenclub 
14-02 14.30 uur Bijbelkring, pastorie 
15-02 11.00 uur Verkiezing ABU, Utreht 
17-02 18.45 uur Mensen van de weg, pastorie 
19-02 20.00 uur Aktiva 
20-02 10.00 uur  Oecumenisch Koffiedrinken Ichthuskerk 
21-02 14.30 uur Oecumenische Leeskring, sacristie 
28-02 14.30 uur Bijbelkring, pastorie 
02-03 18.45 uur Mensen van de weg, pastorie 
06-03 14.30 uur Oecumenische Leeskring, sacristie 
09-03 14.00 uur  AVK 
09-03 20.00 uur Kerkbestuur 
10-03 20.00 uur Mannenclub 
13-03 14.30 uur Bijbelkring, pastorie 
16-03 18.45 uur Mensen van de weg, pastorie 
18-03 20.00 uur  Aktiva 
19-03 10.00 uur  Oecumenisch Koffiedrinken  
   Apostolisch Genootschap 
20-03 14.30 uur Oecumenische Leeskring, sacristie 
27-03 14.30 uur Bijbelkring, pastorie 
30-03 18.45 uur Mensen van de weg, pastorie 
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Parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus 

Pastores:  
Pastorie: Kon.Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden, tel.0255-515260 
Pastoor H. Münch, tel.06-15655684, e-mail: munchharald@gmail.com 
Pastoor M. Liebler- Münch,  06 15656298e-mail martina.liebler@ziggo.nl 
 
Gebouwen: 
Engelmunduskerk: Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden 
De Bolder:  06-57321171, b.g.g. 0255-757346, 
  e-mail: okbolder@gmail.com 
 
Website: ijmuiden.okkn.nl 
Kerkomroep: www.kerkomroep.nl > Noord-Holland > IJmuiden > 
H.Engelmundus 
 
Bankrekening O.K. parochie HH. Adelbertus en Engelmundus te IJmuiden: 
          NL56 RABO 0154 1643 48  
 
Vrijwillige Bijdragen / Kerkbalans:  
 NL52 INGB 0000 0018 00 t.n.v. Kerkbalans IJmuiden 
  
Giften voor het Kruispunt: bankrek.nr. NL81RABO0337447047 
tnv OK Par HH Adelbertus en Engelmundus ovv gift Kruispunt. 

Busjes kunnen geleegd worden na telefonisch overleg met Leni 
Karemaker (tel.0255-523367) of Wil Wijker (tel.023-5387658) 

  
Diakonaat IJmond: bankrek.nr. NL56 RABO 0154 1643 48 
  
Oud-Katholieke Begrafenisvereniging: 
 Uitvaartverzorger: M. Uitendaal, 023-5324486 
 
Autovriendendienst: 
 Joke Wennis, 0255-516233 / Marjoke de Koning, 0255-515597 
 
Kruispunt: kopij inleveren voor 18 maart via: 
          e-mail: kruispunt.okijmond@gmail.com of  
          kastje kopij Kruispunt achter in de kerk 
  
Het volgende nummer verschijnt omstreeks eind maart 2020. 
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