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PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND 
Jaargang 62 nummer 4       oktober/november 2020 
 
In Memoriam Leni Karemaker-Zonneveld (1) 
 
Koor, Adelbertusbazar en…. Kruispunt 
Zomaar wat dingen waar Leni zeer bij betrokken was. En wie Leni kende 
wist dat ze dat alles nauwgezet deed; elke noot, cijfer en letter moest 
precies daar en zo terechtkomen 
waar het hoorde, dan pas was ‘t goed!  
We konden dus echt in alles van Leni 
op aan. Daar waar wij wel eens een 
steekje liet vallen, werd dat 
rechtgezet door haar en daar waren 
we altijd blij mee! Zij was in staat om 
op een positieve manier de 
puntjes op de i te (laten) zetten. 
Voor dat alles waren we haar op dat 
moment zeer dankbaar en we 
zullen dan ook aan haar blijven 
denken als iemand die ons positief 
stimuleerde in het werk voor onze 
kerk!  
 
Namens alle Kruispuntmedewerkers,  
De redactie, Mariska en Wil 
 
PS  Ontdekt u in de toekomst af en toe een kleine (of grote) stijl- of typefout in 
ons Kruispunt denk dan nog eens met een glimlach terug aan de jarenlange 
inzet van onze redactrice Leni!!! 
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VOORWOORD 
 
Leven als een ‘wijnboer’! 
 
In deze weken horen we in de eucharistieviering op meerdere zondagen 
achter elkaar in de lezingen van het evangelie verhalen van Jezus waarin 
een wijngaard een min of meer grote rol speelt. 
 
Met de wijngaard bedoelt Jezus het leven van mensen die geloven. In de 
wijngaard werken betekent als gelovige mens vorm aan je leven te 
geven. 
In deze wijngaard komen aarde en hemel bij elkaar, God en mens. Eerst 
arbeiden als een ‘wijnboer’ dan komt de rest. 
 
Een toerist moest eens zijn fiets laten repareren en hij liep een fietsenzaak 
binnen. Hij vroeg aan iemand in de winkel “Bent u fietsenmaker?”. De 
man zei: “Nou ik ben aan het werken in de wijngaard van de Heer, maar 
tussendoor repareer ik fietsen.” Deze man had het begrepen. Deze man 
wist wat de prioriteit in je leven is. 
 
Als alles even belangrijk is, ben je altijd afgeleid. Dan mis je de rode 
draad in je leven. Dan maak je je over alles druk. Als je de rode draad in 
je leven hebt ontdekt, als je daarlangs je leven laat leiden, je een weg laat 
wijzen, hoef je je niet over alles druk te maken.  
 
Zo leer je dat er een hoofdweg is en een heleboel zijwegen. Soms kan het 
niet anders en je komt op een zijweg terecht, uit noodzaak of bij 
vergissing, maar probeer altijd weer de weg naar de hoofdweg terug te 
vinden! 
 
Laat ons daarom als gemeenschap in deze weken door een toename van 
de pandemie niet van de wijs maken. Ook in de komende tijd kunnen we 
wijnboeren zijn. Werken in de wijngaard van de Heer. Vanuit ons geloof 
in Jezus de Christus leven. Dat is de rode draad achter alles. En dat geeft 
rust. 
 
Met hartelijke groet en tot ziens in de kerk, 
 
Pastoor Harald Münch 
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ROOSTER VAN KERKDIENSTEN 
 
 
      
  
 
Zo.  11-10 Zondag na Pinksteren 23 
  10.00 uur eucharistieviering 
 
Wo. 14-10 09.30 uur eucharistieviering, koffiedrinken 
 
Zo.  18-10 H. Lucas, evangelist 
  10.00 uur eucharistievering 
 
Wo.  21-10 09.30 uur eucharistieviering, koffiedrinken 
 
Zo.   25-10 Zondag na Pinksteren 25 

10.00 uur eucharistieviering 
 
Wo.  28-10 09.30 uur eucharistieviering, koffiedrinken 
 
Zo.     1-11 ALLERHEILIGEN 

10.00 uur eucharistieviering 
 
Ma.    2-11 ALLERZIELEN 

19.00 uur eucharistieviering 
 
Wo.    4-11 09.30 uur eucharistieviering, koffiedrinken 
 
Zo.      8-11 H. WILLEBRORD, eventueel gementevergadering 

10.00 uur eucharistieviering 
 
Wo.   11-11 09.30 uur eucharistieviering, koffiedrinken 
 
Zo.    15-11 Zondag na Pinksteren 28 

10.00 uur eucharistieviering 
 
Wo.   18-11 09.30 uur eucharistieviering, koffiedrinken  
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Zo.    22-11 LAATSE ZONDAG VAN HET KERKELIJK JAAR 
  10.00 uur eucharistieviering 
 
Wo.   25-11 09.30 uur eucharistieviering, koffiedrinken 
 
Zo.    29-11 1e Zondag van de advent 
  10.00 uur eucharistieviering 
 
Wo.   02-12 09.30 uur eucharistieviering, koffiedrinken 
  
 
Mondkapjes verplicht  
(Bericht van het Collegiaal Bestuur) 
 
De rijksoverheid heeft gisteren een dringend advies tot het dragen van 
mondkapjes in alle publieke binnenruimtes uitgegeven  
  
Vooralsnog worden kerken niet genoemd als publieke binnenruimte. Wij 
zijn echter van mening dat onafhankelijk van het wel of niet definiëren 
van kerken als publieke binnenruimtes door de overheid, we in de geest 
van deze maatregelen hierbij aan moeten sluiten. Dat betekent dat voor 
de OKKN gaat gelden dat tijdens kerkdiensten en alle overige fysieke 
bijeenkomsten die u zult hebben, het gebruik van een mondkapje 
verplicht wordt gesteld. We kiezen bewust voor een verscherping van 
het ‘dringende advies’ van de overheid vanwege de roep om 
duidelijkheid die ons van verschillende kanten bereikt. Het mondkapje 
moet gedragen worden wanneer mensen ‘in beweging’ zijn, dus bij 
verplaatsingen in het gebouw, van en naar de zitplaats. Op de zitplaats 
zelf is het gebruik van een mondkapje niet nodig. Voor de communie 
betekent dit dat men het mondkapje draagt bij het lopen naar de plaats 
waar de communie wordt uitgereikt, men het kort afzet om de 
communie tot zich te nemen en het weer opzet voor het teruggaan naar 
de zitplaats. De verplichting is ook van toepassing op alle bij de 
kerkdienst of andere bijeenkomst betrokkenen, zoals voorgangers, 
misdienaars en deurwachten, met uitzondering van cantors en koorleden 
tijdens gezangen en voorgangers en lezers tijdens schriftlezingen, 
gebeden en preken mits zij op voldoende afstand (minimaal 3 tot 5 
meter) van de gemeente staan. 
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UIT DE PAROCHIE 
 
Voor zondag 8 november na de dienst is een gemeentevergadering 
gepland. Het is zeer onwaarschijnlijk dat deze doorgaat. Deze 
gemeentevergadering in het najaar, dient ter voorbereiding op de synode 
eind november. Maar we weten op dit moment niet of deze wel 
doorgang vindt en in welke vorm. 
 
De Koopvaardijdienst, de viering met het Byzantijnse koor uit Hoorn 
en de Adventsdienst samen met de Nieuwe Kerk zullen om begrijpelijke 
redenen dit jaar niet plaatsvinden. Ook maken we geen Adventskransen. 
 
We willen wel weer opstarten met het groepswerk. 
De bijbelgroep komt op vrijdag 16 oktober om 15 uur bijeen. 
De Jonge volwassenen ook, op vrijdag 16 oktober om 20 uur. 
De groep die kennis wil maken met het christelijk geloof ‘Mensen-van-
de-weg’ komt op maandag 19 oktober om 18.30 uur bij elkaar. We 
beginnen weer met een gezamenlijke maaltijd. Maar we kunnen niet 
gezamenlijk koken. Het wordt dus cateren. 
 
Wanneer de oecumenische leeskring weer opstart, daarover zijn wij nog 
in gesprek. Dat hoort u later. 
 
Helaas kan ook de Seniorenmiddag dit najaar niet doorgaan! 
 
Op zaterdag 5 september hebben wij van onze oud-koster Huib 
Gravemaker in besloten kring onder gebed bij zijn graf op het Oud-
Katholieke gedeelte van de begraafplaats Duinhof afscheid genomen. Hij 
was een man die met toewijding zijn taken kon vervullen maar er ook 
plotseling mee kon stoppen. Hij laat een dochter en twee zoons achter. 
Moge hij rusten in vrede. 
 
In een uitvaartmis waarin het koor een aantal gregoriaanse gezangen op 
verzoek van Leni zong, hebben wij op maandag 28 september van Leni 
Karemaker afscheid genomen. Meer dan 11 jaar was zij ziek met meer 
ups dan downs maar deze keer was er geen up meer. Nadat zij vrijdag 
nog het sacrament der zieken heeft ontvangen is zij enkele dagen later in 
de kring van haar familie heengegaan. Ze laat een groot gat in onze 
gemeenschap achter. 
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Bijna 50 jaar was zij lid van het koor en sinds 35! jaar zat zij in de redactie 
van het parochieblad Kruispunt. Moge zij rusten in vrede en moge Jan 
vrede vinden in zijn verdriet. 
 
Rietje van der Oord--de Rijk is onlangs aan haar heup geopereerd. Zij is 
alweer thuis om te herstellen. Maar het valt haar toch allemaal zwaar. 
Rebecca Broek is weer thuis nadat zij op éen van haar chemokuren 
allergisch reageerde. Men probeert haar nu via een ander soort kuur te 
behandelen. 
Voor allebei bidden we zondags in de kerk om genezing en herstel. 
 

 
Leni Karemaker-Zonneveld (2) 

 
Het was te verwachten, maar we schrokken toch, toen we hoorden dat 
Leni was overleden. We kenden Leni (en Jan) al vanaf onze tienertijd en 
de DGS-tijd, waar we allemaal fijne herinneringen aan hebben. Bij de 
start van de Adelbertus-parochie zijn we elkaar een beetje uit het oog 
verloren, maar na de sluiting van de Adelbertuskerk en de 
samenvoeging van de parochies, kwam ze bij ons op het koor en was ze 
heel plichtsgetrouw. We zullen haar allemaal erg missen, boven, op haar 
vaste plekje op de zondagen, en op het parochiekoor bij de sopranen. Wij 
bewaren fijne en dierbare herinneringen aan Leni. We wensen Jan en zijn 
naasten veel sterkte de komende tijd.  
Namens het parochiekoor,  
 
Elly Kuiter.  
 
 
 



 - 7 - 

Berichtje van de Kinderkerk, 
 
In het vorige Kruispunt was ik nog heel optimistisch. Ik schreef dat als 
de richtlijnen zo blijven, we het nieuwe seizoen starten op 6 september 
2020. Maar ik was te voorbarig, omdat het kerkbestuur al voor de 
vakantie had besloten dat de Bolder dicht blijft tot 7 september. Dan 
komen ze weer bij elkaar om te besluiten of er weer bijeenkomsten of 
Kinderkerk in de Bolder mogen plaatsvinden. 
  
Het Bestuur heeft op 7 september besloten, dat de Bolder voorlopig tot 
eind november dicht blijft. Een alternatief was om op 27 september de 
Kinderkerk wel te starten, maar dan in de Pastorie. Helaas heeft de 
actualiteit rond het Coronavirus ook voor dit besluit, roet in het eten 
gegooid.  
 
Een nieuwtje: De Kinderkerk wordt met drie leidsters versterkt en zij 
popelen om te beginnen. Helaas moeten zij ook wachten op groen licht. 

 
De Kinderkerk gebruikt als leidraad ‘Kind op 
Zondag’ van Kwintessens, daar staan per 
week de Bijbelverhalen in speciaal voor 
kinderen van 4 tot 7 jaar en van 8 tot 12 jaar. 
Deze verhalen lopen gelijk met het kerkelijke 
jaar. Ook halen we daar inspiratie uit voor een 
gesprek, of ideeën die bij het verhaal van die 

week horen, om zo op een creatieve manier het verhaal te verwerken.  
 
Kind op Zondag is ook digitaal te bekijken op www.kindopzondag.nl. 
Wilt u samen met uw kind(eren) thuis ook deze verhalen lezen, 
beluisteren of materialen downloaden, kunt u gratis een account aan 
maken. Het enige wat u nodig heeft, is ons abonneenummer.  
Wilt u ons abonneenummer, dan mag u me mailen naar mijn werkemail 
ntol@odijmond.nl, dan stuur ik u z.s.m. het abonneenummer. Ik vraag 
dit per mail te doen, zodat ik weet wie er gebruik van maken en heb ik 
gelijk uw mailadres voor eventuele mailing. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Nanda Tol, namens de leiding van de Kinderkerk 
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O.K. Mannenvereniging seizoen 2020/2021 
 
In het Kruispunt van augustus is het programma van de O.K. 
Mannenvereniging al een keer gepubliceerd. Wegens vakanties en een 
kleine aanpassing is besloten om het programma nog een keer te 
publiceren.  
Het bestuur is verantwoordelijk voor de gezondheid van haar leden die 
grotendeels tot de risicogroepen behoren afgaande op de leeftijd van 
onze leden. Dit is leidend bij de beslissingen die wij hebben genomen. 
Het bestuur heeft het volgende besloten: 
 
1. De bijeenkomst van 8 oktober gaat niet door. Het bestuur wil hiermee 
afwachten hoe de ontwikkelingen van het virus (2e golf?) zijn en welke 
maatregelen het kabinet zal treffen voor alle activiteiten na 28 september. 
 
2. De eerste bijeenkomst is nu voorlopig gepland op 10 november en zal 
worden gehouden achter in de kerk. Hier is meer ruimte voor de 1,5M 
maatregelen en is er ook vanwege de hoogte van de ruimte een iets 
betere ventilatie.  Afhankelijk van maatregelen van het kabinet beslist het 
bestuur in oktober of de nu geplande bijeenkomsten in november en 
december door kunnen gaan. 
 
3. Het aangepaste programma vanaf november is als volgt: 
– 10 november Erna Peijnenburg over het Kapittel 
–  8 december Henk Tol over “Elektriciteit in Nederland tot 2030 en    

de Waterstof  Economie” 
–  12 januari Jaap Wijker over het getal 0 
– 9 februari Marten Műnch over maaltijden service PicNic 
– 9 maart Arne Műnch over het bedrijf DE BRAUW BLACKSTONE 

WESTBROEK 
–  13 april Magnus Műnch over biostatistics 
– Rick de Ronde rondleiding Joodse buurt Amsterdam. Na afloop    

gezellig een hapje en drankje nuttigen. 
 
Dit is wat het bestuur op dit moment heeft besloten. Het is mogelijk dat 
er na begin oktober nieuwe inzichten zijn over het virus en hoe daarmee 
om te gaan. Aanpassingen van het programma blijven dan mogelijk.  
 
Namens het bestuur, Cees Borst 
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Van leraar naar pastor  
 
Openbaar kerkelijk examen van Johannes van Riessen als afsluiting van zijn 
studie aan het Oud-Katholiek Seminarie 
 
Johannes studeerde Nederlands en Oude Talen en werd leraar aan het 
Gymnasium Felisenum.  
Toch trok het priesterambt hem, en begon hij met de studie Theologie, en 
met de kerkelijke opleiding aan het Oud-Katholiek Seminarie, een 
voorwaarde om priester te kunnen worden. 
 
Het examen vond Corona-proof in kleine 
kring plaats in de kerk van Haarlem en 
werd afgenomen door de rector van het 
Seminarie, Mattijs Ploeger, de docent 
kerkgeschiedenis Dick Schoon en bijz. 
hoogleraar Peter-Ben Smit. Het examen 
was ook via Zoom te volgen. 
Alle drie onderdelen gingen over 
onderwijs, over lering. 
 
De oude pastoor Joachim Bervelingh 
(1705-1781) in Amsterdam 
(Brouwersgracht en Nicolaaskerk) heeft 
een aantal van zijn preken gebundeld nagelaten, en hij heeft een 
catechismus geschreven. Waar preekte hij over, en hoe? 
Hij preekte over het geloof, zoals katholieken het leven en leren. In een 
land met een gereformeerde meerderheid, waar de katholieken als 
tweederangsburgers werden beschouwd en behandeld. Bovendien wilde 
Joachim de serieuze en strenge jansenistische beleving van het katholieke 
geloof leren, tegenover de vergoelijkende, gematigder praktijk van de 
paters (Jezuïeten en andere). De jansenistische priesters waren inzake 
kerkgang, vasten en sacramentsbediening en -beleving voor de 
katholieken strenger dan de paters. Joachim was zeker van zijn zaak - en 
van zichzelf - en liet zijn eigen preken drukken. 
Maar hij schreef ook voor de lering van de minderjarige jongeren een 
nieuwe catechismus met vragen en antwoorden. Was er nog geen 
catechismus? Jawel, diverse, waaronder die van Trente, maar in zijn boek 
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beschreef hij nog beter en duidelijker, waar het in het katholieke geloof 
om ging. 
Zijn preken had hij laten drukken, omdat hij ze goed genoeg vond, maar 
ook opdat minder kundige en welsprekende collega´s ze konden 
voorlezen, of navertellen, of als inspiratie gebruiken.  
En voor dat doel werden ze wel honderd jaar - af en toe - gebruikt. 
 
Het tweede deel van het examen ging over parabels, de gelijkenissen van 
Jezus. In de joodse overlevering, de oude verhalen, speelden 
gelijkenissen steeds een grote rol, met name bij de profeten. 
Jezus leerde in die traditie. 
Hoe past de parabel bij de werkelijke situatie, die hij moet verhelderen: 
b.v. parallel of juist tegengesteld? En nu nog, ook in het Nederlandse 

parlement, werd de oude, alom bekende gelijkenis 
van de Barmhartige Samaritaan aangehaald om, in 
verband met vluchtelingen, de vraag te 
verduidelijken, wie de naaste was van wie. En 
waarom dan wel? Spelen daarbij afkomst, status, 
rechtgelovigheid, een rol…? 
 
Het derde deel ging over de gemeente, de kerk, 
het Lichaam van Christus. 

Het verrezen Lichaam van de Heer, de eucharistie, de Kerk, de gemeente 
hier en nu, of in de eindtijd? 
Het gebruik van de hoofdletters geeft al aan, dat er verschillende lagen 
zijn: stoffelijk, geestelijk, heden, beloofd, toekomstig. 
 
Als leraar en verteller is Johannes voorlopig pastor in Krommenie met 
uitzicht op het priesterambt. 
Hartelijk gefeliciteerd!  
 
Fiete Smit-Maan 
 
 
Ook de redactie van Kruispunt feliciteert Johannes 
van harte en wenst hem veel succes in de parochie 
Krommenie, maar… wat zullen we hem in ons 
midden misen! 
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Even voorstellen 
 
Zondag 27 september ben ik begonnen met 
mijn pastorale stage in de parochie en wat 
heb ik er zin in!  
 
Mijn naam is Sandra van der Helm, 45 jaar. 
Ik groeide op buiten de bebouwde kom van 
Pijnacker in Zuid-Holland. Ik ben rooms-
katholiek opgevoed en moest op zondag 
naar de kerk. Ik vond dat maar niks, ik herkende geen bidden in de kerk 
dus vond ik een half uur thuis bidden veel effectiever. Mijn ouders 
vonden dat geen goed plan dus ging de kerkgang met een hoop 
gemopper van mijn kant gepaard. Eigenlijk tot ik Jos Brink op tv hoorde 
vertellen over zijn pastorale werk en ik voelde: dat past mij, dat is werk 
waar je toch blij van wordt. Dus ging ik theologie studeren. Uiteindelijk 
zag ik geen toekomst voor me in het pastoraat in de rooms-katholieke 
kerk en ben na het behalen van mijn hbo-diploma iets heel anders gaan 
doen. Ik werk al jaren bij de Hogeschool van Amsterdam in de 
onderwijsondersteuning. Sinds een aantal jaren draag ik mijn steentje bij 
aan het lerarentekort. De Hogeschool biedt binnen wet- en regelgeving 
verkorte trajecten tot docent aan die per student op maat worden 
toegesneden. De toelatingseisen zijn door die wet- en regelgeving streng 
en ingewikkeld. Daar komt veel administratie bij kijken en veel 
voorlichting om de student in het bureaucratische woud de weg te 
wijzen. Dat is mijn baan en ik heb daar heel veel plezier in. 
 
Toen ik de Oud-Katholieke parochie van Alkmaar binnenstapte in 2012 
omdat ik had gehoord dat Erna Peijnenburg daar voorging (die ik nog 
kende van de studie), had ik nooit gedacht dat ik daar geraakt zou 
worden en me thuis zou voelen. Een paar maanden later heb ik mijn 
theologiestudie weer opgepakt. Sindsdien studeer ik aan de Universiteit 
van Tilburg (locatie Utrecht) en het Oud-Katholiek Seminarie. Op advies 
van de bisschop heb ik een jaar gewacht voor ik Oud-Katholiek werd en 
sindsdien heeft die keuze zich alleen maar verdiept. Hoe meer ik in onze 
kerk groei hoe overtuigender dit zogezegd 'mijn kerk' is. Hoe meer ik 
leer, hoe blijer ik van onze kerk word. Ik hoop dat aan het einde van mijn 
studie de kerk het ook met mij ziet zitten. Ik voel me geroepen tot het 
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priesterambt maar het is de kerk, als gemeenschap, die dat ook met mij 
moet zien zitten, en terecht! 
 
Nu, hopelijk 2 jaar voor mijn afstuderen, begin ik met mijn stage in uw 
parochie. Ik heb er heel veel zin in want ik heb veel te leren en hoe doe je 
dat beter dan door te doen en daar terugkoppeling over te ontvangen? 
Stage zie ik echt als een rijkdom, als een geschenk om te kunnen oefenen 
en nat gaan, om te kunnen groeien in de rol. Ik ben Harald dan ook 
dankbaar dat hij me wil begeleiden en u voor uw gastvrijheid. We zullen 
moeten bezien in hoeverre corona in mijn leerproces en in onze 
kennismaking een grote hindernis zal zijn, of dat het op z'n eigen manier 
weer een leerschool is. Ik hoop in elk geval, ondanks corona, met velen 
van u kennis te maken en u hier of daar tegen te komen. Dus zeg ik: Tot 
ziens! 
 
 
Bedankjes 
 
Wij willen iedereen bedanken die ons op zondag 13 september bij ons 
60jarig huwelijk een zeer denkwaardige ochtend hebben bezorgd. Ook 
hartelijk dank voor de vele cadeautjes en kaarten die wij mochten 
ontvangen. De pastoor, het koor, de organist en de kerkmeester hebben 
ons zeer gelukkig en blij gemaakt. Helaas konden we na afloop van de 
dienst niemand iets aanbieden. Maar wij zullen dat zodra het weer 
mogelijk is de gemeente wel aanbieden. Daarmee bedoelen wij dat wij na 
een kerkdienst iedereen uitnodigen om met ons in de Bolder koffie te 
komen drinken en daar hoort uiteraard een gebakje bij. Na de koffie 
nemen we dan nog een lekker drankje naar keuze en een hapje en 
kunnen we gezellig napraten. Nu maar hopen dat we het virus snel 
onder controle krijgen. 
 
Hartelijke groeten van Bep en Gerard Vester.  
      
 
Graag wil ik iedereen bedanken voor de kaarten en telefoontjes met 
beterschapswensen die ik ontvangen mocht na mijn heupoperatie. 
Dat komt mijn revalidatie ten goede, hartelijk dank daarvoor. 
 
Groet van Rietje van der Oord-de Rijk 
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Gods Volk - zingend – onderweg   
 
 
Voor, na en tijdens de ´Corona´-kerkdienst van 16 
augustus speelde ik 17 oud-katholieke gezangen 
over onze weg door het leven naar het Beloofde 
Land. 

 
Voor wie de Liederen wil terugzoeken, herlezen en zingen volgt hier de 
route door het gezangboek langs de beloften, visioenen, twijfels, de 
ongemakken van de reis, goddelijke teerspijs onderweg, inspiratie en 
wijzing van de Geest, hoop, vertrouwen, lofzang, volharding, 
aanbidding 
 
722 – Het rijk van God is als een zaad … dat wortel schiet en 
 wasdom geeft, wanneer de zomer komt 
717 – Er is een land van louter licht, waar heil´gen heersers zijn.  
          Nooit gaat de gouden dag er dicht in duisternis of  pijn 
720 – Waar de weg mij brengen moge … loop ik met gesloten ogen  
          naar het onbekende land 
730 – Zomaar een dak boven wat hoofden … breken en delen,   
         zijn wat niet kan, doen wat ondenkbaar is 
718 - God zij geloofd om Kanaan – gezegend land om in te wonen 
715 – Jeruzalem, gij schone stad 
728 – Looft God, die zegent al wat leeft, leeft, der heem´len   
          Heer is Hij … die ver is, is nabij 
 
733 – Het is de Heer, die mensen roept, mensen van vlees en bloed,  
          om voor te gaan de lange stoet … naar het  Beloofde Land 
671 – Kom, Schepper geest, wees levenskracht … leert Gij ons langs de             
wegen gaan, dan breekt de tijd van vrede aan 
739 – Roept God een mens tot leven … hij zal zijn leven geven …  
          hij overleeft de dood 
727 – Gij die gelooft verheugt u samen … dat toch de dag des heils                
verscheen, dan worden aard´ en hemel één! 
 
713 – Volgt uwen Heer, met lichte schreden gaat hij nu voor ons uit 
743 – U aanbid ik, Heer, Gij wilt verborgen zijn, schuilgaan in de tekenen    
van brood en wijn 
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732 – O Christus aller Heer en Zoon van God de Vader geprezen  
          zij zijn Naam, drievuldig, heilig Heer! 
711 – Jezus zal heersen waar de zon gaat om de grote aarde om, de maan      
         zijn lichte banen trekt, zover het verste land zich strekt 
285 – Laat ons nu vrolijk zingen, komt met uw lied´ren aan … ik wil de           
Heer daarboven lofprijzen hier op aard 
719 – Laat komen Heer uw rijk, uw koninklijke dag, toon ons uw      
majesteit, Messias uw gezag! 
 
Fiete Smit-Maan 
 
GEESTELIJK LEIDERSCHAP EN AMBT 
 
Eind oktober verschijnt God is groter dan ons hart. Antonius Jan 
Glazemaker (1931-2018), aartsbisschop in een tijd van verandering. 
Geschreven door Lydia Jansen biedt deze biografie een unieke kijk op de 
ontwikkeling van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland in de tweede 
helft van de 20ste eeuw. 

 
 
 

Het boek is per direct te bestellen 
via Oud-Katholieke uitgeverij 
Pascal door overmaking van EUR 
17,99 op rekening NL70 INGB 
0000 005744 t.n.v. Oud-
Kath.Uitgeverij Pascal en een 
email met adresgegevens 
aan e.verhey@okkn.nl. De 
actieprijs geldt tot 15 oktober 
2020. De winkelprijs wordt 
tenminste EUR 29,99. 
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Zin om even bij te praten 
en in wat gezelligheid? 

Kom naar de 
onlineclub voor jongeren 

elke vrijdagavond van 19.00 – 19.30 uur  
via Zoom. 

De eerste keer is op 2 oktober. 

Wil je erbij zijn? 
Stuur een mailtje naar jongerenpastor Erna: erna@okkn.nl 
dan ontvang je de link voor de eerste volgende meeting. 

De jongerenclub is er voor middelbare scholieren 
én voor hen die al aan een vervolgopleiding bezig zijn 

(tot ongeveer 25 jaar). 

 

 
AGENDA 
 
16-10   vrijdagmiddag 15.00 uur Bijbelgroep 
16-10 vrijdagavond  20.00 uur Jong Volwassenen 
19-10 maandagavond 18.30 uur 18.30 uur Mensen van de weg 
06-11   zaterdagochtend          11.00 uur wijding Bernt Wallet, Deventer 
09-11    maandagavond           20.00 uur Kerkbestuur 
07-12.   maandagavond           20.00 uur Kerkbestuur 
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Parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus 

Pastores:  
Pastorie: Kon.Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden, tel.0255-515260 
Pastoor H. Münch, tel.06-15655684, e-mail: munchharald@gmail.com 
Pastoor M. Liebler- Münch,  06 15656298e-mail martina.liebler@ziggo.nl 
 
Gebouwen: 
Engelmunduskerk: Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden 
De Bolder:  06-57321171, b.g.g. 0255-757346, 
  e-mail: okbolder@gmail.com 
 
Website: ijmuiden.okkn.nl 
Kerkomroep: www.kerkomroep.nl > Noord-Holland > IJmuiden > 
H.Engelmundus 
 
Bankrekening O.K. parochie HH. Adelbertus en Engelmundus te IJmuiden: 
          NL56 RABO 0154 1643 48  
 
Vrijwillige Bijdragen / Kerkbalans:  
 NL52 INGB 0000 0018 00 t.n.v. Kerkbalans IJmuiden 
  
Giften voor het Kruispunt: bankrek.nr. NL81RABO0337447047 
tnv OK Par HH Adelbertus en Engelmundus ovv gift Kruispunt. 

Busjes kunnen geleegd worden na telefonisch overleg met  
Mariska Donker (06 12821998) of Wil Wijker (tel.023-5387658) 

  
Diakonaat IJmond: bankrek.nr. NL56 RABO 0154 1643 48 
  
Oud-Katholieke Begrafenisvereniging: 
 Uitvaartverzorger: M. Uitendaal, 023-5324486 
 
Autovriendendienst: 
 Joke Wennis, 0255-516233 / Marjoke de Koning, 0255-515597 
 
Kruispunt: kopij inleveren voor 25 november via: 
          e-mail: kruispunt.okijmond@gmail.com of  
          kastje kopij Kruispunt achter in de kerk 
  
Het volgende nummer verschijnt omstreeks 9 december 2020.. 
 
 


