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VOORWOORD  
 
 
OOK DIT JAAR IS HET WEER KERSTMIS . . . 
 

 
Voor mensen van buiten de christelijke gemeenschap is het verhaal van 
Jezus een verhaal zoals vele anderen. Wat is er bijzonder aan dat er een 
kind van arme mensen onder barre omstandigheden is geboren? 
 
De heren van deze wereld komen en gaan. Sommigen denken dat zij zelf 
de loop van de geschiedenis bepalen. Dat zij het initiatief kunnen nemen 
voor alles wat gebeurt: een op en neer van hoop en teleurstelling, van 
moedige initiatieven en jammerlijke mislukkingen. Wat is daar bijzonder 
aan? Waarom kijken we met bewondering naar de heren van deze 
wereld? 
 
Pas als de ogen van mensen opengaan, zoals bij de herders op het veld 
toen in Bethlehem, is het mogelijk de loop van de geschiedenis van deze 
wereld en ons mensen anders te zien. 
Wie gelooft zal te midden van al het heen en weer van ons leven en de 
loop van de wereld het plan van God ontdekken. God, de Vader van 
Jezus, alleen is de Heer van de geschiedenis. Hij geeft het kleine kind in 
Bethlehem een naam: Jezus, dat betekent: God brengt redding. 
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Er is op het moment zo veel onvrede in de wereld. Het geweld lijkt de 
overwinning te behalen op de vrede in onze wereld. Bijna 2 jaar lang 
leven in de pandemie. De spanningen lijken te groeien. 
God wil echter vrede en hij maakt vrede, op zijn manier. Van meet af aan 
neemt hij het initiatief. Het kind dat Maria baart is alleen van Hem. Jezus 
is de beslissende boodschapper van God. Daarom horen de woorden  
Ere zij God in de hoge en op aarde vrede de mensen van zijn welbehagen uit het 
kerstverhaal onafscheidelijk bij elkaar. Het ene is zonder het andere niet 
te verkrijgen.  
 
Gods welbehagen is beslissend. Vrede hebben wij aan God te danken. 
Dat is zijn geschenk aan ons. Daar waar vrede is daar is God. Zoiets kun 
je niet verzinnen. Vrede is dus niet alleen mogelijk. Hij kan werkelijkheid 
worden. 
 
Als we ons dus aansluiten bij Jezus zijn we ook mensen van zijn 
welbehagen. Te midden van de onrust van deze tijd en deze wereld kan 
vrede bij ons gaan wonen. Want – Gode zij dank – God, de Vader, is 
loyaal. Wat in de stal ter wereld is gekomen, kan de wereld nooit meer 
voorgoed verdringen. Het is weggelegd voor alle mensen. 
 
En daar komt ons persoonlijk leven in het spel. Over drie weken vieren 
we Kerst. Met Kerst is Gods vrede als het ware vlees geworden. Het kind 
in Bethlehem betovert onze harten. In hem sluit God zich bij de stoet van 
mensen aan die door de wereld trekken. En hij blijft altijd bij ons.  
 
Hij verlaat ons nooit meer. Hij is onze persoonlijke vrede geworden. In 
hem worden we gedragen over alle pijn en verdriet heen. Hij is onze 
altijd betrouwbare vrede en vreugde geworden. In Jezus zijn wij voor 
altijd veilig in God geborgen. 
Van harte wensen wij u een goede weg op naar het kerstfeest 
 
Pastores Harald Münch en Martina Liebler-Münch 
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ROOSTER VAN KERKDIENSTEN 
 
 
      
  
 
 
 
 
 
Zo. 28-11 10.00 uur 1e Zondag van de Advent begin leesjaar C 
  eucharistieviering, kinderkerk 
 
Wo.   1-12 9.30 uur eucharistieviering, koffiedrinken 
 
Zo.  5-12 10.00 uur, 2e zondag van de Advent,  

eucharistieviering, Kinderkerk 
 
Wo.  8-12 9.30 uur eucharistieviering, koffiedrinken 
 
Zo. 12-12 10.00 uur 3e zondag van de Advent,  

eucharistieviering, Kinderkerk 
 
Wo. 15-12 9.30 uur eucharistieviering, koffiedrinken 
 
Vr. 17-12 19.00 uur Algemene Voorbereiding 
 
Zo. 19-12 10.00 uur, 4e zondag van de Advent, eucharistieviering, 
  Kinderkerk 
 
Zo. 19-12   Kerst Sing-Along 
 
Vr. 24-12 22.00 uur Kerstnacht, eucharistieviering,  

Koffiedrinken (onder voorbehoud) 
 
Za. 25-12 10.00 uur 1e Kerstdag, eucharistievering Kinderkerstfeest 
 
Zo. 26-12 10.00 uur H. Stefanus, eucharistieviering 
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Vr. 31-12 19.00 uur Vespers van Oudjaar 
 
Zo.  2-01 10.00 uur Epifanie, openbaring van de Heer, 
  Driekoningen, eucharistieviering, Kinderkerk, 
  Koffiedrinken (onder voorbehoud) 
 
Wo.  5-01 9.30 uur eucharistieviering, koffiedrinken 
 
Zo.  9-01 10.00 uur 1e zondag na Epifanie, eucharistieviering, 
  Kinderkerk 
 
Wo. 12-01 9.30 eucharistieviering, koffiedrinken 
 
Zo. 16-01 10.00 uur 2e zondag na Epifanie,  

Bruiloft te Kanaän, eucharistieviering, Kinderkerk, 
koffiedrinken (onder voorbehoud) 

 
Wo. 19-1 9.30 uur eucharistieviering, koffiedrinken 
 
Zo. 23-01 10.00 uur 3e zondag na Epifanie, eucharistieviering,  
              Kinderkerk 
 
Wo.  26-01 9.30 uur eucharistieviering, koffiedrinken 
 
 
 
 
 

 
DE REDACTIE EN MEDEWERKERS VAN KRUISPUNT              
WENSEN ONZE LEZERS EEN GEZEGEND KERSTFEEST! 
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 BIJ DE KERKDIENSTEN 
 
Het is maar een klein dienstje en zo tussen al die zondagen en feesten 
ertussen geplaatst. Ik heb het over de algemene voorbereiding. Maar 
toch moeten we deze dienst in onze kerk niet over het hoofd zien. Een 
passende eerst stap op weg naar Kerst. Op vrijdag 17 december om  
19.00 uur bent u van harte welkom in onze kerk. 
 
Op zondag 19 december om 16.00 uur nodigt ons parochiekoor u uit 
voor een Kerst-sing-along, zeg maar een ‘kerstsamenzang. Er zullen 
lekker bekende advents- en kerstliederen worden gezongen. We proeven 
al iets van de heerlijkheid van het kerstfeest dat voor de deur staat. U 
komt toch? En neem vrienden, kennissen en familie mee. 
 
25 december, 1e kerstdag, zal tijdens de dienst onze kinderkerk weer een 
stuk opvoeren. En daarna haar eigen kerstfeest in de Bolder vieren. Ze 
zijn al druk bezig met de voorbereidingen. Eindelijk kun je zeggen, nadat 
het vorig jaar moest uitvallen. 
 
UIT DE PAROCHIE 
 
Ik heb de rubriek ‘bij de kerkdiensten’ beëindigd met de aankondiging 
van het kinderkerstfeest. Daarom is het een goede plaats deze rubriek 
ook met de kinderkerk beginnen. We hebben dringend nog nieuwe 
kinderkerkleiders nodig. De hele verantwoording rust nu op de 
schouders van Nanda maar dat kan niet zo doorgaan. Er moeten mensen 
naast haar staan. Ook zij heeft op een zondag weleens andere 
verplichtingen. 
 
Naar aanleiding van het werkbezoek van de bisschop werd gevraagd 
wat de taken van Martina in onze parochie zijn. Naast haar functie als 
pastoor van de parochie Amsterdam heeft zij voor 20% een aanstelling in 
IJmuiden. Martina stelt alle roosters van de parochie op. Dat zijn het 
jaarrooster, de liturgische roosters en het gezangenrooster. Verder is ze 
het contact voor koor en koorleidster. 
Daarnaast doet ze mee bij de verschillende lering- en jongerengroepen. 
Dat is belangrijk omdat na al de problemen rondom misbruik er eigenlijk 
altijd een mannelijke en vrouwelijk leiding aanwezig moet zijn. 
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Daarnaast doet ze een aantal diensten in de verzorgingshuizen en bij ons 
in de kerk. 
 
Helaas speelt de coronapandemie weer op daarom moeten we de 
Fadoavond op donderdag 2 december in De Bolder afzeggen. 
 
Volgend jaar zal er weer een internationale Oud-Katholieken Congres 
plaatsvinden. En wel vanaf donderdag 1 september tot en met  zondag 4 
september  in Bonn. 
 
De jongeren die zich op het aannemen voorbereiden komen bij elkaar op 
vrijdag 26 november, 10 december, 14 januari en 28 januari om 19 uur in 
De Bolder. Ingang via de pastorie. 
 
De vormelingen komen bij elkaar op donderdag 25 november, 9 
december, 13 januari en 27 januari om 19 uur in De Bolder. Ingang via de 
pastorie. 
 
Op vrijdag 26 november komen de jonge volwassenen om 20.00 uur in  
De Bolder bijeen. En op vrijdag 10 december houden ze om 20.00 uur in 
De Bolder hun Sinterkerstdiner. 
 
Nadat we bijna een jaar hebben moeten pauzeren is onze groep mensen-
van-de-weg weer begonnen. We beginnen altijd om 18.30 met een 
eenvoudige maaltijd in De Bolder. 
De volgende datum is  op maandag 29 november 
 
Bijbelgroep is op vrijdag 3 december, 17 december om 14 uur in De 
Bolder 
 
Oecumenisch leeskring is op vrijdag om 14 uur 
26 november in De Bolder, 
10 december in de rk pastorie Driehuis. 
 
Rectificatie: in het vorig Kruispunt stond helaas een verkeerd 
emailadres van De Bolder, het juiste emailadres is: 
bolder.okijmond@gmail.com 
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UIT HET PASTORAAT 
 
Joke Wennis is op 16 november teruggegaan naar haar eigen huis. Ze 
was in het najaar gevallen en heeft vele weken revalidatie in Velserduin 
gehad. 
 
Janna en Dick Gouda moesten onlangs 2 weken thuisblijven omdat ze 
besmet waren met covid-19. Ondanks onderliggende ziektes is het goed 
afgelopen. Ondertussen moest Janna ook voor behandeling van haar 
hartkwaal naar het ziekenhuis 
 
Na de zomer kwam Jan Groen in het verzorgingshuis ‘de Hoge Berg’ te 
wonen. Zijn lichamelijke toestand werd zienderogen slechter. Alhoewel 
je juist in de laatste dagen beter met hem kon praten dan een tijd 
geleden. Op 6 oktober is hij overleden. We hebben in de kerk tijdens een 
eucharistieviering, waarin de bisschop voorging, afscheid van hem 
genomen. Jan had op latere leeftijd theologie gestudeerd en was enige 
jaren pastor van de parochie Enkhuizen. Hier in IJmuiden heeft hij 
jarenlang de weeksluitingen in de bejaardenhuizen en de vespers in de 
kerk verzorgd.  Moge hij rusten in vrede! 
 
Op 20 oktober is Jan Scholder in huis Ter Hagen overleden. Hij was 
opgegroeid in een oud-katholiek gezin in IJmuiden, maar i.v.m. zijn 
huwelijk rooms-katholiek geworden. 12 jaar geleden is hij teruggekeerd 
tot de kerk van zijn jeugd. De afgelopen jaren had hij veel last van kleine 
epileptische toevallen. We hebben van hem afscheid genomen op 
kerkhof Westerveld. 
 
We hadden allemaal de hoop dat we dit winterseizoen met minder 
beperkingen i.v.m. corona in zouden gaan dan vorig jaar. Helaas, het 
was een vergissing. De besmettingen nemen toe en we moeten als kerken 
onze bijdrage leveren. De situatie is wel wat onoverzichtelijk omdat bijna 
wekelijks weer andere maatregelen worden ingesteld. 
In elk geval geldt het volgende voor onze parochie en kerkgebouw: 
1) Bij binnenkomst in De Bolder en kerk handen ontsmetten. 
2) Onder het lopen in kerk en De Bolder mondkapje op. 
3) Afstand houden het liefst 1.5 m. Misschien komen er nog andere 
maatregelen bij. Maar die zal ik dan via de parochie-mail rondsturen. 
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VANUIT HET KERKBESTUUR 
 
Uit de 93ste kerkbestuursvergadering van 1 nov. 2021 
 
Henk Groen is onze gast vanavond, om iets te vertellen over de Synode. 
Namens onze parochie zijn Henk Groen (1e synodaal) en Léonie Wijker 
(2e synodaal) lid van de Synode.  
Tijdens de laatste vergadering is veel gesproken over Corona, hoe wij 
met Corona moeten omgaan in onze kerken. 
Ook is er gesproken over een vrijwilligersverklaring. Is dit beter voor de 
leiding van de kinderkerk? Is deze verklaring veiliger voor de kinderen, 
die hier komen? Geeft dit een beschermd gevoel? 
Een zeer belangrijk punt om over te praten. 
 
Ook zijn er verschillende parochies zonder pastoor, omdat de 
pensioengerechtigde leeftijd is bereikt. Er staan gelukkig 13 nieuwe 
studenten klaar, maar zoals u begrijpt zijn die niet gelijktijdig 
afgestudeerd. 
 
Bisschoppen: Herijking bestuur en organisatie. 
De bisschoppen hebben een veto. Op alle punten ligt het eindbesluit bij 
de bisschoppen. Dit is een machtige positie. De bisschop lid maken van 
de Synode? Dit is nu nog niet mogelijk. Maar is dit verstandig? 
Het collegiaal bestuur is wel lid van de Synode. Als de Synode meer 
bevoegdheden krijgt, dan zou het ook goed zijn als er een synodaal in het 
kerkbestuur komt. 
 
U begrijpt, allemaal punten waar lang over gesproken wordt, en waar 
nog geen duidelijk antwoord op is gekomen. 
 
Maar deze avond kregen wij ook een leuk financieel bericht. In het 
nieuws heeft u gelezen/gehoord dat wij € 400,-- van het gas terugkrijgen. 
Dit geld willen wij besteden aan een goed doel binnen onze parochie. 
Wellicht heeft u een idee, om dit bedrag zo goed mogelijk te besteden? 
 
Namens het kerkbestuur, 
 
Caroline Krab-Juffermans 
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Kort verslag van de Gemeentevergadering van 7 november 2021 
 
De gemeentevergadering stond in het teken van de komende Synode 
bijeenkomst op 27 november 2021. 
Met het oog op een veilige kerk werkte het Collegiaal Bestuur ook dit 
jaar verder aan de uitvoering van het Plan van Aanpak dat de Synode in 
2018 heeft aangenomen.  Het beleid is gericht op preventie en op een 
effectieve aanpak van signalen van seksueel misbruik. Een van de 
belangrijkste eindproducten daartoe is het OKKN Protocol Veilige Kerk. 
In november kunnen de kerkbesturen een nadere instructie verwachten 
over twee onderwerpen, ten eerste de vrijwilligerscode: de gedragsregels 
waarop we elkaar aanspreken. Het tweede onderwerp betreft de 
vrijwilligers voor wie een (gratis) VOG moet worden aangevraagd. Voor 
wie dit precies gaat gelden, horen we dus later. 
Verder is het punt besproken dat de verantwoordelijkheid voor het 
opstellen van de agenda nu berust bij het CB. Leden van de Synode 
kunnen tot uiterlijk drie maanden voor de datum van de Synode 
voorstellen voor agendapunten indienen bij het CB. Het overzicht van 
voorgestelde agendapunten is openbaar en wordt twee maanden vóór de 
Synode aan de leden beschikbaar gesteld. Op dit overzicht geeft het CB 
beargumenteerd aan of een agendapunt al dan niet wordt overgenomen. 
Met algemene stem is aangenomen dat Harald Münch en Henk Groen 
dit punt gaan aankaarten bij de volgende Synode. Er zou meer inspraak 
van de synode moeten komen welke belangrijke punten er op de agenda 
komen te staan. 
Johan van der Laan geeft een korte samenvatting van het financieel 
verslag. De jaarrekening 2020 ziet er op papier goed uit, beter dan 2019. 
Hij merkt echter op dat de opbrengst van de effecten beter zou kunnen. 
Wellicht te veel obligaties met een laag rendement? De beleggingen 
zullen meegenomen worden als motie bij de Synode. 
Ook merkt Johan op dat er meer geld aan publiciteit uitgegeven zou 
kunnen worden. Dit is nu begroot op € 5.000,--. 
 
Namens het kerkbestuur 
 
Linda Plug 
 
LET OP: bankrekeningnummers zijn gewijzigd, zie achterzijde, 
meer informatie volgt in het komende Kruispunt! 
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In Memoriam Jan Groen  
 
Op 6 oktober overleed Jan Groen in de gezegende leeftijd van 92 jaar. In 
mijn jeugd leerde ik hem kennen als een van de eerste lectoren in de 
Engelmundusparochie. Bij de voorbereiding van de hoogfeesten riep 
toenmalig pastoor Teus Glazemaker de lectoren, koorleiders, organisten 
en oppermisdienaar bijeen om de diensten in elkaar te zetten. De 
bijdrage die Jan daaraan leverde was altijd inhoudelijk en terzake. Hij 
kwam op voor mensen die het minder getroffen hadden of die door het 
onrecht in de maatschappij minder kansen hadden. Zijn overwegingen in 
de vespers of tijdens de misviering en vooral ook zijn voorbeden 
getuigden van die strijdbare inzet, die hij ook in zijn werk bij Hoogovens 
en in de plaatselijke politiek als gemeenteraadslid voor de PSP uitdroeg. 
Jan verhief nooit luidruchtig zijn stem, maar liet wel degelijk van zich 
horen. Met Nel vertrok hij op verzoek van de bisschop naar Enkhuizen, 
waar hij de parochie die zonder pastoor zat, zeven jaar als pastoraal 
werker diende. Teruggekomen in IJmuiden nam hij de pastorale zorg 
voor de bewoners van de Moerberg op zich. De kinderen Henk en Mary 
hadden inmiddels hun eigen gezinnen gevormd en was hij trots toen er 
ook nog kleinkinderen kwamen die het bovendien goed deden! De 
laatste jaren werden door de gebreken van de ouderdom moeilijker. Zijn 
gezichtsvermogen ging achteruit en 
hij werd blind. Maar zijn verstand 
bleef scherp en hij genoot tot op het 
laatst van de bescheiden uitjes in de 
omgeving. Omringd door Nel en de 
kinderen overleed hij tenslotte in de 
Hogeberg. Bij zijn uitvaart en 
crematie op 12 oktober dankten we 
met woorden, beelden en muziek 
God voor dit rijke en werkzame 
leven. We wensen Nel, de kinderen 
en kleinkinderen sterkte om dit 
verlies te dragen. En moge Jan 
rusten in de vrede van zijn Heer. 
 
Dick Schoon 
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Bedankje 
 
Bij deze wil ik iedereen bedanken, die 17 
oktober voor mij tot een onvergetelijke 
zondag hebben gemaakt.  
Sanne had mijn 50-jarig jubileum van de 
Kinderkerk graag voor mij als verrassing 
willen houden, maar iemand sprak zijn 
mond voorbij. Ik wist het, maar dat het 
zo’n een fantastische dag werd, was niet 
te voor te stellen, echt onvergetelijk! 
Daan en Karin die op het altaar het lied 
‘Slipping Away’ ten gehore brachten, 
terwijl Mila mijn kleindochter op mijn 
schoot zachtjes meezong. Kippenvel! 
De mooie woorden van Harald en de prachtige speech, die Betty zo uit 
haar mouw schudde, de hartverwarmende felicitaties, de bloemen en 
cadeaus in de kerk en Bolder. Mensen die speciaal naar de Bolder 
kwamen, de goede verzorging in de Bolder, het was overweldigend! 
Dank je wel! 
 
Nanda Tol 
 
 
Het Azaleaatje 
 
Na de bloemendienst viel mij een schattig wit Azaleaatje toe.  
Heel hartelijk dank aan de bloemendames en de hele schare die hielp de 
bloemen te schikken, te verdelen en rond te brengen – en aan de 

parochianen, die bloemen schonken!  
Het kleine Azaleaatje heeft uitbundig gebloeid, 
en is nu alleen nog maar groen. Ik probeer het 
over te houden. Misschien bloeit het met 
Kerstmis alweer - mooi helder sneeuwwit in de 
donkere winternacht. En anders zijn er 
misschien tegen Pasen een paar veel belovende 

knopjes. Om naar uit te zien met hoop, verlangen en vertrouwen. 
 
Fiete Smit-Maan 
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Johannes is zijn naam 
 
Johannes van Riessen is de naam van de priester, die op 13 november 
2021 in onze kerk van de H. H. Engelmundus en Adelbertus gewijd 
werd. 
 
Johannes was de naam, die de oude Zacharias en Elisabeth moesten geven aan 
het kind dat in hun ouderdom geboren zou worden. Zacharias kon het niet 
geloven en werd met stomheid geslagen. Toen de kleine geboren was en de naam 
Johannes gekregen had, kreeg Zacharias zijn stem terug. 
Dat was op 24 juni, precies een half jaar voor Jezus geboren werd. (Luk. 1). 
Groot geworden bleek Johannes een bijzonder mens te zijn. Hij trok zich terug in 
onbewoonde streken, leefde van sprinkhanen en wilde honing, dronk geen wijn 
en droeg alleen een mantel van ruw kameelhaar. 
Toen zijn tijd gekomen was verscheen hij aan de oever van de Jordaan, en begon 
te preken. Heel Jeruzalem, de hele Jordaanstreek liep uit om hem te zien en te 
horen. Een rauwe boeteprediker, die de mensen opzweepte, hen dreigend opriep 
om zich te bekeren, boete te doen, en zich te laten 
dopen in de Jordaan, en een nieuw leven te 
beginnen. 
 
Op 13 november stroomde onze 
Engelmunduskerk bijna vol met mensen uit 
alle streken en uit alle geledingen van de 
bevolking om Johannes van Riessen te zien. 
Niet omdat hij boete predikte en mensen 
opriep om zich te laten dopen. Als diaken was 
hij al bevoegd om te preken, het evangelie te 
verkondigen en uit te leggen, en te dopen. 
Maar om getuige te zijn van zijn 
priesterwijding. 
Door de priesterwijding zal Johannes 
gemachtigd zijn om ook voor te gaan in de viering van de eucharistie en 
om de pastorale zorg en de leiding van een parochie op zich te nemen. 
(Kerkboek blz. 533 e.v.) 
 
Preek 
In zijn preek beklemtoonde bisschop Dirk Jan Schoon, dat we vandaag 
ook en vooral de feestdag van de H. Martinus, Sint Maarten vieren. Een 
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gelovig, kerkelijk protest tegen de moedeloosheid, tegen Covid-19 en de 
bepalingen, die de overheid noodzakelijk acht. We houden ons aan de 
adviezen - en toch vieren we (al is het heel verdrietig voor de mensen, 
die er niet bij kunnen zijn). 
Martinus, Sint Maarten, hoog te paard, stuit op een arme, naakte 
zwerver. Hij wordt door de man getroffen en geeft hem de helft van zijn 
ruime, warme soldatenmantel. Barmhartig, royaal, angstig? ´s Nachts 
droomt Martinus van Jezus: hij heeft zijn halve mantel omgeslagen! 
En Martinus denkt aan het woord van Jezus ´wat je gedaan hebt aan de 
kleinen, heb je aan mij gedaan´; en ook ´wat je niet hebt gedaan aan deze 
kleinen, heb je ook aan mij niet gedaan. ´ (Matth. 25). 
Wij zitten hier en nu in een crisis, crisis rondom ons heen, en crisis in ons 
zelf. Bij wat we doen en laten, moeten we ons steeds afvragen, of we het 
voor Jezus zouden doen, of juist laten. 
Het Joodse volk is na 40 jaar eindelijk de woestijn door en staat op de 
drempel van het Beloofde Land. Wordt het ´leven of dood´, ´zegen of 
vloek´? (Deut. 30; Jos. 24) 
Het volk kiest gezamenlijk en en masse voor het leven: ´Heb de Heer lief, 
opdat je leeft door de Heer uw God lief te hebben, naar zijn stem te 
luisteren en Hem aan te hangen´. 
In tijden van crisis kan de priester mensen helpen om tot een leven van 
gebed te komen. Niet tot een leven van stil zitten bidden, maar van 
blijvende concentratie op de uitdagingen van God, en van steeds 
opnieuw kiezen voor het leven. 
 
Wijding 
Voor de Bisschop van Haarlem, Dirk 
Jan Schoon, en de vele priesters uit de 
hele kerk, verklaarden twee 
vertegenwoordigers van de parochie 
Krommenie, dat zij Johannes geschikt 
achtten voor het priesterschap. 
Namens de priesters sloot pastoor 
Harald Münch zich hierbij aan.  
De rector van het College Hageveld 
kende Johannes als toegewijd en 
bekwaam leraar – vaardigheden, die 
een priester en pastoor zeer van pas 
komen.  
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Toen vroeg de bisschop ook aan de aanwezige gemeente, of zij wilde 
instemmen met de wijding van deze kandidaat. Luid volgt het antwoord: 
Priester zal hij zijn tot eer van God, tot dienst in de kerk van de Heer! 
De gemeente zingt en bidt om de heilige Geest `Kom Schepper Geest, 
geef levenskracht, vervul het hart, dat U verwacht …´ (OKG 363). 
 
De bisschop legt uit, dat een priester de heilige sacramenten mag 
bedienen: de eucharistie, de doop, de verzoening, de inzegening van 
huwelijken, de zalving van zieken. 
Hij vraagt aan de wijdeling, of hij dit ambt binnen de kerk wil bekleden, 
of hij trouw belooft aan Christus en het evangelie, en met de bisschop 
zorg wil dragen voor de kerk, en of hij het geloof in de ene, ongedeelde 
katholieke kerk wil belijden, bewaren en doorgeven? 
De wijdeling verklaart zich daartoe bereid ´zo helpe mij God´. 
Met de hele aanwezige gemeente samen, spreekt Johannes de 
geloofsbelijdenis ´Ik geloof in één God, de almachtige Vader! ´ 
 
De hele kerk doet met de ´Litanie van alle heiligen´ voorbede en vraagt 
om zegen voor de wijdeling en voor de kerk, en zingt het refrein ´In de 
hemel is vreugde, de aarde zingt mee: de trouw van de Heer staat voor 
eeuwig. Halleluja! ´ 
De bisschop en alle aanwezige priesters leggen dan in een lange, intense 

stilte de 
wijdeling één 
voor één 
zwijgend de 
handen op, en 
delen zo de 
opdracht en de 
genade van de 
heilige Geest, 
die zij zelf bij 
hun wijding 
ontvangen 
hebben, met de 
wijdeling. 
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Na een lang wijdingsgebed 
krijgt de nieuwe priester uit 
de gemeente de tastbare 
tekenen van zijn ambt: een 
kazuifel – ´een mantel van 
gerechtigheid´; en een stola – 
´mijn juk is zacht en mijn last 
is licht´. 
De bisschop zalft de handen 
van de priester met chrisma, 
de olie van de heilige Geest. 
Voor de viering van de 
eucharistie worden hem een 
kelk voor de wijn en een 
pateen voor het brood 
aangereikt. 
 
En allen, koor, altaar en kerk wisselen de vredegroet uit binnen de 
beperkte mogelijkheden van het weer strengere coronaveiligheidsbeleid. 
 
Viering van de Eucharistie 
Dan wordt de eucharistieviering voortgezet zoals iedere zondag. 
In deze dienst extra opgeluisterd met orgelspel van Bram Biersteker en 
veel zang van de gemeente en een uitgebreid koor onder leiding van 
Marlie Durge. 
De hele Jordaanstreek en heel Jeruzalem liepen uit om Johannes de Doper te 
horen, en om zich te laten dopen. 
Dan staat Jezus van Nazareth opeens tussen de enthousiaste toehoorders. 
Johannes herkent hem als degene, die de profeet Jesaja eeuwen geleden al 
aangekondigd had. Jezus wil gedoopt worden. Johannes wil hem niet dopen – hij 
wil zelf door Jezus gedoopt worden. Toch doopt Johannes hem.  
En dan daalt er een duif op Jezus neer, en een stem uit de hemel zegt ´dit is mijn 
geliefde Zoon, hoort naar hem´. (Luk. 3,22) 
 
Jezus volgt Johannes, de voorloper, als het ware op (heel erg kort door de bocht!). 
Maar Jezus is niet Johannes de Doper, Jezus is de Zoon van God. 
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Jezus kiest en krijgt leerlingen, discipelen, die hem volgen, helpen en navolgen. 
Onder hen ook een Johannes – de discipel, die Jezus liefhad, de jongste, nog 
zonder baard (op oude afbeeldingen). 
Deze Johannes heeft alles wat hij met Jezus meegemaakt en beleefd heeft, 
opgeschreven in een evangelie (ongeveer zoals Mattheus, Markus en Lukas, 
maar net een beetje anders). 
Johannes de evangelist is heel erg oud geworden. In zijn ouderdom maakte hij 
christenvervolgingen mee. Hij werd verbannen naar Patmos, een eilandje voor 
de Turkse kust. 
Hij zag daar visioenen van de eindtijd, die Jezus in zijn prediking al aangeduid 
had, als hij sprak over het komende Koninkrijk der Hemelen; over bokken van 
schapen scheiden; over geween en geknars van tanden… Maar ook over de 
nieuwe hemel en de nieuwe aarde … (Openbaringen). 
 
Wij, christenen en kerkmensen van nu, leven tussen de doop van 
Johannes de Doper en we zijn op weg naar de visioenen van Johannes de 
Evangelist. 
Moge het Johannes van Riessen gegeven zijn voor ons te prediken en ons 
te vermanen als Johannes de Doper, en ons voor te gaan als Johannes de 
Evangelist, ons te leiden, de schriften voor ons te openen en de eindtijd te 
openbaren. Opdat wij en allen hem geloven, en geloven in Hem, die hem 
gezonden heeft (Joh. 5.24).  
 
Via het YouTube-kanaal van 
de parochie is de hele dienst 
te zien en te horen.  
 
Fiete Smit-Maan 
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AdelbertusVrouwenKontakt 
 
Het bestuur van deze vereniging heeft de leden uitgenodigd om het 
nieuwe seizoen te openen met een High Tea. Verschillende dames 
verwenden ons met zelfgemaakte heerlijke en verschillende bijzondere 
lekkernijen. 
Het bestuur vroeg onze mening over hoe wij de eenzaamheid tijdens de 
Coronatijd hebben ervaren. Wij vonden het moeilijk dat er geen kerk- 
bijeenkomsten waren dat ook de clubmiddagen niet doorgingen. 
Sommige dames hadden wat moeite met de coronaregels, waardoor we 
niet bij elkaar konden komen. Ieder had wel een oplossing gevonden 
door een wandeling te maken in de omgeving! 

 
Aan het eind van de High Tea werd ons gevraagd onze mening uit te 
spreken over het voortbestaan van de clubmiddag, verschillende dames 
wilden stoppen en de minderheid vond dat heel jammer. Een moeilijk 
besluit, maar met nog minder dames is het niet haalbaar! Er is besloten, 
zo ik heb begrepen, dat we 2 keer per jaar samen komen. 
Jammer, want het waren fijne middagen! 
 
Bets Visser-Zwaan 
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Oud-Katholieke Mannenvereniging 
 
Op 12 oktober gaf ons lid Henk Tol een presentatie over de elektriciteit 
in Nederland en plannen voor de toekomst. Voordat we een beeld 
hebben van de huidige situatie en de toekomst kregen we een korte 
terugblik in het verleden van de elektriciteit voorziening in ons land. De 
eerste elektriciteit werd geproduceerd in 1884 in Rotterdam met behulp 
van een stoommachine. De capaciteit was 59 KiloWatt (KW) die werd 
gebruikt voor ongeveer 350 lampen in hotels, warenhuizen, fabrieken en 
treinen. In de loop van de 20e eeuw had elke provincie zijn eigen 
elektriciteit voorziening gebouwd. In 1949 werd door de provincies 
besloten om samen te werken in Samenwerkende Elektriciteit 
Productiebedrijven (SEP) wat tegenwoordig Tennet heet. Door deze 
samenwerking werden de elektriciteit netten van de provincies 
gekoppeld wat later ook in Europa is gebeurd door de elektriciteit netten 
van alle landen te koppelen.  
 
Elektriciteit wordt op verschillende manieren opgewekt door 
bijvoorbeeld stoom en gas (SEG), kolen, kernenergie, waterkracht, wind- 
en zon energie. Via de verschillende energiebronnen wordt een generator 
aangedreven, een groot soort dynamo, die elektriciteit produceert. Het 
rendement van al deze methodes is niet even groot. Zo is er een grote 
dam in China waarmee 32 x 600 MegaWatt (MW) wordt opgewekt. De 
PEN centrale in Velsen produceert maar 800 MW. De huidige 
windmolens  produceren 0,5-13MW wat niet veel is en windmolens 
vergen ook veel onderhoud.  
Een windmolen op land van 30 meter levert maar 15% van zijn capaciteit 
en een windmolen op zee van 70 meter hoog levert ongeveer 25% van 
zijn capaciteit. De capaciteit van een zonnepaneel is nog maar bijna 9 
procent omdat die alleen overdag energie levert als de zon schijnt. De 
nieuwste windmolens die binnenkort worden geplaatst worden 250 
meter hoog en zullen meer capaciteit leveren.  
 
In 2012 werd een kwart van de elektriciteit in de wereld geleverd door 
kernenergie centrales. In Frankrijk is het zelfs 75% terwijl in Nederland 
maar 4% van de elektriciteit wordt geleverd door de kernenergie 
centrale. Met alleen wind en zon energie hebben we onvoldoende 
capaciteit. Dat zal moeten worden aangevuld met energie van 
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kerncentrales en/of centrales die waterstof gebruiken zodat we zonder 
CO2 uitstoot 100% van onze elektriciteit kunnen produceren.  
 
Waterstof is een energiedrager. Eerst energie er in stoppen om waterstof 
te maken. Met waterstof kunnen we dan in plaats van gas elektriciteit in 
centrales genereren. Het rendement van waterstof om elektriciteit op te 
wekken is ongeveer 65%. Nuon bouwt in de Eemshaven 3 eenheden die 
met waterstof werken die elk 440MW in 2023 zullen leveren. Tot 2030 
zullen de windparken op zee worden uitgebreid die dan een totaal van 
11.500 MW kunnen leveren. Zweden is wat elektriciteit opwekken betreft 
heel groen. Het doet dit met 8 kerncentrales en verder met wind en 
waterkracht en deze energie is dus geheel CO2 vrij. In Nederland 
gebruikten we in 2020 ruim 111 miljard KW. Het verbruik zal in de 
toekomst alleen maar toenemen door o.a. gebruik van elektrische 
voertuigen en warmtepompen.  
 
Het was een interessante lezing met veel cijfers over hoeveel energie we 
gebruiken en hoe  we kunnen voorzien in onze groene elektriciteit 
behoefte nu en in de toekomst, dus vooral CO2 vrij. Een hele uitdaging 
voor bedrijven en particulieren om mee te werken aan het behalen van 
de klimaatdoelen.    
 
Het Kapittel van Haarlem 
 
Op 9 november kwam pastoor Erna Peijnenburg uit Alkmaar om een 
lezing te geven over het Kapittel van Haarlem. Het Kapittel betekende 
oorspronkelijk een groep geestelijken rondom een kerk met als doel 
regulering van het geestelijk leven en onderling toezicht. Een Kapittel 
rondom een kathedraal had ook een adviserende functie ten behoeve van 
de Bisschop. Bisschop Chrodegang van Metz stelde in 760 al regels vast 
voor een Kapittel: ze leven volgens de canon (= regel). Hiervan is het 
woord ‘kanunnik’ afgeleid. Kapittel komt van capitulum, hoofdstuk (uit 
de bijbel of uit een kloosterregel). 
 
De Kapittels krijgen ook officieel een taak in het bestuur van de kerk. Een 
Kapittel dat bij een kathedraal betrokken was kreeg de taak een Bisschop 
te kiezen. Het concilie van Trente van 1545-1563 stelde allerlei regels vast 
waaraan een Kapittel moest voldoen zoals bijvoorbeeld:  kanunniken 
(leden van Kapittel) moeten ‘Godgeleerd’ zijn en bij afwezigheid of dood 
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van de Bisschop moet het Kapittel de kerkelijke bezittingen en inkomsten 
beheren. In tegenstelling tot oudere documenten was  het kiezen van een 
nieuwe Bisschop nu niet meer een taak van het Kapittel. 
 
In 1559 kwam er een nieuwe bisdom indeling en ontstond het bisdom 
Haarlem. De St. Bavo in Haarlem wordt kathedraal, de Abdij van 
Egmond wordt ‘tafelgoed’ en het Kapittel bestond uit kanunniken uit 
Heiloo en Geervliet bij Rotterdam. Het Kapittel kwam niet snel van de 
grond. Bisschop Godfried van Mierlo hield in 1571 zijn plechtige intocht 
in Haarlem met een paar kanunniken en installeerde het eerste Kapittel. 
Bij een bestorming van een processie bij de St. Bavo in 1578 moest de 
Bisschop vluchten en zat het bisdom Haarlem zonder Bisschop. Het 
bisdom Haarlem was trouw aan Rome en volgde de keus van Rome 
maar tijdens de 80 jarige oorlog had de republiek het voor het zeggen en 
weigerde die de aanstellingen uit Rome. Er ontstond gedurende vele 
jaren discussie o.a. met het bisdom Utrecht wie nu de Bisschop van 
Haarlem mocht kiezen en wat de bevoegdheden van het Kapittel waren.  
 
Het Kapittel hield zich in die jaren bezig met Kerkvisitaties, zorgen voor 
eenheid in de liturgie, een eigen liturgische kalender met locale heiligen 
en een eigen priesteropleiding in Leuven in 1617. De eerste president van 
het seminarie was Cornelius Jansenius. De discussie over de rechten van 
het Kapittel duurde voort. In 1703 werd vicaris Codde door Rome 
geschorst en liet paus Clemens XI weten dat alleen de opvolger die door 
Rome is aangewezen rechtsmacht zal hebben. Geen enkel ander persoon 
of organisatie heeft rechtsmacht, ook niet een ‘zogenaamd Kapittel’.  
 
Het Kapittel van Haarlem onderwerpt zich in 1705 aan Rome maar zij 
blijven bestaan (omdat zij  overtuigd zijn van hun rechten) maar 
besluiten hun rechten niet uit te oefenen (vanuit gehoorzaamheid aan de 
paus). Zij blijven wel zorg dragen voor de kerk van Haarlem.   
 
In 1853 ontstaat er een nieuwe hiërarchie in het bisdom Haarlem. De 
Paus benoemt een nieuwe Bisschop van Haarlem: Jacobus van Vree. De 
Kapittelheren dragen al hun bezittingen aan hem over en hopen te 
kunnen overleggen over een herstart van het Kapittel. Van Vree neemt 
bezittingen in ontvangst en benoemt niemand van het oude Kapittel in 
het nieuwe Kapittel. Haarlem heeft geen Kapittel meer. Na de dood van 
de Haarlemse Bisschop Johannes van Buul in 1862 ontstond verwarring 
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over wie de opvolger moest kiezen. Er was geen Kapittel meer, en de 
rechten daarvan konden dus ook niet worden waargenomen Uiteindelijk 
komt er geen Kapittel meer en de hele geestelijkheid kiest nu de nieuwe 
Bisschop. Zolang in het bisdom Haarlem geen Kapittel bestaat berusten 
de rechten daarvan bij de Bisschop en zijn geestelijkheid.  
 
Bevoegdheden van de Haarlemse Geestelijkheid op dit moment zijn: 
Adviesraad voor Bisschop, Bisschop kiezen (volgens Statuut) samen met 
leken vertegenwoordiger en vertegenwoordiger in het Collegiaal Bestuur 
kiezen. Als er geen Bisschop is dan wordt de deken automatisch vicaris 
en wordt er een 2e vicaris gekozen. De Haarlemse Geestelijkheid heeft 
dan dezelfde rechtsbevoegdheid als de Bisschop, uitgeoefend door 2 
vicarissen. 
Het was een interessant verhaal over een stuk kerkgeschiedenis en het 
bisdom Haarlem vanaf de 80 jarige oorlog met daarin de opkomst en 
teloorgang van het Kapittel van Haarlem.  
Namens het bestuur, 
 
Cees Borst 

 
 
 
Het is al jarenlang de 
gewoonte dat de laatste 
zondag van het kerkelijk jaar 
opgeluisterd wordt door 
Byzantijnse koormuziek. Dit 
jaar voor het eerst verzorgd 
door ons eigen koor. 
Koorleider Marlie Durge heeft 
door haar enthousiasme, en 
met grote inzet van de 
koorleden, een prachtige en 
ontroerende byzantijnse mis 
verzorgd waar de parochianen 
volgend jaar zeker naar uit 
zullen kijken en dan hopelijk 
zonder Coronabeperkingen. 
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Oecumenische koffie-ochtenden   
Het is de bedoeling dat we (onder voorbehoud) weer gezamenlijk koffie 
gaan drinken! 
Eerstvolgende bijeenkomsten: 
16 december 2021 Petrakerk te IJmuiden 
20 januari 2022 PKN Engelmunduskerk te Velsen-Zuid 
 
AGENDA 
 
25-11 19.00 uur         Vormelingen, De Bolder 
26-11 19.00 uur Aannemelingen, De Bolder 
26-11 20.00 uur  Jongvolwassenen, De Bolder 
27-11 10.00 uur Synode te Amersfoort 
29-11 18.30 uur Mensen-van-de-weg, De Bolder 
03-12 14.00 uur Bijbelgroep, De Bolder 
06-12 20.00 uur Kerkbestuur, De Bolder 
09-12  19.00 uur Vormelingen, De Bolder 
10-12 14.00 uur RK-pastorie Driehuis 
10-12 19.00 uur Aannemelingen, De Bolder 
10-12 20.00 uur Sinterkerstdiner, De Bolder 
14-12 20.00 uur Mannenvereniging, De Bolder 
15-12 18.30 uur Adventsavond, De Bolder 
16-12 10.00 uur Oecumenische koffiedrinken, Petrakerk 
17-12 14.00 uur  Bijbelgroep, De Bolder 
19-12 16.00 uur Sing-Along, OK Kerk 
13-01 19.00 uur Vormelingen, De Bolder 
14-01 19.00uur Aannemelingen, De Bolder 
20-01 10.00 uur Oecumenische koffiedrinken,  
   Engelmunduskerk, Velsen-Zuid 
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Parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus 

Pastores:  
Pastorie: Kon.Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden, tel.0255-515260 
Pastoor H. Münch, tel.06-15655684, e-mail: munchharald@gmail.com 
Pastoor M. Liebler- Münch,  06 15656298e-mail martina.liebler@ziggo.nl 
 
Gebouwen: 
Engelmunduskerk: Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden 
De Bolder:  06 87177414, b.g.g. 06 86055049 
   e-mail: bolder.okijmond@gmail.com 
Website: ijmuiden.okkn.nl 
Kerkomroep: www.kerkomroep.nl > Noord-Holland > IJmuiden > 
H.Engelmundus 
 
Bankrekening O.K.-parochie HH. Adelbertus en Engelmundus te 
IJmuiden: NL52INGB 0000 001800 
 
Vrijwillige Bijdragen/ Kerkbalans:  
 NL52 INGB 0000 0018 00 t.n.v. Kerkbalans IJmuiden 
  
Giften voor het Kruispunt: bankrek.nr. NL52INGB 0000 001800 
t.n.v. OK Par HH Adelbertus en Engelmundus ovv gift Kruispunt. 

Busjes kunnen geleegd worden na telefonisch overleg met  
Mariska Donker (06 12821998) of Wil Wijker (tel.023-5387658) 

  
Diakonaat IJmond: bankrek.nr. NL52INGB 0000 001800 
  
Oud-Katholieke Begrafenisvereniging: 
 Uitvaartverzorger: M. Uitendaal, 023-5324486 
 
Autovriendendienst: Coõrdinator, Marjoke de Koning, 0255 515597 
    
 
Kruispunt: kopij inleveren voor 19 januari 2022 via: 
          e-mail: kruispunt.okijmond@gmail.com of  
          kastje kopij Kruispunt achter in de kerk 
  
Het volgende nummer verschijnt omstreeks 26 januari 2022. 
 


