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Kerstverhaal

klarinet intermezzo
koor en samenzang
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samenzang
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samenzang
koor en samenzang

klarinet intermezzo
koor en samenzang
koor en samenzang

klarinet intermezzo
koor en samenzang

orgel naspel

Gaat, stillen in den lande
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen

Al wie dolend in het donker

t Was nacht in Bethlehems dreven

Heilige Nacht

Stille nacht

Nu zijt wellekome

O blijde nacht

Zingt nu met verheugde geest

Komt allen tezamen

Eer zij God in onze dagen

Hoor de eng'len zingen d'eer

Ere zij God
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Ca. 1745
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Gaat, stillen in den lande
uw Koning tegemoet.

De intocht is op handen

van Hem die wond'ren doet.
Gij die de Heer verwacht,
laat ons véor alle dingen
Hem ons hosanna zingen.

Hij komt, Hij komt met macht.

Gaat uit met snelle schreden
uw Koning tegemoet.

Daar komt Hij aangereden,
rechtvaardig, schoon en goed!
Komt nu van overal

uw Heer en Heiland groeten,
die al het leed verzoeten,

de pijn genezen zal.

Gij schenkt met volle handen,
die Zelf de armoe draagt.

Gij maakt Uzelf te schande,

die steeds naar zondaars vraagt.
Wij willen, groot en klein,

die 't al van U ontvingen,

U ons hosanna zingen

en eeuwig dankbaar zijn.



Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!

Zie, heel mijn hart staat voor U open
En wil, o Heer, uw tempel zijn.

O Gij, wien aard' en hemel zingen,
Verkwik mij met uw heil'ge gloed.

Kom met uw zachte glans doordringen,
O zon van liefde, mijn gemoed!

Vervul, o Heiland, het verlangen,
Waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,

Mijn ziel en zinnen zijn bereid.

Blijf in uw liefde mij bewaren,

Waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:

Doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

Al wie dolend in het donker,

in de holte van de nacht

en verlangend naar een wonder
op de nieuwe morgen wacht:
vrijheid wordt aan u verkondigd
door een koning zonder macht.



Onze lasten zal Hij dragen,

onze onmacht totterdood,

geeft als antwoord op ons vragen
ons zichzelf als levensbrood.
Nieuwe vrede zal er dagen,

liefde straalt als morgenrood.

Tot de groten zal Hij spreken,
even weerloos als een lam

het geknakte riet niet breken,
Hij bewaakt de kleine vlam.
Hoort en ziet het levend teken
van een God die tot ons kwam.

klarinet intermezzo

koorzang

't Was nacht in Bethl’hems dreven

kerstlied op tekst van Johannes Yserinkhuysen (1858-1935), op
een melodie van J. Kern;

't Was nacht in Bethl’hems dreven,
een schone, stille nacht.

En trouwe herders bleven

bij hunne kudd’ op wacht.

En trouwe herders bleven

bij hunne kudd’ op wacht.



En ja, juist in die stonde,

in deze zelfde nacht

werd hun door eng’lenmonden
het blijde nieuws gebracht,
werd hun door eng’lenmonden
het blijde nieuws gebracht

De Heiland is gekomen

in Bethl{’hems kleine stal,
Die voor miljoenen vromen
een Herder wezen zal,

Die voor miljoenen vromen
een Herder wezen zal.

Heilige Nacht

Heilige Nacht, heilige Nacht!
Nacht der unendlichen Liebe!
Dass uns dein Segen vorbliebe
wirst du uns wiedergebracht,
Heilige Nacht, Heilige Nacht.

Heilige Nacht, heilige Nacht,
Lass uns im Erdengedrange
tonen der Engel Gesange,

bis unser Christtag erwacht,
Heilige Nacht, heilige Nacht.




Kerstverhaal

klarinet intermezzo

Stille nacht, heilige nacht,

Davids Zoon, lang verwacht,

die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,

Hij, der schepselen Heer.

Hulploos Kind, heilig Kind,

dat zo trouw zondaars mint,

ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.

Leer me U danken daarvoor.

Stille nacht, heilige nacht,

vreed' en heil wordt gebracht,

aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!

Amen, Gode zij eer!



Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer,

Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.

Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer,
hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.
Kyrieleis.

Christe Kyrieleison, laat ons zingen blij,

Daarmee; ook onze leisen beginnen vrij.

Jesus is geboren op de heilige kerstnacht

Van een maged reine, die hoog moet zijn geacht.
Kyrieleis.

Herders op den velde hoorden een nieuw lied,

dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet.

Gaat aan geender straten en gij zult Hem vinden klaar,
Beth'lem is de stede, daar is 't geschied voorwaar.
Kyrieleis.

een lied voor de kerstnacht, 1/7e eeuw

O blijde nacht, Messias is geboren!
Niet lang gewacht, haalt ons de uitverkoren
Met een dankbaar hart bezoeken in de arme stal:
Hij is 't die ons verlossen zal.
O wonderzaak: hier ligt de allermeeste
in grote nood, schier naakt en bloot,

op hooi en stro in 't midden van de beesten.



O liefde groot, wie kan dit achterhalen?
Het hemels brood is komen nederdalen!
Kom, devote ziel, hier is de goddelijke spijs;
de stal wordt als een paradijs.
O wonderzaak: hier ligt de allermeeste
in grote nood, schier naakt en bloot,

op hooi en stro in 't midden van de beesten.

O zondaar blind, kom, laat u hier ook vinden:
dit hemels kind, hij is uw welbeminde.
Blijft gij nog zo lauw en zo ondakbaar van gemoed
daar God zo veel uit liefde doet?
O wonderzaak: hier ligt de allermeeste
in grote nood, schier naakt en bloot,

op hooi en stro in 't midden van de beesten.

Orgel intermezzo

Zingt nu met verheugde geest,

Christ'nen, op dit zalig feest.

Spoedt u heen naar Bethlehem,

Hoor daar 't lied der eng’lenstem:
God zij eer, God zij eer!

Glorie aan de hoogste Heer!



Komt, dan, naad’ren wij zijn troon,
Loven wij Maria’s zoon
Met een hart vol dankbaarheid
Voor het heil, ons toebereid.

God zij eer, God zij eer!

Glorie aan de hoogste Heer!

Neem ons dankbaar offer aan,

Zie ons bij uw kribbe staan!

Jezus, stort in ons gemoed

't vuur van uwe liefdegloed.
God zij eer, God zij eer!

Glorie aan de hoogste Heer!

Komt allen tezamen
jubelend van vreugde
komt nu, o komt nu

naar Bethlehem

Ziet nu de vorst der
eng'len hier geboren
Komt, laten wij aanbidden
Komt, laten wij aanbidden
Komt, laten wij aanbidden

die Koning



De hemelse eng'len
riepen eens de herders
weg van de kudde

naar 't schamel dak
Spoeden ook wij ons

met eerbied'ge schreden
Komt, laten wij aanbidden
Komt, laten wij aanbidden
Komt, laten wij aanbidden

die Koning

O Kind, ons geboren
liggend in de kribbe

neem onze liefde

in genade aan

U, die ons liefhebt

U behoort ons harte
Komt, laten wij aanbidden
Komt, laten wij aanbidden
Komt, laten wij aanbidden

die Koning

klarinet intermezzo

Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,

roept op aarde vrede uit.



Gloria in excelsis Deo,

gloria in excelsis Deo.

Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is.

Eer zij God die op de aarde,
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo,

gloria in excelsis Deo.

Lam van God, Gij hebt gedragen,
alle schuld tot elke prijs,

geef in onze levensdagen,

peis en vreé kyrieleis.

Gloria in excelsis Deo,

gloria in excelsis Deo.

Hoor, de eng'len zingen de eer
van de nieuw geboren Heer
Vreed' op aarde, 't is vervuld
God verzoent der mensen schuld
zingt met algemene stem

voor het kind van Bethlehem
Voegt u, volken, in het koor

dat weerklinkt de hemel door
Hoor, de eng'len zingen d'eer

van de nieuw geboren Heer!



Hij, die heerst op 's hemels troon
Here Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd
op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid,

woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensenin

in het menselijk gezin.

Hoor, de eng'len zingen d'eer

van de nieuw geboren Heer

Lof aan U die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft

Gij die ons geworden zijt

taal en teken in de tijd

Al uw glorie legt Gij af

ons tot redding uit het graf
dat wij ongerept en rein
nieuwgeboren zouden zijn
Hoor, de eng'len zingen d'eer

van de nieuw geboren Heer

klarinet intermezzo



Ere zij God, ere zij God,
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,

in de mensen een welbehagen.

Ere zij God in den hoge,

Ere zij God in den hoge.

Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.

In de mensen, een welbehagen, een welbehagen.

Ere zij God, ere zij God,

in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,

in de mensen een welbehagen.

Amen, amen.

Quid-IKetholieke Parochie momnad wWenst U

een zaljg Kerstieest

@n een gezegend Nieuw)jaar

in de kerk wordt na afloop een deurcollecte gehouden voor de de Sing-Along.

Ook uw bijdrage is welkom op bankrekening NL52 INGB 0000 0018 00
van O.K. parochie H.H. Adelbertus en Engelmundus

onder vermelding van: bijdrage Kerst Sing-Along



