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PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND 
  Jaargang 51, nummer 2          juli/augustus 2009 
 
 
Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus . . . 

 
In sprookjes vraagt een goede fee vaak aan de held of de heldin van 
het verhaal: 
 ‘Wat wil je dat ik je geef?’ 
Een vraag uit een sprookje. En uit die sprookjes kennen we ook de ant-
woorden van de gelukkige: 
 ‘Rijkdom, macht, een kasteel, 
  een mooie vrouw,  
 een pan soep die nooit leeg raakt.’  
Allemaal vrij aardse dingen die in de sprookjes ook meestal tamelijk mo-
ralistisch en naargeestig aflopen: 
 De rijkdom maakt niet gelukkig, 
 het kasteel is een bouwval, 
 de mooie prinses is een slecht mens, 
 en aan de pan soep eet de gelukkige zich dood. 
 
Maar ondanks dat blijft het een interessante vraag: 
 ‘Wat wil je dat ik je geef?’ 
De reclame speelt handig in op de vele, vaak materiële, verlangens die 
ik net zo goed ken als u.  
 „Heb je al een staatslot gekocht? Doe je al mee met de  bankgiro- of  
 de postcodeloterij? 
 Deze week al meer dan 6 miljoen in de jackpot!’ 
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En terwijl iemand waarschijnlijk niet zo gauw iets wint, krijgt hij dan nog 
een tweede probleem: hij moet kiezen:  
Als je het één doet, moet je ander laten. 
 
Stel dat iemand u op een dag zou vragen: 
 ‘Wat wil je dat ik je geef?’ 
Wat zou u dan in de naam van God vragen? 
 
In het eerste boek Koningen in het Oude Testament, maken we kennis 
met Salomo, zoon van David, de beroemde koning van Israël. Ondanks 
het feit dat hij niet de oudste zoon van David is, is hij tot koning van 
Israël gezalfd, iets wat niet direct voor de hand ligt. Hij is niet eens de 
zoon van één van Davids talrijke vrouwen, maar werd door David ver-
wekt bij Bathseba, de echtgenote van een hoge militair in het koninklijke 
leger. Het was een liaison die geen genade vond in de ogen van de 
Heer. Maar de zonden van de vader drukken bij God niet op het nage-
slacht: Salomo mocht toch koning worden. Hij werd één van de belang-
rijkste koningen uit de Joodse geschiedenis. 
 
Als we Salomo in de Bijbel ontmoeten, is hij een jonge man, vol wensen 
en idealen. Hij moet zich nog helemaal waarmaken bij zijn volk, hij staat 
helemaal aan het begin van zijn carrière. De schaduw van zijn uitermate 
populaire vader David moet oppermachtig zijn geweest. David deed dan 
wel niet altijd wat God behaagde - hij was een man van vlees en bloed, 
vol van driften en verlangens. Maar de burger kon zich daar wel mee 
identificeren. 
 
Op een nacht verschijnt God in een droom aan Salomo: 
  ‘Salomo, wat wilt ge dat ik u geef?’ 
Er wordt ons niets over Salomo‟s gedachten verteld, maar hij zal zich 
wel hebben afgevraagd, wat hij aan God kon vragen. Iets wat zowel 
God als ook hemzelf zou behagen. Want het was toch ook een soort 
test, althans, daar lijkt het op. 
"In de naam van God vragen", dat is misschien wel de kern van waar 
het in deze droom over gaat. 
 
Veel mensen zijn teleurgesteld geraakt omdat zij op hun vragen geen 
antwoord gekregen hebben. 
 ‘Als God bestaat, dan was mijn kind niet gestorven. 
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 Mijn leven lang heb ik gebeden dat ik in mijn ouderdom niet alleen en 
 eenzaam achter zou blijven: het is eigenlijk voor niets geweest.  
 God luistert niet, als hij überhaupt al bestaat. Van ons lot trekt hij zich 
 zo te zien niets aan.’ 
Het leven dat wij leven, de dingen die we ervaren, brengen veel mensen 
ertoe om God af te danken. 
 ‘We hebben God letterlijk uit de hemel gebeden, maar onze gebeden 
 werden niet verhoord. De deur van de Israëlieten in Egypte ging hij 
 voorbij om hen te sparen: maar mijn deur is hij veelvuldig ingegaan 
 en hij heeft mij geslagen met veel verdriet!’ 
Maar misschien ligt in deze vraag ook al een stuk van het antwoord be-
sloten. Vaak bidden we zo intens tot God, dat we niet meer zien wat 
voor goeds hij voor ons doet, dat we geen oog hebben voor de vragen 
die op ons af komen. 
De ellende van oorlog, honger en rampen  verbinden we wel met God, 
maar het geluk van alledag, dat er toch ook is, eigenlijk nooit. 
Misschien stellen we wel de verkeerde vragen aan God. 
 
Koning Salomo krijgt een droom en in die droom vraagt God hem: 
 „Wat wilt ge dat ik u geef?’ 
En de jonge koning Salomo zit daar in zijn grote onervarenheid en 
onbevangenheid voor God en zegt: 
 ‘Gij hebt uw dienaar tot koning verheven als opvolger van mijn vader 
 David, hoewel ik maar een jonge man ben en nog niet weet wat ik 
 doen of laten moet. Zo staat uw dienaar temidden van het volk dat 
 Gij uitverkoren hebt, een groot volk, zo groot, dat het niet te tellen of 
 te schatten is. Geef dus uw dienaar een opmerkzame geest, om 
 recht te kunnen spreken voor uw volk en onderscheid te kunnen 
 maken tussen goed en kwaad.’ 
Salomo vraagt iets wat in dienst staat van het Rijk der hemelen, het Rijk 
Gods, waarover ook Jezus veelvuldig gesproken heeft.  
En Salomo heeft een antwoord gekregen van God: 
Hij is de geschiedenis ingegaan als de meest wijze en bedachtzame 
van de koningen van Israël. 
Salomo stelde de goede vraag in dienst van het Rijk van God. Op zulke 
vragen kan God immers antwoord geven. 
En misschien hebben ook wij in ons leven al heel wat keren een ant-
woord van God gekregen, in het goede dat aan ons werd gedaan en 
aan onze naaste. 
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En waarschijnlijk zijn er ook vragen onbeantwoord gebleven, omdat op 
deze vragen geen antwoorden mogelijk waren. 
Salomo vroeg een opmerkzame geest en een luisterend hart. 
In die geest willen we ook hier en nu in de IJmond kerk zijn. 
 
U allen groetend, 
Robert Frede, pastoor 
 
 
 

BERICHTEN VOOR BEIDE PAROCHIES 
 
Gezamenlijke zomerdiensten 
Vanaf 5 juli vieren de IJmondparochies de zondagse kerkdiensten weer 
samen om en om in één van beide kerken. 
Op 5 juli was de eerste gezamenlijke dienst in de Engelmunduskerk.  
Op 23 augustus is de laatste zomerdienst in de Adelbertuskerk. 
Let even op de kerkdiensttijden, zodat U niet voor een gesloten kerk-
deur komt te staan! 
 
 
Het geloofsgesprek –  ‘hollen of stilstaan’ 
Op de Synode van 2007 werd in een beleidsnotitie afgesproken dat 
gezocht zou worden naar andere vormen om het geloof te beleven.  
Wat wordt hiermee bedoeld? 
Daarover hebben een aantal enthousiaste gelovigen in een werkgroepje 
nagedacht. Eén van de voorstellen is om aan de hand van een thema in 
een open groep van medegelovigen, over de grenzen van parochies 
heen, gezamenlijk het eigen geloofsverhaal te leggen naast het Bijbel-
verhaal. 
We noemen het „een geloofsgesprek‟. De eerste bijeenkomst, die 
“Hollen of stilstaan” heet, wordt georganiseerd door Mariska Donker, 
Marianne Tanke en Hilde Witters en zal plaatsvinden op 25 augustus 
2009, Adelbertuscentrum te IJmuiden.  
Wij zijn op zoek naar mannen en vrouwen die voor dit gesprek open-
staan. Aan 30- tot 45-jarigen in deze regio, die bekend zijn in de admi-
nistratie van onze kerk wordt een persoonlijke uitnodiging verstuurd. 
Maar ook als u niet in deze categorie valt bent u hartelijk welkom. 
Open is ook echt open: regelmatige kerkganger of juist niet, wel of niet 
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oud-katholiek, iedereen die serieus mee wil praten en die met ons wil 
zoeken naar antwoorden op levensvragen, is welkom. 
 
Plaats: Adelbertuscentrum, Sparrenstraat 46, IJmuiden 
Aanvang: 20.00 uur, einde: ca 22.00 uur, koffie/thee vanaf 19.30 uur 
Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.  
Aanmelden verplicht; maximum aantal deelnemers 30. 
Aanmelden bij Mariska Donker: tussen 10 – 21 augustus 2009  
telefonisch: 023 5392080 of per mail: mariskadonker@quicknet.nl  
(gelieve bij opgave per mail uw telefoonnummer te vermelden)   
 
 
Dag voor ‘Nieuwe’ Oud-Katholieken – 24 oktober 2009 
Op zaterdag 24 oktober 2009 vindt in Hilversum een landelijke bijeen-
komst plaats voor „nieuwe‟ oud-katholieken, voor mensen die minder 
dan vijf jaar geleden tot de kerk zijn toegetreden, of die gastlid zijn, of 
die ernstig overwegen toe te treden. 
Na de kerkdienst is er een vermakelijk, serieus en leerzaam program-
ma. Voor kinderen tot 12 jaar is er opvang of een eigen programma. 
Een persoonlijke papieren uitnodiging volgt in de zomer. 
Kosten voor volwassenen: € 15,- (incl. koffie, thee en lunch), voor kin-
deren wordt geen bijdrage gevraagd. 
 
 
www.OKKN.nl 
Op deze website van de Oud-Katholieke Kerk is meer informatie te vin-
den over de „níeuwe oud-katholiekendag‟ en over andere komende lan-
delijke activiteiten. Er zijn ook berichten en foto‟s te vinden van bijeen-
komsten en gebeurtenissen in de kerk en de parochies (zoals de 
Haarlemse jongerendag), alsmede algemene en achtergrondinformatie    
 
 
Bezinningsdag bisdom Haarlem 
In het najaar – op 3 oktober – wordt er voor alle pastores, synodalen en 
kerkbestuursleden van het bisdom Haarlem een bezinningsdag gehou-
den in Schoorl. Thema van deze dag is: 
 

Hoe kunnen wij als oud-katholieke christenen onze boodschap 
vandaag de dag in deze wereld uitstralen en/of verkondigen? 

http://www.okkn.nl/
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Wij hopen dat de deelnemers aan deze dag in hun eigen parochie aan 
de slag gaan met de verworven inzichten. Daarom wil ik hier al een tipje 
van de sluier oplichten en u er iets over vertellen. 
 
Wij zullen ons die dag laten leiden door de Nederlandse vertaling van 
een boek uit onze Anglicaanse zusterkerk. Het is geschreven door 
Robert Warren, die in verschillende bisdommen van de Kerk van Enge-
land werkt om parochies te helpen om tot bloei te komen.  
Het boeiende van dit boek is, dat het niet om ingewikkelde methodes of 
bijzondere trucs gaat, maar meer om houdingen en instellingen die ei-
genlijk vanzelfsprekend zijn voor een gemeenschap van christenen. Het 
is de bedoeling dat parochies zich bewust worden van hun sterke en 
zwakke kanten. Met de sterke moet je dan gaan woekeren en aan de 
zwakke moet je werken. 
 
Het doel is om een gezonde parochie te worden.  
Een gezonde parochie is een gemeente die voldoet aan de volgende 
zeven kenmerken: 
 
  1. Zij (de parochie) is bezield door geloof. 
  2. Zij richt de blik naar buiten. 
  3. Zij vraagt zich af: wat wil God hier en nu van ons? 
  4. Zij ziet de kosten van verandering en groei onder ogen en wil 
      die opbrengen. 
  5. Zij functioneert als een gemeenschap. 
  6. Zij schept ruimte voor iedereen. 
  7. Zij beperkt zich tot een paar taken en doet die goed. 
 
In het najaar hoort u hier meer over.  
Harald Münch 
 
 
Kerkbalans 2009 
 
De penningmeesters hebben de opbrengst van de vrijwillige bijdragen 
over de eerste 4 maanden van het jaar inmiddels mogen bijschrijven op 
de rekeningen van de parochies. De geschiedenis van kerkbalans leert 
ons dat in deze periode meestal de helft van de vrijwillige bijdragen 
wordt ontvangen. 
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In onderstaande tabel zijn de ontvangsten van 2009 afgezet tegen die 
van 2008. 
 
 

Maand 2009 2008 

januari € 3.800  € 4.816  

februari € 10.146 € 9.866 

maart  € 6.248 € 5.130  

april € 3.642  € 2.980  

   

Totaal € 25.846  € 24.802 

   

Ontvangen toezeggingen € 45.462   

   

Totaal ontvangen 2008  € 49.207  

   

 
 
De ontvangsten geven een lichte stijging te zien. Dit is hoopgevend!  
Toch is er ook reden tot zorg.  
De vrijwillige bijdragen zijn de kurk waarop de financiële huishoudingen 
van de parochies drijven. Immers de helft van de opbrengst vloeit recht-
sreeks in de kas van de eigen parochie.  
Maar nog belangrijker is de andere helft. Die komt ten goede aan de 
landelijke kerk. Met deze opbrengsten worden vele kosten gedekt. De 
belangrijkste daarvan zijn de honoraria van de geestelijken. De kosten 
hiervan stijgen sneller dan de ontvangsten. 
Om de kerk vitaal en financieel gezond te houden is het van levensbe-
lang dat de opbrengst van Kerkbalans blijft stijgen. Over 4 maanden zal 
ik u weer een overzicht geven van de stand van zaken.  
Ik hoop dat ik dan met stomheid geslagen mag zijn! 
 
Namens de kerkbesturen van de parochie van de H. Engelmundus en 
de parochie van de H. Adelbertus, 
Marcel van der Wel 
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DANKBETUIGINGEN 
 
Een woordje van dank! 
Dat is zeker op zijn plaats aan de mensen van de onderhoudsgroep op 
de Westerbegraafplaats. 
Zéér verrast waren wij dat het graf van mijn oma en opa weer helemaal 
opgeknapt was, de steen geschilderd en de letters opnieuw geverfd. 
Zelf waren we er al mee bezig: nieuwe steentjes/plantjes…. 
Een bedankje aan de vrijwilligers die dit hebben gedaan!! 
Aad en Marjoke de Koning-Wiljouw. 
 
Licht achter een deur 
Een zijkapel van de kerk in Bern was afgeschut met een goedkoop 
wandje en een simpele deur.  
Achter de deur was licht. De deur kon niet open. 
Parochianen hadden na de weekmis een gesprek over de ‘installatie’. 
Het was ‘kunst in de kerk’. Wat wil het zeggen? Wat bedoelde de kun-
stenaar? Wat ziet en denkt de kijker? 
Toen ik de deur niet open en de lichtbron niet te zien kreeg, haalde ik 
mijn schouders op en liep weg. Nou, dan niet … 
En toch intrigeerde de installatie me. 
Beeldde de kunstenaar gewoon een dichte kerk uit, waarin licht brandt? 
Omdat dat er mooi uit ziet, kerstsfeertje? 
Deze kerk was open. Je kon je er even terugtrekken, een kaarsje bran-
den, mediteren, schuilen voor de regen. Het is een gewijde ruimte, die 
je vervult met eerbied en ontzag.  
Maar wat de kerk heilig maakt, is wel te voelen, maar niet te zien, niet te 
vatten, zoals de bron van het licht achter de deur. 
En zelfs als je een kerkdienst met bidden en zingen, knielen en op-
staan, communiceren meeviert, kun je nog het gevoel hebben, dat je 
ziet wat je ziet en hoort wat je hoort, en toch de kern, de oorsprong, het 
doel van de dienst niet vat. Je ziet overal langs de dichte deur het 
schijnsel van het licht, maar je ziet niet, wat het is. 
Is dat het geheim van het geloof? Wie gelooft, weet wat de bron van het 
licht is; de kern, de oorsprong van de liturgie; de heiligheid van de kerk. 
Wie niet gelooft, ziet een dichte deur, waarlangs licht naar buiten komt. 
De één wordt onweerstaanbaar aangetrokken door dat licht, de ander 
haalt zijn schouders op en loopt door. 
Fiete Smit-Maan 
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BERICHTEN VOOR DE 
                                         
ENGELMUNDUSPAROCHIE 
 
 
 
 
 
Kerkdiensten 
 
zo  5 juli 10.00 uur 5e Znd.na Pinksteren (9), Engelmunduskerk, 
        koffiedrinken 
zo   12 juli 10.00 uur Adelbertuskerk, Sparrenstraat 
zo   19 juli 10.00 uur 7e Znd.na Pinksteren (11), Engelmunduskerk 
zo   26 juli 10.00 uur Adelbertuskerk, Sparrenstraat 
zo    2 aug 10.00 uur 9e Znd.na Pinksteren (13), Engelmunduskerk 
zo    9 aug 10.00 uur Adelbertuskerk, Sparrenstraat 
zo  16 aug 10.00 uur Ontslapen H.Maria, Engelmunduskerk 
do  20 aug 19.00 uur Vesper van Kerkwijding, Engelmunduskerk, 
        aperitief 
zo  23 aug 10.00 uur Adelbertuskerk, Sparrenstraat 
zo  30 aug 10.00 uur 13e Znd.na Pinksteren (17), Engelmunduskerk  
zo   6 sept 10.00 uur 14e Znd.na Pinksteren (18) 

 
  
Website:  engelmundus.okkn.nl 
 
 
Vakantie pastoor 
Pastoor Harald Münch is met vakantie van 29 juni tot 2 augustus. 
Pastoor Robert Frede vervangt de pastoor in deze tijd.  
Hij is in dringende gevallen te bereiken via telefoon: 0255 – 510771 of 
06 – 22920471. 
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Uit de liturgie: wieroken 
 
In het Scheepje, het parochieblad van Egmond, stond het volgende 
stukje over het gebruik van wierook in de kerk. Ons leek het goed het in 
dit nummer van het Kruispunt aan u door te geven: 
 
In een vorige gemeentevergadering is eens gevraagd, om toelichtingen 
te op onderdelen van de kerkdienst. Eén van de vragen was, waarom 
de gemeente wordt bewierookt nadat de altaartafel in gereedheid is 
gebracht. In deze aflevering van het Scheepje wil ik daarop ingaan. 
 
Het gebruik van wierook is oeroud. In de godsdienst van het oude Is-
raël (voor Christus) werd wierook in de tempel gebruikt. In de Romeinse 
tijd (rond het begin van de jaartelling) werd wierook gebruikt in het hof-
ritueel van de keizer. En in allerlei andere godsdiensten vinden we ook 
wierook, bijvoorbeeld in het hindoeïsme. 
 
De geur van wierook roept een bepaalde sfeer op. Maar er is meer. 
Wierook stijgt omhoog, wat millennia geleden al werd gezien als een 
symbool van ons gebed, dat omhoog stijgt en door God wordt aange-
nomen. Denk aan de oudtestamentische Psalm 141: „God, laat mijn ge-
bed tot U opstijgen als wierook‟. Wanneer wij wierook branden in de 
kerkdienst, dan drukt dat ons gebed uit. Dit geldt vooral tijdens de ves-
per en andere gebedsdiensten. 
 
Maar het „bewieroken‟ heeft ook de betekenis van „iemand eer bewij-
zen‟. We kennen het zelfs als uitdrukking in onze taal: iemand bewie-
roken betekent iemand lof toezwaaien. Zo functioneert het wieroken in 
onze liturgie. De priester bewierookt een aantal dingen en personen om 
deze op eerbiedige wijze te groeten en eer te bewijzen. 
 
Zo wordt de altaartafel bewierookt, omdat sinds de vroegste eeuwen 
van het christendom de altaartafel wordt gezien als een symbool van 
Jezus Christus. Zoals Christus de hoeksteen is van het geestelijke ge-
bouw dat wij als kerkgemeenschap vormen (en waarvan wij allen le-
vende stenen zijn, vgl. 1 Petrus 2, 4-5), zo is de altaartafel de hoek-
steen van het kerkgebouw, waar wij allen omheen zijn verzameld voor 
de viering van de eucharistie. Wanneer de priester met wierook om de 
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altaartafel heengaat, dan bewierookt (vereert) hij op symbolische wijze 
Christus zelf. 
 
In de Paastijd (van Pasen t/m Pinksteren) staat de Paaskaars in de 
altaarruimte als symbool van de verrezen Heer die door de Geest in ons 
midden is. Het bewieroken van de Paaskaars is het vereren van de ver-
rezen Christus. 
 
Het evangelieboek wordt bewierookt, omdat de evangelielezing op een 
heel bijzondere wijze de levende Christus in ons midden hoorbaar 
maakt. Daarom wordt het evangelie gelezen door een ambtsdrager, die 
op dat moment zijn mond leent aan de woorden van Christus zelf. En 
we staan op, omdat het Christus zelf is, die in ons midden is en zijn 
woord tot ons richt. Het bewieroken van het evangelieboek is dus het 
vereren van Christus die in zijn woord onder ons aanwezig is. 
 
Brood en wijn worden bewierookt, omdat zij op bijzondere wijze de 
aanwezigheid van Christus onder ons laten zien en laten proeven. Zij 
worden afgezonderd van het gewone gebruik, doordat zij op de altaar-
tafel geplaatst worden voor de viering van de eucharistie. Door het grote 
dankgebed (eucharistisch gebed) en door de werking van de heilige 
Geest worden brood en wijn voor ons het lichaam en bloed van Chris-
tus, dat is: de aanwezigheid van de levende Christus in ons midden. 
 
Het kruis wordt bewierookt, omdat het kruis bij uitstek het symbool van 
het christelijk geloof is. Door het kruis is de vreugde in de wereld ge-
komen. Aan het kruis heeft Christus zijn liefde tot het uiterste getoond. 
En alleen door het lijden en de dood te ondergaan kon hij ons de weg 
wijzen naar het ware leven. 
 
En tenslotte wordt ook de hele gemeente bewierookt. Die gemeente (u 
en ik) zit daar niet als publiek, als toerist, als belangstellende buiten-
staander. Wij zitten in de kerk als gedoopte gemeente, als kerk, als li-
chaam van Christus. De liturgie is geen ritueel dat zich in de altaar-
ruimte voltrekt en waar een groep toeschouwers naar zit te kijken. De 
liturgie is een viering van allen die in de kerk aanwezig zijn. Om te be-
nadrukken dat heel de gemeente bij het heilige spel betrokken is, wordt 
heel de gemeente bewierookt. 
Het is een goed gebruik om op te staan, wanneer men bewierookt 
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wordt. Dat heeft iets te maken met beleefdheid (we staan op als iemand 
ons begroet). Het heeft ook iets te maken met het tonen van onze be-
trokkenheid (door op te staan laten we zien dat we de bewieroking be-
wust meemaken). Het bewieroken van de gemeente is dus het begroe-
ten van de gemeente en het respecteren van de gemeente als volwaar-
dig meevierende groep, als lichaam van Christus, als volk van God. 
 
 
Uit de parochie van de heilige Engelmundus 
 
De laatste maanden zijn er nogal wat veranderingen in het kerkbestuur 
geweest. Daarom wil ik u hier een overzicht  geven van de huidige sa-
menstelling met de daarbij behorende aandachtsvelden: 
  Gert Jan van der Hulst, voorzitter, PR, 
  Jan Pieter Schoon, penningmeester, 
  Theo van Kouteren, technische zaken, 
  Anneke Zwart, gemeenschapsleven, 
  Sonja Gravemaker-Broek, gemeenschapsleven, 
  Rick de Ronde, 2e synodaal en jeugdzaken, 
  Henk Groen, 1e synodaal en website, 
  Loes Korbee, secretaris, 
  Harald Münch, pastoor. 
 
Zondagnacht – 14 juni - is Jan Koeman overleden. Tien jaar geleden is 
hij tot onze parochie toegetreden en hij was er elke zondag, behalve als 
hij zijn jaarlijkse time-out in Spanje nam. In het voorjaar van 2008 zwol 
zijn nek op en het werd snel duidelijk dat de oorzaak kanker was. Een 
jaar met onderzoeken en behandelingen begon, waarbij Jan optimis-
tisch en strijdbaar bleef. Toch was het in mei van dit jaar voorbij. De 
dokters zagen geen mogelijkheden meer, en Jan verhuisde naar het 
„Bijna-thuis-thuis‟. Op vrijdag 19 juni is Jan onder grote belangstelling 
vanuit de kerk uitgevaren. Een speciaal woord van dank aan zijn neef 
en nicht die Jan steeds begeleid en verzorgd hebben. 
 
Sinds vrijdagnacht – 6 juni – hoor je in het huis van Cindy en Edwin 
Gravemaker weer een baby huilen, en voor de ouders worden de 
nachten weer korter, want Cindy is van een pracht meid – Fleur heet ze 
– bevallen. Van harte wensen wij Fleur en haar ouders al het geluk van 
deze aarde. 
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Een bloemetje hoort er bij! 
De zondagse viering van de eucharistie, de Maaltijd des Heren, is een 
feest. En bij een feest horen bloemen. Daarom wordt de altaartafel ge-
tooid met bloemen. 
Er zijn vier dames die om de beurt op zaterdag de bloemen kopen en 
schikken, zoveel mogelijk passend bij de liturgische kleur van de zon-
dag. En er zijn vier dames, die om de beurt de bloemen na de kerk-
dienst wegbrengen naar parochianen. 
Er blijkt steeds weer, dat zij deze bloemengroet waarderen: de ge-
meente heeft tijdens de misviering aan hen gedacht en stuurt als troost 
of bemoediging een bloemetje van het altaar. 
Om deze mooie traditie in stand te houden, zijn er naast de „bloemen-
dames‟ ook financiële bijdragen nodig. De bruine offerkistjes tegen de 
pilaren achter in de kerk zijn voor de altaarbloemen bestemd. Een gift 
aan de pastoor of een bloemendame geven, kan ook, evenals gireren.  
Vooraf een bijdrage geven voor speciale bloemversiering vanwege bij-
voorbeeld een gedachtenis, dopen, een huwelijksjubileum, kan ook. 
Eventuele wensen daaromtrent kunt U kenbaar maken aan de bloe-
menschiksters, of de „coördinator bloemversiering‟  
Corrie Vellinga-Zwart (tel.: 0255 – 517158). 
 
 
Jongerendag 2009 
Ik zat in de groep pinguïns met allemaal kinderen van onze kerk. 
Bisschop Dick gaf een presentatie over chocolade. Daarna hebben we 
zelf bonbons gemaakt. We mochten uit 6 smaken de lekkerste chocola-
de kiezen. Ik vond Milkasmaak het lekkerst.  
Toen we klaar waren, kregen we uitleg over de speurtocht.  
We hadden wel al drinken gekregen en gingen ons eigen lunchpakketje 
maken. Dat zouden we tijdens de speurtocht opeten. 
Tijdens de speurtocht had ik het zo heet dat ik ermee stopte na vraag 3. 
We zijn met het hele groepje naar het Vondelpark gegaan en hebben 
daar naar een show gekeken over het mixen van muziek. Ondertussen 
aten we ons broodje op en maakten we de vragen. We hebben een eind 
gelopen want we waren als eersten vertrokken en als laatsten terug.  
Na een heerlijke barbecue hoorden we dat we toch op de derde plaats 
geëindigd waren. We mochten een leuk presentje uitzoeken.  
Na een lange, vermoeiende en gezellige dag gingen we weer naar huis. 
Steven Groen 
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BERICHTEN VOOR DE                            
 
ADELBERTUSPAROCHIE 

 
 
 
Kerkdiensten 
 
12-07  10.00 uur 6e zondag na Pinksteren (10 in reeks B) (blz. 307) 
19-07  10.00 uur 7e zondag na Pinksteren (11 in reeks B) (blz. 310) 
       dienst in de H. Engelmundus, géén viering in ons 
       kerkgebouw 
26-07  10.00 uur 8e zondag na Pinksteren (12 in reeks B) (blz. 312) 
02-08  10.00 uur 9e zondag na Pinksteren (13 in reeks B) (blz. 314) 
       dienst in de H. Engelmundus, géén viering in ons 
       kerkgebouw 
09-08  10.00 uur 10e zondag na Pinksteren (14 in reeks B) (blz. 317) 
16-08  10.00 uur Ontslapen van de H. Maagd Maria (blz. 533) 
       dienst in de H. Engelmundus, géén viering in ons 
       kerkgebouw 
23-08  10.00 uur 12e zondag na Pinksteren (16 in reeks B) (blz. 320) 
       laatste gezamenlijke viering van het     
       zomerrooster 
30-08  10.00 uur 13e zondag na Pinksteren (17 in reeks B) (blz. 323) 
06-09  10.00 uur 14e zondag na Pinksteren (18 in reeks B) (blz. 326) 
 
website: www.adelbertuskerk.nl  
 
Koffiedrinken 
Er is koffiedrinken na de kerkdienst van 12-07 en 23-08 (laatste 
gezamenlijke viering zomerrooster) 
 
 
Collectes 
Voor de maand juli is er traditioneel geen collectedoel voor een lande-
lijke collecte van de Oud-Katholieke Kerk voorgeschreven. Het kerkbe-

http://www.adelbertuskerk.nl/
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stuur wil de tweede collecte in juli bestemmen voor de herstelwerk-
zaamheden aan onze kerktoren. 
De collecte voor het landelijke doel vastgesteld volgens het collecte-
rooster van het Collegiaal Bestuur voor de maand augustus is het werk 
van de Unie van Utrecht. Op het moment van schrijven voor deze uitga-
ve van het Kruispunt was er nog geen aanbeveling ontvangen. De lan-
delijke collecte voor dit doel maakt het echter mede mogelijk dat ons in-
ternationale netwerk van Oud-Katholieke Kerken verder kan blijven 
functioneren. Voor de aanbeveling verwijzen we u naar de afkondi-
gingen voor zondag 23-08. 
 
Autovriendendienst 
Coördinator: Mw. M. de Koning-Wiljouw, tel. 0255-515597 
Indien u gebruik wilt maken van de autovriendendienst belt u dan alstu-
blieft op zaterdagavond en spreek eventueel in op het antwoord-
apparaat (afmelden kan tot zondagochtend 9.00 uur) 
 
Bij de kerkdiensten 
Vanaf zondag 05-07 tot en met zondag 23-08 geldt in de IJmuidense 
parochies weer het zomerrooster, wat betekent dat de eucharistie de 
ene zondag in de Engelmundus en de andere zondag in Adelbertus  
wordt gevierd. We beginnen op zondag 05-07 in de Engelmundus, de 
laatste gezamenlijke dienst vindt in de Adelbertus plaats. 
Op zondag 16-08 vieren we het Ontslapen van de H. Maagd Maria. 
 
Bericht vanuit het kerkbestuur 
De Bisschop van Haarlem, Dirk Jan Schoon, heeft aan het kerkbestuur 
de acte van benoeming voor de nieuwe kerkmeester Jacob Brakenhoff 
doen toekomen. De benoeming is geldig van 01-07-2009 tot en met 30-
06-2013. Het kerkbestuur is blij met deze benoeming weer op “volle 
sterkte” te zijn. De benoemingsbrief zal in de eucharistieviering op 20-
09 aan Jacob overhandigd worden. 
 
 
Vanuit de Adelbertus-pastorie 
 
Net teruggekeerd van vakantie kan ik eigenlijk niet zo veel vanuit de 
parochie melden. Ik hoop dat de wat rustiger periode van de zomer me 
wat meer gelegenheid tot huisbezoeken zal geven – daarvan uitgaand 
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dat er ook veel parochianen buiten de gebruikelijke schoolvakantie op 
reis gaan en nu dus thuis zijn. 
Mocht u behoefte aan een (extra) bezoek hebben, laat het dan gerust 
weten (tel.0255-510771 of 06-22920471). 
 
In Castricum vierde mevrouw K. Zwart-van Biessum in huiselijke kring 
haar 98e verjaardag. Ze is daarmee een van de oudste parochianen. 
Hoewel zij nog kan genieten van de dagelijkse dingen en de goede zorg 
in “De Boogaert” valt de ouderdom haar geregeld ook zwaar. 
Anke Tijssen arriveerde per fiets op 22-06 in Santiago de Compostela. 
Via een nieuwsbrief (ook te vinden op het bord in de kerk) hield zij de 
achterblijvers op de hoogte van haar belevenissen tijdens de tour. We 
hopen haar binnenkort weer in ons midden te mogen begroeten. 
Ook Hans van de Pieterman heeft weer een behoorlijk stuk van zijn 
voettocht naar Santiago volbracht, de weg door de Pyreneën heeft hij in 
elk geval voltooid. Volgend jaar hoopt hij de laatste 600 km te kunnen 
lopen zodat ook hij dan aan het graf van de heilige staat. 
 
Aan de buitenkant van de kerk (in de Sparrenstraat) is inmiddels de 
nieuwe vitrinekast voor mededelingen opgehangen. Momenteel wordt er 
vooral mededeling van de kerkdiensten gedaan; in de loop van de tijd 
willen we meer informatie over onze activiteiten en bijzondere feest-
dagen ophangen. Een hartelijk dankwoord aan de vrijwilligers die alles 
stevig hebben opgehangen!   
 
Vanuit de pastorie aan de Wilgenstraat wens ik u allen goede zomerse 
dagen in de IJmond en daarbuiten, 
met een hartelijke groet, 
Robert Frede, pastoor 
 
 
Afwezigheid pastoor Frede 
In verband met de deelname aan de 41e Internationale Oud-Katholieke 
Theologenconferentie in Neustadt/Weinstr. in Duitsland zal pastoor Fre-
de van 24-08 tot en met 30-08 afwezig zijn. Thema van de conferentie 
is dit jaar de vergevorderde dialoog tussen de Oud-Katholieke en de 
Rooms-Katholieke kerk, die eind mei van dit jaar tot een gezamenlijke 
verklaring van de dialoogcommissie heeft geleid. 
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Van de Penningmeester: 
 
De eerste zes maanden van het jaar zijn alweer verstreken. Tijd voor 
mij om een kleine tussentijdse balans op te maken.  
De collecten ten behoeve van de landelijke kerk hebben het navolgende 
opgebracht: 
 

Maand  Bedrag 

Januari 2009 € 94,00 

Februari 2009 € 139,30 

Vastenoffer 2009 € 565,00 

April 2009 € 100,25 

Mei 2009 € 123,50 

Juni 2009 € 67,30 

 
Ook is het offerblok twee keer gelicht: 

-de opbrengst op 29 maart 2009 bedroeg:   € 189,20 
-de opbrengst op 28 juni 2009 bedroeg:   € 219,00 

De opbrengst is bestemd voor de reparatiekosten van de toren. 

 
Tenslotte de toren: 
Ter delging van de kosten van de reparatie van de toren is in het eerste 
halfjaar via collecten € 415 en via giften € 1.475 ontvangen. In totaal is 
zo € 1.890 ontvangen! 
Alle gevers hartelijk dank! 

Marcel van der Wel, penningmeester. 

 
PAROCHIE-UITSTAPJE  ADELBERTUS 
 
Zoals beloofd nog wat informatie over het komende parochie-uitstapje 
naar Amersfoort. Het is de bedoeling om op zondag 13 september om 
8.30 uur in de bus te stappen richting Amersfoort. 
U wordt verzocht om uiterlijk 8.15 uur aanwezig te zijn in de Spar-
renstraat! 
Om 10 uur vieren we in Amersfoort de eucharistie samen met de paro-
chie van de H.Georgius, waarna we een kopje koffie drinken en een 
rondleiding krijgen in de kerk. 
Hierna eten we ons zelf meegebrachte broodje op. 
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In de loop van de middag gaan we met de bus naar ons voormalig Se-
minarie waar we een leuk en inspirerend verhaal krijgen van Emile Ver-
heij (hij is o.a. secretaris van het O.K. Bisschoppelijk Buro) 
Om ongeveer 16.30 uur gaan we weer richting IJmuiden waar we na 
een lekker glaasje en een heerlijk buffet voldaan huiswaarts kunnen. 
Noteert u de datum zondag 13 september in uw agenda!! 
Opgeven kan bij Mariska Donker, tel 023-5392080 of per mail: 
mariskadonker@quicknet.nl  
De kosten voor deze gezellige dag bedragen € 18,50 per persoon, con-
tant te voldoen bij inschrijving aan Mariska of per giro 38.08.341 t.n.v. 
OK Parochie H. Adelbertus, IJmuiden, onder vermelding van: parochie-
uitstapje. 
 
 
 

AGENDA 
 
25 aug 20.00 uur Geloofsgesprek, Adelbertus 
8/9 sept. 20.00 uur Mannenver. ESA, IJmuiden - Noordwijk 
13 sept.  Parochie-uitstapje Adelbertus 
  3 okt.  Bezinningsdag bisdom Haarlem 
13 okt. 20.00 uur Mannenver., Koopvaardijpredikant 
24 okt. 10.30 uur Nieuwe oud-katholiekendag, Hilversum 
30/31 okt.  Bolderbazar 
 

                                                                                                                       
MUTATIEFORMULIER (bij wijzigingen van adres/gezinssituatie kunt u 
dit formulier ingevuld in de brievenbus van één van de pastorieën depo-
neren of aan de betreffende pastoor overhandigen) 
Naam:………………………………………………………………….… 
Huidig adres:………………………………………………….………… 
Postcode en woonplaats: ………………………..…………………… 
Tel.nr. ……………………………… e-mail: …………………………. 
Nieuw adres: .………………………………………….………………. 
Postcode en woonplaats: ……………………..……………………… 
Nieuw tel.nr. …..……………….…. 
Overige mededelingen ………………………………………………..  
...........................……………………………………………………… 
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OUD-KATHOLIEKE  PAROCHIES  IN  DE  IJMOND 
 
Pastores 
Pastoor drs. R.W. Frede, Wilgenstraat 16, 1971 NM IJmuiden 
tel. 0255-510771, 06-22920471, e-mail: frede@quicknet.nl 
Pastoor M. Liebler- Münch en Pastoor H. Münch,  
Kon. Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden, tel. 0255-515260 
e-mail: fam.munch@planet.nl 
 
Gebouwen 
Adelbertuskerk : Sparrenstraat 46, IJmuiden 
Engelmunduskerk: Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden 
De Bolder: tel. 0255-522006, b.g.g. 0255-537826 
Adelbertuscentrum: tel. 0255-540352, b.g.g. 0255-517083 
 of  0255-512167 
 
Girorekening O.K. parochie  Girorekening O.K. Parochie 
H. Engelmundus te IJmuiden H. Adelbertus te IJmuiden 
girorek.nr. 52.39.65 girorek.nr. 38.08.341 
bankrek.nr. 56.49.11.275 bankrek.nr. 68.97.11.255 
 
 Vrijwillige Bijdragen / Kerkbalans voor beide parochies 
 alleen via gironr. 1800 t.n.v. A  en E Kerkbalans IJmuiden 
  
 Giften voor het Kruispunt: bankrek.nr.  84.10.69.824 
 Busjes kunnen geleegd worden bij mw. M. van de 
 Pieterman-Roos, Wilgenstraat 6, tel. 0255-707104 
  
 Diakonale Werkgroep IJmond: bankrek.nr. 56.48.40.289 
  
 Oud-Katholieke Begrafenisvereniging: 
 Uitvaartverzorger: M. Uitendaal, tel. 023-5324486 
 
Kruispunt: kopij inleveren vóór 19 augustus 2009 bij: 
S.C.Smit-Maan, IJmuiderstraatweg 130, 1972 LH IJmuiden, 
tel. 0255-536961, e-mail: s.c.smitmaan@12move.nl 
Het volgende nummer verschijnt omstreeks 31 augustus 2009. 
 

mailto:frede@quicknet.nl
mailto:s.c.smitmaan@12move.nl
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