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PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND  
          
Jaargang 63 nummer 05   Februari/maart 2022 
 
VOORWOORD 
 
DE DRIE BESLISSINGEN  IN HET LEVEN VAN EEN GELOVIGE 
 
U hebt het eerste kruispunt van 2022 in uw handen. Als ik het laatste 
kruispunt van het afgelopen jaar inkijk valt me op hoeveel we eigenlijk 
gepland hadden. 
Er was een mooi programma, een mooie mix aan geestelijke en gezellige 
items gepland. Helaas kon het voor de derde keer niet doorgaan, de 
derde lockdown in twee jaar. 
 
We laten ons echter niet ontmoedigen. In deze dagen gaan de deuren van 
de kerk weer open en pakken we ook voorzichtig de draad op en 
organiseren samenkomsten buiten de kerkdiensten op zondag 10.00 uur 
en woensdag 9.30 uur om. We hopen dat het nu eindelijk afgelopen is 
met deze pandemie en we na twee jaar ons gewone leven in onze 
gemeenschap en privé weer kunnen oppakken. 
 
Maar de omstandigheden waaronder we leven hebben niet het laatste 
woord. 
Als gelovige wordt de kwaliteit van je leven door je persoonlijke keuzes 
bepaald en niet door de gebeurtenissen die op je levenspad komen. Wat 
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mensen vaak het lot noemen zijn alleen de voorwaarden waaronder je 
leeft. Maar deze hebben niet het laatste woord. 
 
Ik wil het leven van Maria als voorbeeld nemen om duidelijk te maken 
wat ik bedoel. Zij heeft in haar leven hier op aarde drie besluiten 
genomen die aan de koers van haar leven de fundamentele beslissing 
hebben gegeven. Deze drie beslissingen kun je vastmaken aan drie 
bijzondere plaatsen in haar leven: 
Nazareth, Golgota en Jeruzalem. 
 
In Nazareth nam ze de eerste beslissing: ‘de Heer wil ik dienen: laat er 
met mij gebeuren wat u hebt gezegd’. Ze had ook nee kunnen zeggen. 
Maar ze nam het besluit om de moeder van Jezus te worden. Het was 
een keuze voor de wens van God. 
 
De tweede beslissing nam Maria op de heuvel Golgota onder het kruis. 
Ze had ook anders kunnen kiezen: vluchten, weglopen. Ze bleef om 
trouw aan haar zoon te zijn. Zijn lijden mee te dragen. 
 
De derde beslissing viel in Jeruzalem. Maria wilde bij de gemeenschap 
van de eerste christenen blijven. Trouw bleef ze met de eerste apostelen, 
discipelen en leerlingen de weg van Jezus volgen. 
 
Wat betekent dat allemaal voor ons? Hebben we een beslissing genomen 
om ondanks alles wat om ons heen gebeurt voor Christus te kiezen? 
Vragen we ons oprecht af: wat wil God voor mij en van mij? Deze eerste 
en fundamentele keuze kan zwaar vallen. Vooral als je de omgeving niet 
mee hebt en de omstandigheden waaronder je kiest niet meevallen. 
 
Meetbaar en zichtbaar wordt onze keuze voor Jezus de Christus wanneer 
we niet in de eerste plaats kijken op de smetten en scheuren van de kerk, 
de wereld, de samenleving en ons leven, maar naar de bron van leven 
gaan. Daar waar de volheid van het leven steeds blijft opwellen te 
midden van de breekbaarheid en broosheid van ons bestaan. En deze 
bron is het vieren van de eucharistie. Daar raken we aan het leven van de 
eeuwigheid dat niets en niemand kan overwinnen. 
 
Alle zegen toegewenst, 
Pastoor Harald Münch 
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ROOSTER VAN KERKDIENSTEN 
 
 
      
  
 
 
 
 
Zo.        30-01 10.00 uur Opdracht van de Heer, Maria Lichtmis, 
  eucharistieviering, Kinderkerk 
 
Wo.  2-02 9.30 uur eucharistieviering, koffiedrinken 
 
Zo.  6-02 10.00 uur, 5e zondag na Epifanie, 
  eucharistieviering, Kinderkerk,  
 
Wo.  9-02 9.30 uur eucharistieviering, koffiedrinken 
 
Zo. 13-02 10.00 uur 6e zondag na Epifanie, 
  eucharistieviering, Kinderkerk 
 
Wo. 16-02 9.30 uur eucharistieviering, koffiedrinken 
 
Zo. 20-02 10.00 uur 7e zondag na Epifanie, 
  eucharistieviering, Kinderkerk,  
 
Wo. 23-02 9.30 uur eucharistieviering, koffiedrinken 
 
Zo. 27-02 10.00 uur 8e zondag na Epifanie, 
  eucharistieviering, Kinderkerk 
 
Wo. 02-03 9.30 uur eucharistieviering, koffiedrinken 
Wo. 02-03 19.00 uur Aswoensdag, asoplegging 
 
Zo. 06-03 10.00 uur 1e zondag van de 40 dagentijd 
  eucharistieviering, Kinderkerk, koffiedrinken? 
 
Wo. 09-03 9.30 uur eucharistiering, koffiedrinken 
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Zo. 13-03 10.00 uur 2e zondag van de 40 dagentijd 
  eucharistieviering, Kinderkerk 
 
Wo. 16-03 9.30 uur eucharistieviering, koffiedrinken 
 
Zo. 20-03 10.00 uur, 3e zondag van de  40 dagentijd 
  eucharistieviering, Kinderkerk 
 
Wo. 23-03 9.30 uur eucharistieviering, koffiedrinken 
 
 
 
2 Februari is het Maria Lichtmis, een christelijk lichtfeest dat in vele 
landen al eeuwen voortgezet wordt. Het is de laatste feestdag 
waarvan de datum verbonden is aan kerst. Bij ons is Maria Lichtmis 

een feest van 
het licht, 
waarbij kaarsen 
gewijd worden 
en er een 
lichtprocessie 
wordt 
gehouden.  
Maar het feest 
kent vele 
tradities, en 
pannenkoeken 
eten is daar een 
van.  
Daar zeggen 

wij kookliefhebbers natuurlijk geen nee tegen! 
 
Waar de traditie precies vandaan komt is onduidelijk, maar er wordt 
altijd gezegd dat de kippen op deze dag genoeg eieren leggen voor 
het beslag en dat de kinderen zo ook veel plezier beleven aan Maria 
Lichtmis. 
 
Een idee om samen met uw (klein)kinderen die dag pannenkoeken te 
eten? 
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BIJ DE KERKDIENSTEN 
 
Op zondag 20 februari zal Laurens Münch als lector van de parochie van 
de HH. Adelbertus en Engelmundus benoemd worden. Zo heeft onze 
parochie naast Rick de Ronde weer een tweede lector. 
 
Woensdag 2 maart is het aswoensdag en ontvangen we s’ avonds om  
19.00 uur de as. 
 
Zondag 6 maart zal tijdens de eucharistieviering om 10.00 uur  
Aïda Lulashi de zalving van de catechumenen ontvangen. In de 
paasnacht zal ze gedoopt worden. 
 
Zaterdag 9 april zijn tussen 14.00 en 16 .00 uur de kinderen uitgenodigd 
om palmpaasstokken te maken. De dag daarop – palmzondag – trekken 
ze in processie door de kerk en begint de Goede Week. 
 
UIT DE PAROCHIE 
 
Op pagina 13 in dit Kruispunt kunt u informatie lezen over het doel van 
de vastentijd van dit jaar. In het volgende Kruispunt zullen we meer over 
het vastenproject vertellen. 
 
In de Oecumenische leeskring lezen we op het moment een boek over 
het leven van Jezus van een Japanse filmregisseur. We komen bij elkaar 
op vrijdagen om 14.00 uur (zie Agenda). 
 
In de Bijbelgroep houden we ons dit seizoen met de psalmen bezig. We 
komen om de week op vrijdag om 14.00 uur in de Bolder bij elkaar (zie 
Agenda). 
Op het moment hebben we twee groepen van jongeren op de lering.  
De ene groep bereidt zich op het vormsel voor en de andere op het 
aannemen. Ze komen om de week op vrijdag- respectievelijk 
donderdagavond bij elkaar. 
 
De Jonge volwassenen willen na de lockdown het seizoen openen met 
een Portugees diner in de Bolder. En wel op vrijdag 4 maart om 20 uur. 
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De groep van Mensen-van-de-weg komt op maandag 14 februari en 
maandag 21 maart om 18.30 in de Bolder bij elkaar. We beginnen met een 
eenvoudige maaltijd en gaan dan door met inleiding en gesprek over een 
belangrijk gebeurtenis uit het leven van Jezus. Waaraan we ons eigen 
levensverhaal spiegelen. 
 
Alles wel en goed, maar om alles draaiende te houden hebben we wel 
ook het ‘slijk der aarde’ nodig, dus geld. We zijn aangewezen op de 
bijdragen van onze leden en vrienden. Daarom zult u in de komende 
weken ook de envelop van de actie kerkbalans in uw brievenbus vinden. 
Graag deze envelop ook openen en beantwoorden, zo gul als u kunt! 
 
AKTIE KERKBALANS 2022 
 

 
 
Het Collegiaal Bestuur van onze kerk hoopt op een mooie opbrengst 
van de Actie Kerkbalans 2022.  
 
 
UIT HET PASTORAAT 

 
Kort achter elkaar is Jan van der Leek een paar 
keer in het ziekenhuis terechtgekomen. Na wat 
onderzoek mocht hij de volgende dag weer naar 
huis. We hopen dat hij nu eindelijk een wat 
rustigere fase ingaat. 
 
Jan Karemaker dacht dat hij naar de telefoon kon 
vliegen maar in plaats daarvan maakt hij een harde 
landing op de grond en van zijn linkerdijbeen brak 
de kop van zijn heupgewricht af. Op dezelfde 
avond werd hij al geopereerd en 2 dagen later 
mocht hij al naar huis. En daar is hij nu aan het 
revalideren.  
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UIT HET KERKBESTUUR 
 
Uit de 96e kerkbestuursvergadering van 17 januari 2022 
 
 
Corona: Kerkdiensten worden hervat met ingang van zondag 23 januari. 
De aanvullende maatregelen op het corona-protocol van de landelijke 
kerk zijn: 50 bezoekers excl. “personeel”, mondkapje dragen bij 
rondlopen door de kerk (mondkapje ophouden op de zitplaats wordt 
sterk aanbevolen); maximaal 4 zangers in de vieringen; nog geen 
koffiedrinken na afloop. Het volledige protocol is te vinden op de 
website Oud-Katholiek IJmuiden (ijmuiden.okkn.nl). Verder wordt er 
besproken welke groepen weer van start kunnen gaan. 
 
Gemeentevergadering: vooralsnog gepland op zondag 15 mei na de 
viering. Vooraf komt het verslag van de vorige gemeentevergadering 
achter in de kerk te liggen om mee te nemen. 
 
Pastoraat: er is via het Bisschoppelijk Bureau materiaal verzonden voor 
de komende vastenactie. De penningmeesters buigen zich over een 
passende actie voor onze parochie. 
 
Kerkbalans: binnenkort worden de brieven verstuurd naar parochianen. 
 
Culturele commissie: Als de cultuursector weer open mag en optredens 
zijn toegestaan, gaat zanger Jan Zwanenburg een optreden doen rond 
Oud-IJmuiden, met liedjes en ‘moegdreek tarpen’. Er worden ook foto’s 
van Oud-IJmuiden vertoond op het grote bioscoopscherm. Het optreden 
wordt gehouden in de kerk op woensdag 16 maart van 15 – 17.00 uur. 
 
Orgel: ons 100-jarige orgel is in goede conditie, maar heeft last van 
ouderdomsmankementen. De balgjes raken lek. Daardoor waren de 
afgelopen maanden al een paar keer spoedreparaties nodig. Om te 
voorkomen dat dit nog vele malen gebeurt de komende tijd, wordt 
besloten alle balgjes in één reparatie te laten vervangen. De culturele 
commissie gaat nadenken over acties om geld te verwerven voor het 
orgelfonds. 
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Financiën: Sinds het afscheid van de oude penningmeesters in de viering 
van zondag 3 oktober zijn er inmiddels 2 nieuwe penningmeesters 
aangetreden. 1e penningmeester is geworden Heleen Kersbergen. Zij 
gaat de boekhouding van de parochie doen. 2e penningmeester is 
Sanne van Putten-Tol, zij organiseert de extra acties als Kerkbalans, 
vastenactie, etc. en verdiept zich in overeenkomsten en verzekeringen. 
 
Bankrekeningen: het aantreden van de nieuwe penningmeesters was 
een goed moment om alle financiële procedures in de parochie weer eens 
nader te bezien. Op aanwijzing van de bisschop komt er één 
boekhouding. En er is nog maar één bankrekening voor alle geldstromen 
van de parochie.  Kruispunt houdt wel haar eigen grootboekrekening 
maar de geldstromen gaan via de bankrekening van de parochie. Alleen 
De Bolder houdt een eigen bankrekening. 
Vrijwillige bijdragen en giften t.b.v. kerkbalans, vastenactie, diaconie, 
kruispunt, etc. maakt u voortaan over naar: NL 52 INGB 0000 0018 
ovv de bestemming van uw gift. 
 
Namens het kerkbestuur, 
Marlie Durge 
 
 
N.a.v. het feest van Driekoningen hebben we tijdens de weekmis 
huiszegen stickers gewijd. U kunt deze elke zaterdag tussen 14 en 
16 uur in de kerk ophalen. 
 
Ook is er een tentoonstelling van iconen achter in de kerk te zien.  
 
Hier volgt een kortverhaal van de schilderes: 
Mijn naam is Corrie Woudenberg. Ik woon in Twisk ze noemen het de 
parel van West-Friesland. Iconen schrijven is mijn passie ik vind er mijn 
rust in. Leer de kwaliteit van Iconen kennen door alle kenmerken te 
zien. Het gevolg is het aanvoelen van andere kwaliteiten en daar een 
bepaalde, stap bij te maken. Iedere stap heeft in zich wat nodig is voor de 
volgende stap. De ene kwaliteit leidt naar de volgende kwaliteit. 
Door liefde voor de icoon ontwikkel je deze kwaliteiten in jezelf. Met het 
woord schrijven wordt onderstreept, dat iconen de Heilige schrift 
weergeven. Als eerste begin je met de aarde kleur oker. Alles komt 
immers voort uit de aarde. Het icoonschrijven wordt met pigmenten, 
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eigeel, en rode wijnazijn gemaakt. En knoflook druppels dat is om de 
donkere pigmenten beter op te laten lossen. Daarna begin je met de 
aureool gevuld met bladgoud, dat goddelijke hemels licht 
symboliseert. Dan de ogen, maar daar begin je niet zomaar aan. Via de 
ogen maak je contact met de persoon op de icoon. De traditie reikt 
daartoe gebeden aan. 
 
 
ICONEN IN DE OUD-KATHOLIEKE KERK IJMUIDEN 
 
Iconen zijn schilderingen op houten panelen met afbeeldingen van 
Christus, de Moeder Gods, heiligen en gebeurtenissen uit de Bijbelse 
boeken. Ze zijn een zeer oude en authentieke manier van lofprijzing 
binnen de byzantijnse liturgie, gebaseerd op het geloof in de realiteit van 
de liturgische symboliek: een geestelijke realiteit wordt tot een zichtbare 
vorm gebracht, zodat het 
hemelse en het aardse, het 
geestelijke en het stoffelijke 
daarin zijn verenigd. Iconen 
zijn onlosmakelijk 
verbonden met het 
kerkelijke en spirituele 
leven van oosters-
orthodoxe kerken en hun 
gelovigen. Het schilderen 
van iconen wordt als een 
religieuze handeling 
beschouwd, gebonden aan 
vaste regels (stappen) 
waarvoor Gods 
Zegen gevraagd wordt 
door meditatie en gebeden. 
Er wordt alleen 
gebruikgemaakt van 
natuurlijke materialen: 
hout, krijt, lijm, hars en verf 
(bestaande uit eidooier, 
water, rode wijnazijn en pigmenten van minerale oorsprong) en 
eventueel bladgoud.  
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In de Oud-Katholieke kerk te IJmuiden zijn iconen tentoongesteld van 
Corrie Woudenberg uit Twisk. Ze volgde lessen bij Simon Koopman in 
Venhuizen en noemt het “schrijven” in plaats van schilderen, omdat 
iconen de woorden uit de heilige schrift weergeven. Ze vertelt hierover:  
“Iconen schrijven” is mijn passie waarin ik mijn rust vind. De kwaliteiten 
van iconen leer je kennen door alle kenmerken te zien. Hierdoor voel je 
de verschillende kwaliteiten aan waarbij steeds een bepaalde stap 
uitgevoerd wordt. Iedere stap heeft in zich wat nodig is voor de 
volgende stap, iedere kwaliteit leidt naar een volgende kwaliteit”.  
De eerste stap is het paneel, vaak met linnen bedekt waarop met 
houtskool de schets wordt aangebracht. Corrie: “Je begint met de 
aardkleur oker, want alles komt uit de aarde voort. Daarna wordt het 
bladgoud voor de aureool aangebracht, dat goddelijk hemels licht 
symboliseert.  De laatste stap zijn de ogen. Daar begin je niet zomaar aan. 
Via de ogen maak je contact met de persoon op de icoon.” 
 
De iconen zijn tot Pasen te bezichtigen tijdens kerkopenstelling, 
iedere zaterdag tussen 14 en 16 uur. Toegang is vrij. 
 
 
 
WAT ZIE IK EIGENLIJK IN DE KERK? 
 
Vanuit de Culturele Commissie… 
 
 
De meeste voorwerpen in de kerk zijn gebruiksvoorwerpen, ze dienen 
voor een liturgische handeling. Ze niet altijd in de vieringen gebruikt. 
Daarom heb je ze misschien nog nooit gezien. Of je oog ging er langs 
maar ze vielen je niet op. Ze horen bij het interieur. Het zijn geen 
opvallende of kostbare voorwerpen. Maar omdat ze bedoeld zijn voor 
gebruik in de eredienst, zijn ze vaak wel heel mooi gemaakt of versierd. 
In deze rubriek wordt één voorwerp in de schijnwerper gezet. Foto en 
beschrijving komen uit het museum Het Catharijne Convent te Utrecht, 
dat inventarislijsten bewaart van alle kerkeigendommen. De echt 
kostbare en antieke voorwerpen zijn niet meer aanwezig in de kerk, die 
zijn in Het Catharijne Convent.  
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Vandaag in de schijnwerper:  
 
De wijwaterbakjes.  
In het verleden maakten mensen bij het binnenkomen van de kerk , en 
sommigen doen dat nog steeds, een kruisteken met wijwater (water dat 
in de Paasnacht is gewijd). Dat water zit in kleine, stenen bakjes die na 
het binnenkomen door de hoofdingang ter weerszijden aan de muur 
gemetseld zijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectnaam: twee wijwaterbakjes 
Situering: achter in de kerk, aan weerszijden bij binnenkomst 
Materiaal:  hardsteen 
Datering:  1907 (bouwjaar van de kerk) 
Stijl:  Art déco-stijl 
Beschrijving: Gehalveerde trechtervormige bakken met gefrijnde 

buitenzijde tegen een rechthoekige gefrijnde wandplaat. 
Boven de bak een gedrukt rondboog nis, waarin een 
Latijns kruis. 
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Op 13 december jl. overleed op de leeftijd 
van 91 jaar te Zeist   

Gerda Glazemaker- de Groot.  

In de Nieuwsbrief van de OKKN staat een uitgebreid In Memoriam geschreven 
door haar goede vriendin Trudie Smit (zie ijmuiden.okkn.nl). 
 
Hier in IJmuiden herinneren wij haar ons als een toegewijde en gastvrije 
pastoorsvrouw gedurende vele jaren van 1963 tot 1980. 
De pastorie was tot op zekere hoogte voor 
iedereen toegankelijk maar  
de Glazemakers beschermden indien 
nodig ook hun privacy. Samen  
met pastoor en mevrouw Keman-Maan 
kochten zij een bescheiden vakantiehuisje 
in Friesland waar zij zich af en toe konden 
terugtrekken. 
Gerda stond midden in de parochie en was 
in 1967 één van de oprichtsters van de 
‘jonge vrouwenvereniging’ Aktiva. Tot op 
heden nog steeds een bloeiende vereniging 
die dit jaar dus haar 55j-arig bestaan hoopt 
te vieren. In 1970 werd Janine geboren en in 1972 Barbara. Twee dochters 
die fijne en warme herinneringen aan de IJmuidense tijd hebben. 
De gezondheid van Gerda gaf af en toe reden tot zorg, maar indien nodig 
was er genoeg hulp en oppas! December 1979 werd pastoor Glazemaker 
gewijd tot bisschop van Deventer, dit bleek niet te combineren met het 
werk in de grote IJmuidense parochie en daarom verhuisde het gezin 
naar de pastorie in Arnhem. Hun afscheid werd een groot maar ook 
weemoedig feest!  
Op haar rouwkaart staat: 

Liefdevol en zorgzaam, ingetogen en nuchter. 
Dankbaar ontvangend wat het leven haar gaf. 

 
Daar kunnen wij ons als parochie bij aansluiten! 
 
Wil Wijker-Vis 
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Bedankje 
 
Wat hebben wij genoten, toen wij de Byzantijnse liederen ten gehore 
mochten brengen tijdens de eucharistieviering op zondag 21 november 
jl.. Wij hebben er allemaal heel serieus aan gewerkt om het zo mooi 
mogelijk te laten klinken, wat best moeilijk is, want het is a-capella, je 
hebt geen “houvast” aan het orgel, zoals bij de “normale” kerkdienst  
 Wij hebben veel complimenten gekregen waarvoor onze dank! 
En natuurlijk zeggen wij: 
Dank je wel Marlie, voor je geduld en vertrouwen in ons! 
 
Namens ons allen van het Parochiekoor. 
 
Vastenactie 2022 
 
De nood is zeer hoog! 

Misschien kent u hem nog? 
Bisschop Manuel Ernesto 
van de Anglicaanse Kerk in 
Mozambique? Hij heeft zich 
de afgelopen jaren volop en 
met succes ingezet voor de 
opvang van Congolese en 
Boeroendese vluchtelingen 
in het vluchtelingenkamp 
Marratane. Via de 
Bisschoppelijke Commissie 
Sint Paulus wordt het 

missionaire bisdom Nampula, waar Bisschop Manuel bevlogen 
leidinggeeft, al vele jaren gesteund. 
Bisschop Manuel staat nu opnieuw voor een grote uitdaging. In de loop 
van 2021 is er door invallen van extremistenstrijders, die uit het Midden-
Oosten verjaagd werden, een nieuwe vluchtelingenstroom op gang 
gekomen: dit keer vanuit onveilig geworden noordelijke landsgedeelten. 
Een deel van deze vluchtelingen is opgevangen in VN kampen. Anderen 
vluchtten naar familie in veilige regio’s.  
Bisschop Manuel doet meer dan 200% zijn best voor een totaal-aanpak 
van deze problemen. Hij is volop betrokken bij de 
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vredesonderhandelingen in het noorden van zijn bisdom. Daarnaast 
heeft hij ook een actieplan opgesteld om de vluchtelingen die niet in 
kampen worden opgevangen praktisch te ondersteunen. In 30 parochies 
verblijven rond 1500 gevluchte gezinnen. Stelt u zich eens voor: 50 
gezinnen per kleine arme parochie verzorgen, te eten geven en 
opvangen. U begrijpt het gelijk: de nood is zeer hoog!  
Dit actieplan kost veel geld naast alle energie en inzet van de 
parochianen. Gelukkig hebben trouwe partners aan Bisschop Manuel 
steun toegezegd om dit project te kunnen financieren, maar er is niet 
genoeg geld. Er is nu enige tijdelijke en minimale noodhulp, maar er is 
meer en structurelere hulp nodig. Helpt u mee om de vluchtelingen 
perspectief te bieden? Bisschop Manuel wil zelfvoorzienende 
gemeenschappen vormen, een duurzame oplossing voor deze mensen 
die voorlopig niet terug kunnen keren naar huis. Dit is wat het project 
voor ogen heeft: 
De 1500 families krijgen de eerste drie maanden voedselpakketten en 
schoon water. Dat kost € 30 per gezin voor drie maanden. 

Er zijn ongeveer 250 ondervoede kinderen onder de 6 jaar; zij krijgen een 
half jaar lang verrijkte pap om aan te sterken. Een kooktoestel voor de 
verrijkte pap kost per gemeenschap € 63.    

In alle 30 gemeenschappen wordt aan mannen 
en vrouwen lesgegeven in het verbouwen van 
eigen voedsel, zodat zij duurzaam 
zelfvoorzienend kunnen worden. Zoals 
gereedschap en zaden voor gewassen. 
Gereedschap voor het verbouwen van voedsel 
kost per gemeenschap € 49.  
Aanschaf zaden voor een gezin: € 8 

 
In het bisdom staan veel mangobomen die juist in deze tijd volop 
mango’s dragen. Het is de bedoeling het overschot te drogen in de zon 
met behulp van droogbakken, die men zelf kan maken. Constructiehout, 
zaag, gaas erover tegen insecten en snijden maar die mango’s. Zo kun je 
al die mango’s toch nog goed bewaren en leveren die later in het jaar een 
gezonde aanvulling op de maaltijd. Hout, schroeven enz. kosten per 
droogbak rond de € 24.  
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Ook is er katoenen stof nodig voor het maken 
van herbruikbare katoenen maandverbanden en 
zal er naailes gegeven worden. Een fikse rol 
katoen kost € 35 en een naaimachine kost per 
groep eenmalig € 200.  
Er komen groepen vrijwilligers trainingen 
geven om besmetting met allerlei ziektes w.o. 
Corona te voorkomen en ook om 
zelfhulpgroepen op te richten.  
Het goede nieuws is dat er in het bisdom Nampula genoeg mensen staan 
te popelen om hun kwaliteiten in te zetten om voedselpakketten en 
schoon water rond te brengen, de verrijkte pap te bereiden en uit te 
delen, les te geven in het verbouwen en verwerken van voedsel of om 
vrouwen en meisjes te leren om herbruikbaar maandverband te naaien. E  
Doet u mee vanuit Nederland om de vluchtelingen een nieuw bestaan 
te helpen opbouwen en de parochianen te ondersteunen in hun 
diaconale enthousiasme?   
 
AGENDA 
 
28-1 14.00uur Bijbelgroep, De Bolder   
  4-2 14.00 uur Oecumenische Leeskring, De Bolder 
  7-2 20.00 uur Kerkbestuur, De Bolder 
11-2 14.00 uur Bijbelgroep, De Bolder 
14-2 18.30 uur Mensen van de Weg, De Bolder 
18-2 14.00 uur Oecumenische Leeskring, RK pastorie Driehuis 
25-2 14.00 uur Bijbelgroep, De Bolder 
  4-3 14.00 uur Oecumenische Leeskring, De Bolder 
  4-3 20.00 uur Jong Volwassenen, De Bolder 
  7-3 20.00 uur Kerkbestuur, De Bolder 
11-3 14.00 uur Bijbelgroep, De Bolder 
16-3 15.00 uur Middag rond Oud-IJmuiden mmv 
   Jan Zwanenburg, O.K.Kerk 
17-3 10.00 uur Oecumenisch koffiedrinken? Ichthuskerk 
18-3 14.00 uur Oecumenische Leeskring, RK pastorie Driehuis 
21-3 18.30 uur.        Mensen van de Weg, De Bolder 
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Parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus 

Pastores:  
Pastorie: Kon.Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden, tel.0255-515260 
Pastoor H. Münch, tel.06-15655684, e-mail: munchharald@gmail.com 
Pastoor M. Liebler- Münch,  06 15656298e-mail martina.liebler@ziggo.nl 
 
Gebouwen: 
Engelmunduskerk: Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden 
De Bolder:  06 87177414, b.g.g. 06 86055049 
  e-mail: okbolder@gmail.com 
 
Website: ijmuiden.okkn.nl 
Kerkomroep: www.kerkomroep.nl > Noord-Holland > IJmuiden > 
H.Engelmundus 
 
Bankrekening O.K. parochie HH. Adelbertus en Engelmundus te IJmuiden: 
          NL52INGB 0000 001800 
 
Vrijwillige Bijdragen / Kerkbalans:  
 NL52 INGB 0000 001800 t.n.v. Kerkbalans IJmuiden 
  
Giften voor het Kruispunt: bankrek.nr. NL52INGB 0000 001800 
tnv OK Par HH Adelbertus en Engelmundus ovv gift Kruispunt. 

Busjes kunnen geleegd worden na telefonisch overleg met Mariska 
Donker (06 12821998) of Wil Wijker (tel.023-5387658) 

  
Diakonaat IJmond: bankrek.nr. NL52INGB 0000 001800 
  
Oud-Katholieke Begrafenisvereniging: 
 Uitvaartverzorger: M. Uitendaal, 023-5324486 
 
Autovriendendienst: Coördinator, Marjoke de Koning, 0255 515597 
 
Kruispunt: kopij inleveren voor 16 maart 2022 via: 
          e-mail: kruispunt.okijmond@gmail.com of  
          kastje kopij Kruispunt achter in de kerk 
  
Het volgende nummer verschijnt omstreeks 23 maart 2022. 
 
 


